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HOW 


IS ? 


Şu an, hemen yanıbaşınızda. Uzanın ve yakalayın. 

Vahşi yaşamı sahada izlerken tüm şaşırtıcı ayrıntıları 

yakalıyor musunuz? Yüksek kaliteli optiklerin kusursuz ergonomisinin keyfini çıkarırken, Nikon doğanın büyüklüğü karşısında şaşırmanızı sağlayacak. Nikon'un en ileri objektif jisi, uygun bir fiyata alabileceğiniz en iyi 

tüleme deneyimini oluşturmak için sağlam bir tasarımla birleşiyor. 

Şimdi, tam zamanı. Kanıtlanmış mükemmelliğe odaklanın. 
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Yasal Haklar 

- Dergimizde yayımlanan yazı, fotoğraf ve reklamlarda kullanılan içeriğin sorumluluğu sahiplerine aittir. 

- Dergimizde yayımlanan yazı ve fotoğraflar elektronik ortamlarda dahil olmak üzere yazılı izin alınmadıkça kısmen dahi olsa alıntı yapılamaz. 

- Üstte isimleri belirtilen kişiler fahri olarak görev yapmaktadırlar. 


EDELU 


Değerli Okuyucular, 


Yeni bir yılda, yeni bir ayda, yeni bir sayı ile yine birlikteyiz. Av Tutkusu'nun 240. sayısını sizler için yine dolu dolu hazırlamaya çalıştık. Umarım sizler de beğenir, keyifle okursunuz. 


Kendine hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmak, sahip olduğumuz en güçlü psikolojik araçlardan biridir. Buradaki maharet yeni bir 

yıl için kendine bir dizi hedef koymak değildir. 
Hedefiniz çok zorluysa sadece gerçekçi olmadığını düşünerek hedeften uzaklaşma hatasına düşebilirsiniz. Hedefinizi çok düşük bir seviyeye getirirseniz, ne olursa olsun ulaşacağınızı varsayacağınız için motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Bu nedenle hedefler, çok zor değil, çok kolay da değil; tam kararında olmalıdır. 


Ulaşılabilir ve net planlar yaparak bir başlangıç noktası belirlemek ilk adımı atmak anlamına gelecektir. Yeni yıl, yeni bir başlangıcı çağrıştırdığından harekete geçmek için oldukça iyi bir zamanlama olabilir. 


Av Tutkusu Dergisi olarak bizlerde yeni yılda, sizlere daha iyi bir dergi hazırlamak için 

yine çok çalışacağız. Yeni okuyucularımızla, yazarlarımızla, reklam veren firmalarımızla Av Tutkusu Ailesi her geçen gün daha da büyüyor ve güçleniyor. Yanımızda ve bu ailenin bir parçası olan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Av Tutkusu 2018 yılında da, bundan önce olduğu gibi, yine aynı ciddiyetiyle, aynı özveri ve heyecanla yayın hayatını sürdürecek. 


Sahte Av Tutkusu adına karşı Dikkatli Olun! 


Değerli dostlar, bu duyuruyu daha önce de yaptık ve önemli olduğu için her sayımızda 


ABONELERİMİZİN 
DİKKATİNE 

Abonelik ücretinizi lütfen kendi adınızla yatırınız, yada ücretinizi yatırdıktan 
sonra 0232 278 9750 
numaralı telefona bilgi VETİNİZ. 
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tekrar sizlerle paylaşıyoruz. 
Adımızın yeni çıkan başka bir dergi tarafından kullanıldığını geçen ayki sayılarımızda bahsetmiştik. Bu şahısların, adımızla aynı internet sitesi açarak; tüm firmalara “Av Tutkusu” AE adıyla mail gönderdiklerini > duyuyoruz. Bu konuda Kocaeli 3. 3 : 


Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık ve gelişmeler oldukça size bu konuda daha detaylı bilgi vereceğiz. 


Başka bir dergiyle bağlantımız olmadığını, “avtutkusu.net” uzantısı dışındaki mail adreslerinin bize ait olmadığını bilmenizi istiyoruz. Bu konuda adımızı kullanarak sizden abone olmanızı, reklam vermenizi isteyen veya bir şekilde para almaya çalışanlara karşı 

dikkatli olmanızı, dostlarınızı 

da uyarmanızı İstiyoruz. 

Av Tutkusu Dergisi ile ilgili Hüseyin PİR veya Bora PİR ile irtibata geçebilirsiniz. 

Bora PİR 


Değerli avcı dostlar, sizler de k. 4 
İletişim bilgileri 


kulübünüzdeki etkinlikleri, avda çekilmiş fotoğraflarınızı 


bora.pir avtutkusu©gmail.com mail v özak adresinden bize ulaştırabilir 

ve diğer okuyucularımızla borapir 


paylaşabilirsiniz. 


Dünyanın tüm güzelliklerinden 

daha çok tat aldığınız yeni bir yıl 

geçirmeniz ve Av Tutkusu okuyarak hayatınıza renk katmanız dileğiyle... 
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ş Türk Cevizi Kundak, 


71 cm Namlu 


Seçenekleri ile 


HAFİFE: 


© ALMAYINI 


#, 


Çelik Gövdesine Rağmet 
2,9 kg Ağırlığıyla 
Hafif Ama Çok Güçlüdür. 


TAVŞAN PILAVIB 


OSTLUK ŞAHANE 


Cevatpaşa Avcılar Kulübünün GELENEK: SEL TAVŞAN PİLAVI, Cumartesi günü, saat 19.00 da kulüp binasında yapıldı. 
Kulübümüze kuruluşu ile birlikte hizmeti geçen, vefat eden üyelerimiz için "Umur bey" beldemizin emekli hafızlarından Mustafa Yıldız ile İsmail Hakkı İçer tarafından okunan Mevlid ve Kur'an-ı Kerim sonrası, kazasız, belasız, bol avlı bir av sezonu için dualar edildi. Tavşan avına giden üyelerimizin sezon başından beri avladıkları tavşanlar, bol bol ayran ve Bulgur Pilavı ile servis edildi. İl, ilçe, köy avcı kulüplerinin de ailece davet edildiği DOSTLUK ŞÖLE-NİNE Her zaman yanımızda olan, AKP Ç.Kale Millet Vekilimiz AYHAN GİDER, Il Başkanı YEŞİM KARADAĞ, İlçe Başkanı GÜLTEKİN YILDIZ vetüm üyelerimiz katıldı. Görevi icabı şölenimize katılamayan AKP Grup Başkan Vekili, Millet Vekilimiz BÜLENT TURAN'ın mesajı ve selamları iletildi. 


PLAKETLER 


Kulübümüzün kurulduğu günden beri 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her faaliyette kahrını çeken aşçıların ve avcıların da kıralı olan, üyemiz HÜSE-YİN GÖKTAŞ ile yetiştirdiği usta aşçı ve avcı olan yeğeni AŞKIN KAVAK'a ve on yıldır büyük bir özveri ile kulübümüzün başkanlığını yapan CAVİT KUŞ'a hazırlanan VEFA PLAKETLERİ Millet Vekilimiz AYHAN GİDER tarafından alkışlar ve tebrikler ile takdim edildi. 


Avcı dostların sohbetleri ile, hala gelmeyen kara bıldırcınların ve sultani çullukların göç yolları, azalan popülasyonları ve bir türlü üretilemeyen, arazide kaybolan keklikler, Gökçe Adanın ava açılışı ve av durumu, çay ocağını işleten Ayhan Usta, Murat ve Recai'nin taşıdıkları tavşan kanı demli çaylar eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. 


Dostların buluştuğu, yeni dostlukların kurulduğu, fıkraların anlatıldığı, dertlerin paylaşıldığı bir ziyafet sonrası, geleneği devam ettiren ve bu güzel şöleni tertip eden başkan ve yönetim kuruluna teşekkürler. 


Haber: M. Kemal ÖZÇETİN 


En Derin Yerinde aşayan 
Bir Balık Türü 
Keşfedildi! 


Derin deniz canlıları, gözlerimizin | 4 
görmeye alıştığı yüzeydeki il canlılardan oldukça farklılar. N 


Orantısızlıkları ve vahşi görünümleriyle tarih öncesi bağlarını korumuşlardır. Peki en derinde yaşayan balık türü hangisi? 


Dev çeneleri ve dişleri, tehditkar görünümleriyle okyanusun en 

derin noktalarında bambaşka 

bir ekosistemin garip parçaları 

onlar. Yaşamın ne kadar garipleşebileceğine dair, tarih öncesi devirlere dair önemli ispat niteliği taşıyorlar. 


Bu derinlikteki su basıncı, baş parmak tırnağınıza bir filin oturmasıyla eş değer ölçüdedir. Sizce böylesine yumuşak görünümlü bir canlının orada yaşaması tuhaf değil mi? 


Hatta bu derinlikteki canlıları yüzeye çıkartmak için gönderilen tuzakların su zeminine ulaşması tam 4 saat sürüyor. 


Derin su organizmaları, insanların uzaydan daha az bildikleri derin denizleri tanıması için ipuçları sunabilirler. 


Mariana Kuyrukbalığı hakkındaki detaylı araştırmalar devam ediyor. 


Yaralı Teke 
Tedavi Edilecek 


Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı, Yastık Köyü, Kışlak Mezrası'nda vurulan ve vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yaralı yaban keçisi tedavi altına alındı. 


Dünyanın en yaşlı köpek balığı: 


ol2 yaşında! 


Danimarka'da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 512 yaşında olduğunu düşündükleri bir Grönland köpek balığı tespit etti. Hayvanın yaşayan en yaşlı omurgalı olduğu düşünülüyor. 


Kuzey Atlantik ve Arctic denizlerini dolaşan bilim insanları tarafından bulunan köpek balığı, yakklaşık 5,5 metre uzunluğunda. Danimarkalı bilim insanları, Grönland köpek balıklarının her yıl yaklaşık bir santimetre büyüdüğünü söylüyor. 


400 YAŞINDA BİR BAŞKASI DAHA 
BULUNMUŞTU 


Grönland köpek balıkları, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup okyanuslarının soğuk sularında yaşar ve yaşam alanı 


ÇİZGİLİ SIRTLANIN YAŞAM MÜCADELESİ 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaban hayatına yönelik olarak yapılan izleme çalışmalarında sürpriz gelişmeler de kayıt altına 

alınıyor. 


Geçtiğimiz günlerde 

etrafı tel ihatayla çevrili 

olan Hatay Dağ Ceylanı Üretme İstasyonunda 

alanı ve çevresini 724 izlemek için kurulan kameralara 

alan dışından yansıyan belgesel tadın- da görüntüler Çizgili Sırtlanın (Hyaena hyaena) yaşam mücadelesine tanıklık etmemizi sağladı. 


Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (UCN) kategorilerine göre Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde nesli gelecekte tehlikeye girebilecek türler arasında yer alan çizgili sırtlanın bu bölgede 


Grönland çevresindeki denizler de dahil olmak üzere Doğu Kanada'dan Norveç Denizi'ne kadar uzanır. Bu hayvanlar, yaklaşık 2 buçuk kilometre derinlikte hayatlarını sürdürür. 


Tüm omurgalı türleri arasında en uzun ömre sahip canlılar olarak bilinen Grönland köpek balıkları, diğer balıklarla beslenerek hayatta kalır. 2016 yılında da 400 yaşında bir Grönland köpek balığı bulunmuştu. 


leş yerken gi tülenmesi türün var 


lığını sürdürdüğünü göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. 


sağlıklı oldukları gözlemlenen ve çift olarak alanda görüntülenen sırtlanlar 


rün yaşam alanları 

ve besin kaynaklarının korunmasını o sağlayarak popülasyonunu arttırmak maksadıyla 2005 yılında Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan etti. Alanda çizgili sırtlanı korumaya yönelik av koruma faaliyetleri ile tür koruma çalışmalarına devam ediliyor. 


Çizgili sırtlanların yaşam alanlarıyla beraber korunması hedefiyle ilan edilen sahada bulunan yaşlı kalker ve kum taşından oluşan kayalıklarda- ki mağara oluşumları çizgili sırtlanın barınmasına imkan verecek oldukça elverişli oluşumlara sahip. 


Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntıları, leşler; hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler ve yakalayabildiği küçük memeliler, kavun, kar puz ve üzüm gibi meyveler, bazı sebzeler ve yabani yemişlerle beslenebilen çizgili sırtlan; çok aç kaldığı ve yiyecek bulamadığı zamanlarda evcil hayvanlara da saldırabilmektedir. Çizgili sırtlanlar yaklaşık 15 yıl yaşayabiliyor. 


Görüntülere de yansıdığı gibi tür korumaya yönelik olarak yürütülen çalışmalar başarıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar biyolojik çeşitliliği korumak ve türlerin geleceğe intikali sağlamak adına büyük bir önem taşıyor. 
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Dinozorların Bile Kanını Emen 


KENELER BULUNDU! 


Dinozorların kanıyla beslendiklerine dair en önemli kanıt ise aynı kehribarlar içinde, modern kuşların atası olan Threpod cinsi dinozorun tüylerinin bulunması, Diğer bir deyişle keneler ve kuşlar arasında parazit ilişkisi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. 


Keneler milyonlarca yıldır, diğer canlılarahastalık taşıyarak büyük bir tehdit oluşturuyorlar ve hayatta kalmak konusunda da gerçekten ustalar. Myanmar'da bulunan reçine fosilleri içindeki keneler ise bunun en somut kanıtı oldular. 


Dinozorların kanını Dracula gibi emen küçük parazitler. Ölümcül olmak kesinlikle boyutlara bağlı değildir. 


Oxford Üniversitesi Doğal Tarih Müzesi'nin araştırmacı olan Ricardo Fuante liderliğinde, adeta zaman yolcuğu niteliğinde bir keşif yapıldı. Milyonlarca 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yıl öncesinde bir ağaç reçinesine yapışıp kalmış ve bugüne kadar bir kehribar fosili haline gelmiş inanılmaz örnekler bulundu. 


Kehribarlar, dinozor kanıyla beslenen kene örneklerini oldukları gibi korumuşlardı: 


Dinozorların kanıyla beslendiklerine dair en önemli kanıt ise aynı kehribarlar içinde, modem kuşların atası olan Threpod cinsi dinozorun tüylerinin bulunması. Diğer bir deyişle keneler ve kuşlar arasında parazit ilişkisi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. 


Myanmar'da bulunan bu kehribar örneklerinin 99 milyon yıllık olduğu düşünülüyor. Koleskiyoncular tarafından bulunan bu örnekler, bilim insanları tarafından satın alındılar. 
İlk etapta bu kenelerin içindeki kandan DNA örnekleri çıkartılması planlandı ancak başarılı olamadılar. 
Araştırmalar, daha önce bilinmeyen 


bir kene türünün de keşfedilmesi ile sonlandırıldı. 


Deinocroton draculi adı verilen bu keneler, gerçekten de Dracula gibi kan emiyorlardı: 


Dile kolay. Tam 99 milyon yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kehribarların içinde barınan küçük parazitler. O parazitler bugün hala hayattalar ve birçok antik tür arasından evrimleşmeden günümüze ulaşan ender türler arasındalar. 
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HABERLER 


İşte karşınızda yeni Jeep Wrangler! 


Şirketten 


pılan açıklamaya göre, Jeep'in efsanevi Wrangler modelinin 


eni nesli gün ışığına çıktı. 


Bugüne kadar üretilen en yetenekli SUV unvanına sahip Wrangler, yeni neslinde de ikonik tasarım özelliklerini korurken, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor ve şanzıman seçenekleri, teknolojik donanımları ve daha çeşitli karoser kombinasyonlarıyla ilk kez Los Angeles Auto Show'da maceraseverlerin karşısına çıktı. 


İkonik yedili ızgara, maskülen tasarım hatları, sembolik yuvarlak farları ve kare stop grubuyla geçmişe olan aidiyetini dışa vuran yeni Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesi ve işçilik seviyesiyle dikkati çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macerasever 4X4 tutkunlarını mutlu edecek. 


Katlanabilen ön camı, farklı kapı sayısına sahip karoser kombinasyonu ve tamamen açılabilen tavan yapısıyla açık hava özgürlüğünü en üst seviyeye çıkaran yeni Wrangler, Los Angeles Auto Show'da sevenleriyle buluştu. 


Dili 3 kilo ağırlığa zi talıhsız ayı 


Myanmar'da yaşayan ve geçtiğimiz yıldan bu yana anlaşılamayan nedenlerden dolayı dili sürekli büyüyen talihsiz yavru ayı, bırakın yemek yemeyi, doğru düzgün kafasını bile kaldıramıyordu. Artık 3 kilograma ulaşan dili cerrahi operasyonla alındı. 


Hayvanlar aleminin en vahşi üyelerinden boz ayılar ve siyah Asya ayıları, artık çoğu bölgede gözetim altında tutuluyor lar, Myanmar'da yaşayan ve sürekli veterinerlerin kontrolü altında olan bir yavru 


Güneş enerjisi ile yemek ei 


ayı, geçtiğimiz yıl nedeni bilinmeyen bir semptom göstermeye başladı. Ayının dili sürekli büyüyor ve alınan hiçbir önleme olumlu yanıt vermiyordu. Artık 3 kilograma ulaşan diliyle yürümekte bile zorlanan ayının yaşam kalitesi oldukça düşmüştü. 


Hastalığın başlangıcında veterinerler çeşitli ilaç müdahaleleri denemişlerdi. 
2016'nın sonlarından bu yana sayısız yöntem denendi fakat dilin büyümesi bir türlü durdurulamadı. 2017'nin Haziran ayına gelindiğinde ayı, artık kafasını 


pişirmeye ne dersiniz? 


bile taşıyamıyordu. 


Asya'daki ayıların gözetim altında tutulmalarının nedeni, etlerinin yenmesi ve özellikle Asya tıbbında kullanılan safra kesesi sıvılarıdır. Bitkisel alternatiflerin varlığına rağmen, safra sıvısı için ayı çiftlikleri kurulmuştur. Olaya konu olan yavru ayı ise bu bölgeleri idare eden yasa dışı gruplar tarafından yakalanacakken son anda kurtarılmış. 


Hayatında ikinci kez insanlar tarafından kurtarılan ayı, 4 veterinerin liderlik ettiği bir cerrahi operasyonla hayata tekrar döndürüldü. 


Ekip hala bu şişmeye neden olan şeyin ne olduğundan emin değil, Ancak durumun "lenfatik filariasis" adlı bir hastalıktan kaynaklandığından şüpheleniyorlar. 
Sivrisinekler tarafından yayılan parazitler sonucunda oluşan bir tür ödem rahatsızlığı olan Lenfatik filariasis, Myanmar. 
lı insanlarda da oldukça yaygın olarak 


iğ 
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Köpek Sahibi Olanların Olüm Riskının 


Daha Az Olduğu Ortaya Çıktı 


İsveçli bilim insanları tarafından 3.4 milyon kişi üzerinden yapılan araştırmaya göre, köpek sahiplerinin ölüm riskinde 9633 
bir azalma olduğu ortaya çıktı. 


İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada köpek sahibi olan insanların, hastalık ve ölüm risklerinin daha az olduğu kanıtlandı. Bilim insanları, köpek sahibi olanların aktif kişiler olabileceğini belirtirken bir köpeğe sahip olmanın, kişilerin sosyal hayatını ve refah düzeyini arttırarak kalp-damar hastalıklarına karşı koruyabileceğini açıklandı. 


Öte yandan araştırmacılar, yıllarca Anadolu'da olduğu gibi özellikle yalnız yaşayanlar için köpeklerin koruyucu bir etkisinin olduğunu söylediler. Buna bağlı olarak, Uppsala Üniver sitesi Öğretim Üyesi Mwenya Mubanga, konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, köpek sahibi olanların ölüm riskinin 9633 
kalp krizi riskinin ise 9611 daha az olduğunu belirtti. Dr Mubanga, bir köpeğin evde önemli bir aile üyesi olduğunu vurguladı. 


Araştırma ekibi, çalışmalarını yayınlamadan önce 2001'den 2012'ye kadar olan verilere baktı. Köpek sahipliği kaydının 2001'den beri zorunlu olan İsviçre'deki bir hastaneye yapılan ziyaretler kayıt altına alındı. Bu kayıtlar üzerinden yapılan araştırmada av köpeği sahiplerinin kardiyovasküler bozukluk riski daha az çıktı. Siz ne düşünüyorsunuz sizce köpek sahibi olmak insan hayatını olumlu yönde etkiliyor mu? 


4. Doğum Günlerinde Sevindiren Gelişme 


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür lüğü, Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla ülkemizde yetiştiricilik yoluyla balık üretiminde artık milyonlarca alabalık üretip, tabiata salıyor. 


“Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme İstasyonlarındaki çalışmalar halen devam ediyor. 


Yakalanan balıkların boy ve ağırlıklarının arttığı, sert kış aylarını geçirerek tabiata adapte oldukları tespit edildi. Markalı balık ların tabii balıklar ile aynı ortamı paylaştığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği gözlendi. 


Bu bilgilerin en önemlisi, markalı dişi ve 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erkek alabalıkların üreme yeteneklerinin oluştuğu ve bu sayede tabii hayata ve alabalık popülasyonlarına katkı vermeyi sür dürdüklerinin ispat edilmesi oldu." 


Yapılan üretim çalışmaları neticesinde bu yıl içerisinde 4 milyon 274 bin alabalık salımı gerçekleştirildiğini vurgulayan Genel Müdür Nurettin Taş; “Salınan alabalıklar markalanarak tabiata uyum yönünden de takip ediliyor” dedi. 


Tabii habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyotları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta perfor mansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi maksadıyla alabalıkların pilot olarak ilk kez Trabzon Uzungöl'de 2014 yılında tabiata salındığını ifade eden Taş şu bilgileri aktardı: 


“KTU Deniz Bilimleri Fakültesi ile işbirliği içerisinde markalı alabalıklar belirli aralıklarla yeniden yakalanarak tabii ortama adaptasyonları izlendi. Son olarak, ilk salımdan 3 yıl 3 ay 15 gün (toplam 1203 gün) sonra, 16 Kasım 2017 tarihinde yapılan ve 


dördüncü yaşına ulaşan markalı alabalık: ların izlenmesi çalışması oldukça sevindirici gelişmeler olduğunu gösterdi. 


Orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının çoğaltılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türler hakkında farkındalığın arttırılması ile sportif olta balıkçılığının geliştirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Genel Müdürümüz Nurettin Taş; “Proje ile ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere intikali sağlanmış olacak. Biyolojik çesitliliğimiz açısından son derece sevindirici olan bu gelişmeler ışığında üretim çalışmalarımız 
özveriyle devam edecek. 2023 yılında 50 
milyon alabalık yavrusunu orman içi sulara bırakılması hedefleniyor" dedi. 
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545 DURUŞ 


eksenli yılların ortala 
Gr Sonbahar geldiğinde, 

Samsunun yakın çevresinde ava çıkanlar çullukla birlikte keklik ve tavşan da avlayabiliyorlardı. O yıllarda merkeze yakın köylerden Kertme, Beylik, Oyumca, Avdan, Sarıbıyık, Teknepınar, Gürgenyatak, Asarağaç, Kirazlık köyleri Kerimbey'e kadar keklik ve tavşan avlağıydı. Bu meralar mevsiminde bol da çulluk tutuyordu. 


Hasan Kilerci, Selahattin Okyar, Nihat Yurtseven, Coşkun Ergüder, Metin Öztürk ve Rahmi Yurtseven Beylik köyünde keklik ve çulluk avı 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yapmış, dönüyorlardı. Kasım ayı ortalarıydı ve kuş göçü devam ediyordu. Samsun'a yaklaşırken, deniz üzerinden yaklaşan tek bir kaz görüp; yavaşladılar. Kuş alçalarak geldi, Samsun Meteoroloji Müdürlügünün bahçe duvarının içine kondu. 


Aynı anda arabanın içi karıştı. 
Herkes tüfeğini kılıfından çıkarmaya, çantalarından fişek bulmaya çalışıyordu. En çabuk silahına davranan Rahmi Yurtsever oldu. Çiftesine iki fişek koyup, otomobilden indi. Diğerleri merakla olacakları beklerken, duvar dibinden sinerek avına yaklaştı. 


KAZ BELKİ DE AV KUŞLARI İÇİNDE EN ZEKİ VE EN SEZEK OLANLARINDAN BİRİDİR. 
GÖZLERİ DE DUYULARI DA KESKİNDİR. BU NEDENLE AVI ZORDUR. ANCAK, HERHANGİ 
BİR NEDENLE SÜRÜSÜNDEN 
AYRI DÜŞMÜŞ TEK BİR 
KAZ, SUDAN ÇIKMIŞ BALIK MİSALİ APTALLAŞIR. KESKİN DUYULARI KÖRELİR. 


Kaz belkideav kuşlarıiçinde en zeki ve en sezek olanlarından biridir. 
Gözleri de duyuları da keskindir. 
Bu nedenle avı zordur. Ancak, herhangi bir nedenle sürüsünden ayrı düşmüş tek bir kaz, sudan çıkmış balık misali aptallaşır. Keskin duyuları körelir. Kazlar sürü ile birlikteyken gidip, bir bahçe duvarına yakın konmazlar. Bu hatayı ancak tek kalmış bir kaz yapar. Böyle olunca da kolay yaklaşılır, kolay avlanır. Öyle de oldu. Rahmi Yurtseven bu kolay avın dibine kadar girdi. Noktaladığı yere varınca hazırlandı. Sonra birden ayağa kalktı. 
Kaz birkaç metre ötede çayırda 


vw 
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GEÇMİŞTE AVOLARIN, TOPLUM İÇİNDE BELLİ BİR SAYGNLĞİ VARDI. AVCILAR TOPLUMUN SEVİLEN VE SAYILAN KİŞİLERİYDİ, ZAMAN İÇİNDE ÖNCE SEVGİ, SONRA SAYGI YİTİRİLDİ. ye 


AVCININ AVCIDAN BAŞKA NE SEVENİ KALDI, NE SAYAN, X 4, / 


gi 


yayılıyordu. Avcıyı görünce telaşla, havalandı. Önce dikilerek deniz yönüne uçmaya çalıştı. Ancak rüzgar kuvvetliydi. Baktı olmayacak, kanatlarını gerdi; kendini rüzgara bıraktı. Sürüklenip, avcının tam tepesine dikildi. Rahmi Yurtseven çifte yüzünde, kalkışından beri kazı sabırla izliyordu. Kuş tepesine dikilince tetiği düşürdü. Kaz saçmayı alınca havada tortop oldu. Rüzgarla savrulup, Samsun - Bafra karayolunun kenarına düştü. Rahmi Yurtseven sevinçle koştu. Kolay avı aldı. 
Şöyle bir okkaladı; memnuniyetle dönüp arkadaşlarına baktı. Tam o sırada yanında bir otomobil durdu.» 
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AV TUTKUSU 


Bu son model siyah bir Mercedes'ti. 
Otomobilin arka camı yavaşça aşağı indi. Takım elbiseli bir adamın güleç yüzü belirdi. Adam neşeyle; 


- Hayırlı olsun avın. Kazı avladın avcı! Dedi. 


Ozaman Rahmi Yurtseven arabaya daha bir dikkatle baktı. Mercedes'in ön tamponunun her iki yanında birer küçük Türk bayrağı dalgalanıyordu. Gözü plakaya ilişti; “55 AA 001” di. Bir anda aklı başına geldi. 
Bir elinde kaz, diğerinde av çiftesi esas duruşa geçti. Rahmi Yurtsever hazır cevaptır. Kibarca kazı uzattı; 


- Size yakışır Sayın Valim! Dedi. 


Vali Bey neşeyle; 


- Teşekkür ederim. Av avlayana daha çok yakışır! Dedi. 


Şoförüne işaret etti, siyah Mercedes yürüdü, gitti. Rahmi Yurtsever esas duruşu bozmadan, bir elinde kaz, diğerinde çifte bakakaldı arkasından. 
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Geçmişte avcıların toplum içinde belli bir saygınlığı vardı. Avcılar toplumun sevilen ve sayılan kişileriydi. Zaman içinde önce sevgi, sonra saygı yitirildi. Bugün avcının avcıdan başka ne seveni kaldı, ne sayanı. Bu duruma nasıl gelindiği hususu, başlı başına araştırmaya değer bir konudur. Geçmişten bugüne yapılan yanlışlar ve bunların nasıl düzeltileceği de yine avcıların bizzat kendilerinin cesaretle çöz- 


mesi gereken bir problem olarak görünmektedir. Bunu yaparken de iğneyi kendimize batırıp, sonra çuvaldızı batıracak başkalarını aramak doğru olacaktır. Yanlışlarımızı düzeltmeden toplumdan sevgi ve saygı beklemek te hayalden ibarettir. 


Saygılarımla rasgele 


GEÇMİŞTEN BUGÜNE YAPILAN YANLIŞLAR VE BUNLARIN 
NASIL DÜZELTİLECEĞİ DE 
YİNE AVCILARIN BİZZAT KENDİLERİNİN CESARETLE ÇÖZMESİ GEREKEN 

BİR PROBLEM OLARAK GÖRÜNMEKTEDİR. BUNU 
YAPARKEN DE İĞNEYİ 
KENDİMİZE BATIRIP, SONRA ÇUVALDIZI BATIRACAK BAŞKALARINI ARAMAK 
DOĞRU OLACAKTIR. 


anlcreotive.com 


Doğadan ilham alınan detaylar, B525'le seninle 


İnce ince işlenmiş gravür detayları, sağlamlık ve hızıyla BROWNING B525 serisi, lüks ve zarafetin kendisi, 


YAŞAALANI MH. A.GAFFAR OKKAN CD. NO: 71 KARESİ/BALİKESİR T (0266) 246 1620 F(0266) 2461640 GSM (0543) 5795577 wwwmegagrupav.com 


ADANA HİLAL AV - METİN ERÇOBAN (322) 352081 1 / ÖZALTUN AV (322) 3524353 AĞRI ALADAĞ AV/ (533) 5250412 / ATMACA AV (544) 8072894 ANKARA ALTINTAŞ AV (312) 3103454 / ATAKAY (512) 2715554./ SAYLIRAV (312) 2222268 BALIKESİR KOMANDO AV (266) 2416359 BURSA İSMAİL BOZKUNT (224) 2245974 / TEMİNDOĞA SPORLARI (224) 2223838 ÇANAKKALE ARES AY (543) 43880 8 ÇORUM FATİHAV (364) 3331961 GAZİANTEP AVSAN AV (342) 2312504 İSTANBULKOMANDOAV (212) 2498331 /ÖZKURTAV (212) 6594817 / YABAN AV (0212) 659 22 70 İZMİR İŞGÖREN SİLAHÇILIK (232) 4450853 KAHRAMANMARAŞ ATEF OUTDOOR (344) 2146756 KOCAELİ TURANLAR AV (262) 3216314 MALATYA İSHAKOĞLU AV (422) 3212030 MANİSA SEHERAV (236) 5882207 MUĞLA AKDENİZ AV (252) 28233811 / EFELER AV (252 2128996 NEVŞEHİR SEHER AV (384) 2133149 SAKARYA TOPÇUOĞLU AV (264) 2783045 SAMSUN YABAN AV (362) 4326382 TRABZON BİL GİNLER (452) 3211633 / YAZICILAR AV (462) 2305616 VAN CELAL AV (432) 2141310 


TEŞEKKÜRLE 
ESKİŞELIR 


GÖREMESEM DE KARALTISINI FARK ETTİM. 


enellikle her kahve falında “Senin yüreğin kabarmış“ diye bir şey söylendiğini duymuşumdur. Bilemiyorum ama her halde sana neşeli bir haber var, belki kısmetli günündesin anlamına geliyordur. Hayatım boyunca fal gibi şeylere asla inanmamış ve bu yüzden de aram hiç olmamıştır. Bundan dolayı da çokça duyduğum bu lafın ne anlama geldiğini gerçekten tam olarak bilemiyorum. Ama benim “Eskişehir'e ava gidiyoruz” lafını duyduğumda bildiğim tek bir şey var, o da zevkten 


20 MEP 


dört köşe olduğumdur. Yani hem heyecanlanıyorum, hem de havalara uçuyorum. Nasıl keyiflenmeyeyim ki? Oradaki gerçek dostlar, kaldı- 


ğımız köy evi ve avda şansımın g6-. 
nelde yaver gitmesi bir araya gelince Mi sünün 


daha ne isteyebilirdim ki? Günde iki üç kere kahve içiyorum. Her halde son içtiğim kahvemin bakmadığım falında yüreğimin kabardığının çıktığı günlerin birindeymişim ki gelen haberle yine düştüm Eskişehir yollarına. Rahat ve keyifli geçen bir yolculuktan sonra şirin köyümüze vardık. 
Akşamüstü geleceğimizi bilip, bizi bekleyen dostlarla beraber kaldığımız 


Ertesi yapıp, 


bağ ya diğim a 


MV VE DOĞA TUTKUNLARININ DERGİSİ 


olarak, tam da istediğim yerde bırakıldım. Arazinin bu kısmını kovmak diğer tarafa göre nispeten düz olduğundan daha kolay ve zaman açısından da kısaydı. Diğer taraf daha dik olduğundan kovucuların oraya gidebilmesi zordu ve zaman alacaktı. 
Bundan dolayı bize doğru gelecek kovucu arkadaşların diğer tarafı süren- 


sağa” 


> 


lere göre daha yavaş ve ağır yürümeleri gerekiyordu. Saat 8.30 gibi posta başlamış bende heyecanla avımı pür dikkat bekliyordum. Komutla yürüyüşe hep beraber başlayan sürenciler kırk beş dakika kadar sonra doğal olarak bize kadar geldiler. Ama tepede işler farklı oldu. Çünkü yukarıya doğru sürek hala devam ediyordu. Av 


bizim için mecburen bitse de aslında yukarıda devam ediyordu. Bu esnada atılan mermiler sonrası yukarıdan dönen domuzlar bizim tarafa doğru gelecekken erken gelen sürencilerin bağırışlarından dolayı yön değiştirip arkaları boş kalan kısımdan geriye kaçmışlar. Yani alt tarafı süren arkadaşlar yirmi 


KARŞI SIRTIN EN ÜSTÜNDEN, AĞAÇLARIN BİRKAÇ METRE İÇERİSİNDEN BİR SÜRÜ DOMUZ BANA PARALEL OLARAK HAYAL GİBİ SESSİZCE GEÇİYORLARDI. SÜRÜDE İLK FARK ETTİĞİM ÖNDEKİ DOMUZUN HAYLİ BÜYÜK OLMASIYDI. 


. 
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dakika geç süreğe girip veya yavaş yürüyüp benim olduğum yere erken gelmeseler belki de o koca sürü bize çıkabilirmiş. Neyse, bir şey daha öğrenmiş olduk. Artık gelecek avlarda burayı daha iyi organize edebilecektik. Avcılıkta ders almak bitmiyor. 
Yaptığımız yanlışları azaltsak da bitiremiyoruz. Ama doğruları çoğaltma şansımız her zaman vardır. 


İkinci posta için beni aşina olduğum, çok iyi de bildiğim, zamanında büyük de bir domuz vurduğum yere koydular. “Kısmet yine ayağıma mı geliyordu?” diye düşünmeye başlamışken, eminim yüzümde herkesin fark edebileceği kadar tatlı bir gülümseme de oluşmuştur. Ne yapalım ümit içimizde eksilmedikçe hayata bakışımız da, mücadele gücümüz de bir başka oluyor. Ben Emre ile beraber arabadan inip aşağıya doğru aramızda elli, altmış metre kadar açıklık bırakacak şekilde yürümeye başladım. Biraz sonra hatırası hala taze olan, iki sene evvel güzel bir av yaptığım yerde oturmuş yine karşı sırtları gözlüyordum. Kendimi gerçekten çok mutlu hissediyordum. Kısmetime acaba tarih bir kere daha benim için şanslı olarak tekerrür edecek miydi? 
İnsan hayatı her zaman sürprizler ile doludur. Sen ne düşünürsen düşün, ne umarsan um olacak olan oluyor. 
Bakalım bu sefer neler yaşayacaktım, bekleyip görecektim. 


Ben sessizce indiğim yamanın ortalarını geçip, büyük çalılığın önünde, benim şanslı yerim dediğim yerde durdum. İlk iş olarak bastığım yerde ses çıkarabilecek çalı-çırpıyı temizledim. Sonra kendime oturacak bir yer hazırlayıp, çömelip yavaşça yere otururken büyük umutlarla tüfegimin emniyetini açtım. Kulağıma gelen küçük bir çıt sesinden sonra artık tüm dikkatimi karşı yamaya vermiştim. Geçen yirmi dakikadan sonra sağ tarafımdan tepenin tam üstünden gelen birkaç yuvarlanan taşın sesiyle başımı o tarafa çevirip, dikkatlice baktım. Karşı sırtın en üstünden, 


ağaçların birkaç metre içerisinden bir sürü domuz bana paralel olarak hayal gibi sessizce geçiyorlardı. Sürüde ilk fark ettiğim öndeki domuzun hayli büyük olmasıydı. Yani hemen ilk tüfek atacağım avımı tam olarak seçmiştim. Domuzlar hızlı ama telaşsız adımlarla tepeden yanlamasına gidiyorlardı. Ormanın içinde ağaçların arasından sıklıktan geçtikleri için net bir görüşüm olmasa dayine domuzları seçebiliyordum. Oturduğum yerde sol kolum askerde öğrendiğimiz gibi sol dizimin üstünde destekli olarak dururken öndeki domuzu da sakin bir şekilde tüfekle takip ediyordum. Bu anda tüfek atsam belki öndeki avımı vurabilirdim. Ama sürü ormandan çıkmadığı için hemen içeri kaçıp postaya girmeyecekti. Domuzlar ağır adımlarla yüz yirmi metre kadar ilerimden tam hizama kadar gelmiş, hatta beni birazda geçmişlerdi. Tam tüfeğe kapanıp artık atayım yoksa gözden kaçacaklar diye düşünürken, öndeki büyük domuz tepeden hafifce aşağıya, Sol tarafıma doğru inmeye başladı. Dört kadar domuz daha ormandan çıkmış gerisi de onları takip ederken büyük olan önündeki başka bir sıklığa girip görüş alanımdan çıkacaktı ki, tüm bu sahneyi bir belgesel seyreder gibi dürbünün içinden izleyen ben artık daha fazla beklemeden tetiği yavaşça çektim. Koca domuzun ileri doğru atıldığını görüp, sıklığın içerisinde kaybolurken çatır çutur yuvarlanmasının sesini duyunca bu tamam deyip diğerlerine döndüğümde sürü ormana dörtnala giriyordu. En arkadaki orta boy olan domuza hızlıca bir el atış yapabilsem de tüm sürü ağaçların içinde gözden kaybolduğu için vurup vuramadığımı bilemiyordum. Büyük olanı 


vurduğum için sevinsem de sürüyü b 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seyretmekten dolayı zaman kaybettiğimden diğerlerine atış yapamadığım için biraz canım sıkılmıştı. Ama benim amacım bu seferki avda büyük domuzlara tüfek atmak olduğundan kaçanlara fazla da kafayı takmadım. 
Belki de geç kalmamın ana sebebi buydu. Geçen yarım saatten sonra sürenciler benim önüme kadar gelince, posta bittiği için yerimden aşağıya inip karşı tepeye çıktım. Önce vurduğum avıma bakmak istedim. Büyük hayvanı son görüp atış yaptığım yeri buldum. Sonra yaralı olabilir diye dikkatli bir şekilde girdiğini gördüğüm sıklığa yöneldim. İki kişi dikkatli bir şekilde etraftaki tüm çalılıkları karıştırsak da gözümle gördi rulduğunu düşündüğ bulamadım! Etrafı biraz daha araş- 


domuzumu 


tırsam da sonuç alamadım. Ne sıkıcı 


bir durumdur bu anlatamam. 


Kendime çok kızdım. Çünkü oturduğum yerden destekli isabetli bir atış yapabilecekken sürü ormandan çıksın diye normal olarak beklemiş ve tetiği çekmemiştim. Zaten bu esnada hayvanı da dürbünün içinden sakince takip ediyordum. Sürü beni fark etmediği için “Acaba tüfek atamam 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mı?” diye bir telaşım da yoktu. Bu takip anında avımın hep ortasına baktığımdan sakin bir atış yapsam da nişan aldığım yeri ne yazık ki de-Biştirmediğim için anlaşılan koca domuzu oraya düşürememiş, sadece ya- 


ralayabilmiştim. Maalesef ben bazen bu hatayı yapıyorum. Çokça kendime telkinde bulunsam da ara sıra oluyor işte. Domuzumu bulamadığım için söylenerek arabalara doğru yürürken yirmi dakika kadar geçmişti. 
İşte o anda benim atış yaptığım yere yüz metre ötede yatan büyük bir domuza sürenci bir arkadaş tarafından tüfek atıldı. Yaralı domuz biraz daha yürüyüp ormana girip kaybolmuş. 
Yapabileceğim bir şey yoktu. Zaten o domuz artık benim avım da değildi. 
Kendime dikkatli atış yapmadığım için içten içe kızarken yemek molasında birde arkadaşlara yaptığım hatayıbirkaç defa anlatmak durumunda kaldım. Bu gün iki bağ daha yapsak da sanki şansımı tüketmiştim. Çünkü postanın içerisine birkaç sürü ve azılı tek domuzlar girmesine rağmen bana bir şey çıkmamıştı. 


Akşam evde yanan odun sobasının iyice ısıttığı salonda, masanın etra- 


fında dostlarla beraber oturup hem yemeğimizi yedik, hem de sohbet ettik. Gece yarısına doğru yatağa giderken bu günkü şaşkınlıkla, kızgınlık arası ruh halimi artık terk etmiştim. Sıcak yatak odasında yatağın üzerine serdiğim uyku tulumumun içine süzülüp, “Yarına ya kısmet” deyip daldam gecenin karanlığına. 
Güzel bir uyku çekip sabahta sıkı bir kahvaltıdan sonra tekrardan bindik arabalara. Tekerler av için tekrardan dönmüş, hep beraber yola çıkmıştık artık. Ben camdan mesut ve mutlu bir şekilde ormanları seyredip, hayaller kurarken içimde yine büyük umutlar yeşeriyordu. Yani her av öncesi olduğu gibi gönlüm ferah ve bu günkü avdan beklentim büyüktü. 
İnsan evrende gövdesi kadar değil, gönlü kadar yer kaplarmış. Benimde gönlümde bu gün için büyük bir azılı yatıyordu. 


Kalabak'ı geçip orman yoluna saptığımızda tanıdık bir meraya geldiğimizi anladım. Geçen sene burada çok güzel bir av yapmıştım. Şimdi ise yine aynı şanslı yerdeydim ve yaşanmış hatıralar kısa bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiyordu. Şafak sökmüş artık güneş etrafı yeterince aydınlatıyordu. Sürülmüş tarlanın kenarında durup, arabalardan indik. Tepeden aşağıya, avın genelde geldiği yere dün hiç tüfek atamamış arkadaşları yollamaya karar verdik. Avcı başı dostum İsa bana “Sende aşağıya git istersen” dese de ben bu sefer karşı tarafta yolu tutmak istedim. Arkadaşları duracakları yerlerine yolladıktan sonra, tekrardan arabalara binip bu yamanın karşısına geçtik. Ben tam yolda kalayım mı diyecekken İsa bu seferde “Emre ile sen aşağıya iner 


misiniz?” dedi. Bende kafamı sallayıp 


başladım dikten yavaşça alt tarafa doğru yürümeye. İlk açıklıkta Emre “Ben burada kalayım mı?” deyince onu bırakıp ben yürümeye devam ettim. Mümkün mertebe sessiz olmaya çalışıp, ağaç dallarını aralayıp biraz daha ilerledim. Biraz sağa, sola baksam da etraf o kadar sıktı ki kendime uygun bir yer beğenemiyordum. 
Biraz daha yürüdüm, nasıl olsa posta başlamamıştı. Takribi Emre'den elli metre kadar uzaklaşmıştım ki ileride otuz metre ötede bekleyen Fikri ağabeyi gördüm. O zaman daha gidemeyeceğimden kısmet burasıymış diye düşünüp olduğum yerde ileri birkaç adım atıp durdum. Durduğum yerde görüş mesafem yok denecek kadar azdı. Hayatımda hiçbir avda bu kadar 


sıklıkta beklememiştim. Yerimi Fikri ağabeye zar zor da olsa el işaretleri ile belli ettim. Ama olduğum yerden yukarıdaki Emre'yi hiç göremediğim için ona yerimi belli edemedim. Bulunduğum yerin sıklığından dolayı görsel bir irtibatımız yoktu. Aynı hizada olmaya dikkat edip çalıların arasında başladım beklemeye. 


İki metre kadar sağımı ve solumu, bir metre kadar genişlikte yedi metre kadarda önümü ancak görüyordum. 
Hem pozisyonum tüfek atmak için hiç uygun değildi, hem de ani gelecek bir domuz benim için tehlikeli olabilirdi. Ne yapalım bu seferde kısmet buymuş diye düşünsem de uzun lafın 


kısası yerimi hiç beğenmemiştim. 


Ama bu hoşnut olmadığım ortamda bile sesimi çıkarmadan, buraya gelme 


amacım olan domuz avını yapmak için sessizce tüfeğimin emniyetini açıp, kulaklarıma güvenip, gözlerimi ileriye diktim. Ne yapacaktım yani yerim iyi değil diye avı mı bırakacaktım! Amacım avdı ve şartlar av için kötü olsa da yapmam gerekeni yapacaktım. Ertelemek hayatın mayasını kaçırır. Kızdıysan bağır, sevdiysen söyle, özlediysen koş sarıl. 
Ama şartlar ne olursa olsun yapman gerekeni yap, geri çekilme. 


Durduğum yerde sınırlı atış yapabileceğim yerlere tüfek kaldırıp pratik yaptım. Eğer domuz gelirse bu sıklıkta tek bir el atma şansım olduğunu p 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bildiğim için kendime “Hızlı ve dikkatli 01” komutunu verdim. Çünkü böyle bir ortamda avcılık yapmak 


gerçekten zor, tehlikeli ve tecrübe isterdi. Dikkatli olup, güvenli bir av için gerekeni yapmak, sorumluluk almak gerekiyordu. Sorumluluklarımızdan belki kaçınabiliriz ama kaçınmanın sonuçlarından kaçamayız. Bu düşünce ile pür dikkat sessizliğe büründüm. Bentüm konsantrasyonumu toplayıp tüfeğimi sıkıca kavramışken alttan koşarak gelen domuzun ayak seslerini duydum. Sonra durduğum yerde kımıldamadan yan tarafa bakarken bir el tüfek patladı. Büyük haşırtı ile bana doğru dönen domuzu göremesem de karaltısını fark ettim. 
Tüfeği bir ihtimal önümden geçer diye hızla kaldırırken koca azılıyı önümdeki bir metrelik açıklıktan uçarken gördüm. Heyecanla tüfeğimi kaldırmışken solumdaki çok sık olan çalılığa girecek domuzun ancak sol arka bacağını yakalayabildim. Hiç düşünmeden zaten zamanda olmadığı için, hemen tüfeği kemik başına tutup 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ateşledim. Büyük bir gürültü ve bögürtü ile çalıların içine doğru uçan domuzumu içeride zar zor görüyordum. 
Sıklıkta kımıldaman yatan hayal gibi gözüken koca bir cüsse vardı. Hala nasıl bir av vurduğumu net olarak göremiyordum. Biraz çalıları aralayıp, tüfeğimi içeriye doğru sokup kırılan arka bacakları geride kalmış ama kıpırdayıp sanki ön ayakları ile gitmeye çalışan domuzun sırtına doğru bir el atış yaptım. Artık ses kesilmiş, hareket bitmişti. Fikri ağabeye doğru dalları aralayıp tamam işareti yaptım. Sonra yerime geçip beklemeye devam ettim. 


Posta benim için keyifli bir şekilde devam ediyordu. Ben daha ne vurduğumu bile bilmiyordum ama bir saniye de olsa gözümün gördüğünü beynim büyük azılı gibi algıladığı domuz sıklıkta yatıyordu. Bayağı heyecan yaşamış, keyfim yerine gelmişti. Tekrar aynı yerde beklerken geçen on beş dakikadan sonra köpeklerin seslerinin bana doğru geldiğini duydum. Ben tekrardan tüm dikkatimi toplamışken köpeklerin bayağı önünde olan iki domuz çalıların içinden büyük bir gürültü ile üst tarafımdan geçerken dönüp bana doğru gelmeye başladılar. Ben bir şey göremesem de böyle olduğunu düşünüyordum. Hemen sol yanıma dönsem de görünen bir şey yoktu. İki domuzdan sesinden anladığıma göre küçük olanı arkamdan geçip gitti. Ben çok özen gösterip çalıların arasına dikkat kesilsem de bir karaltı bile göremedim. Diğeri, büyük olduğunu sandığım ise dümdüz bana doğru geliyordu. Büyük olan, postanın başında vurduğum azılının düştüğü yerden bu sefer soldan sağa doğru geçecekken her halde yerde yatan 


domuzun kokusunu alıp biraz daha ileri gidip bana kendini göstermeden ormanın derinliğine doğru kaybolup gitti. Büyük bir çatırtı ile koşan domuzun sadece sesini duyup, kendini hiç görememiştim. Ama kısa bir süre içinde olsa yine büyük bir heyecan yaşamıştım. Bu heyecanlı saniyelerden sonra etraf tekrardan sessizliğe büüştü. Ben giden domuzları göremeyip, tüfek atamadığıma yanarken vurduğum domuzun oradan bir çatırtı sesi geldi. Şimdi içime büyük bir 


kuşku yani kurt düşmüştü! Acaba bu vurduğum ve yerde yattığını gördüğüm domuzda kaçıyor muydu? 
Durduğum yerden göremediğim için biraz yürüyüp önden dolaştım. Şimdi çalıların içinde yerde yatan domuzumu önden yani kafasından biraz daha iyi görebiliyordum. Her halde kırık arka ayaklarına rağmen ön ayakları ile yarım metre kadar sürünmüştü. Demek ki benim duyduğum ses buydu. Kafası bana dönük olan üç metre önümdeki domuz beni görünce büyük bir hırsla yerden doğrulup, ön ayakları ile son bir hamle yapıp üzerime doğru atıldı. Yani buraların dayısı olan domuz bana kafayı fazlası ile takmış ve bayağı hırslanmışmış. Ama bu atakta dallara takılıp kalınca bir el daha tüfeği çalıların içine uzatıp kafasına ateş ettim. Yere çöken avım tekrardan yerden kalkıp bana doğru son bir atak yapınca tetiği bir kez daha kafasına doğru çekip hayatına bu sefer gerçekten son verdim. Yüzüme bakan hayvan yediği mermi ile ters dönüp sonsuz uykuya dalmıştı artık. 
Bu hırslı ve kavgacı domuz demek ki ilk vuruşta bana doğru dönseymiş aramızda nasıl bir mücadele olurdu bilemiyorum? Av sonrası domuza bakarken birde ne göreyim, çalıların içinde kafasına attığım ilk mermi dalıp 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kesmiş olduğu için yerden kalkıp bana doğru ikinci bir atak daha yapabilmiş. 
Neyse artık ormanda sessizlik tek- 


rardan hüküm sürmeye başlamıştı. 


Geçen yarım saatten sonra sürenciler yanımıza geldiler. Artık bu posta kazasız bir şekilde bitmişti. Hemen üç kişi zorlanarak hayvanı çalıdan çıkarıp birkaç kez fotoğrafını çektik. Avımı yapmış ve en önemlisi ele geçirmiş olmaktan dolayı şimdi çok mutluydum. 
Hemen her avda yanımda taşıdığım küçük baltamı çıkarıp azılarını almak için çenesini kestim. Domuz avında birçok arkadaş balta taşımadığı için arabaya uzak yerlerde vurduğu avının trofesini alamıyor. Halbuki bu bence çok önemli. En azından ben buna çok önem veriyorum. Yaşadığım o anların hatırasını yaşatmak için ben her vurduğum domuzun büyük olsun, küçük olsun dişini alıyorum, fotoğrafını çekiyorum. Daha sonra yaptırdığım bu trofelere salonda otururken bakarken ne hatıralar gözümde canlanıyor anlatamam sizlere. Büyük bir keyifle bu adrenalin dolu avları beraber yaptığım dostlarımı hoş bir şekilde yad ediyorum. Doyumsuz o heyecanlı anları 


PEN) VL:21 SAYL240 OCAK-2018 


tekrardan baştan itibaren yaşıyorum. 
Bazen hemen telefona uzanıp o avı beraber yaptığım, güzel anları beraber paylaştığım eski dostlarımı arayıp hatırlarını soruyorum. Arada sırada arkadaşları aramak ve onlar tarafından aranmak insana iyi geliyor hani. Bu hayatta bana hiçbir şey dostlarla paylaşılan güzel bir anı kadar zevk vermiyor. İnsan her halde yaşı ilerlediği zaman bu fani hayatımızda elimizde kalan son dostların daha değerli oldugunu anlıyor. Zaman içinde birçok arkadaş hayatımızdan gelip geçmiştir. 
Bize uyanlarla, anlaşabildiklerimizle yani ortak noktalarımızın çok olduğu 


olanlar ile hayatımıza devam ediyoruz. Kafamızın uyuşmadığı birçogunu ise arkamızda hayatımızın Örtülü sayfalarında bırakıp yürümeye devam ediyoruz. Çünkü hayat her şartlar altında devam ediyor. Ama ara sırada olsa ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz diye de düşünüyorum. 
Bir düşünürün dediği gibi, "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar?” Arkadaşlıklarımızda gerçeklerini bilmediğimiz kişilerin kararlarını yargılamamamız gerekir, Her olayı yere ve zamana göre değerlendirmemiz daha iyi sonuçlar almamızı sağlar. 
Şunu asla unutmayalım, kimse vazgeçilmez değildir ve hiçbir kimsede kendini vazgeçilmez sanan biri kadar aptal değildir. 


Bu postadan sonra iki bağ daha yapıp başka bir domuz daha göremesem de, büyük bir keyif almış ve fazlası ile av tutkumu tatmin etmiş olarak tekrardan huzurlu bir hayat sürdüğüm ailemin yanına gitmek için yine evimin yoluna düştüm. Bekle beni İstanbul, seni artık hiç sevmesem de mecburen geliyorum. Tüm dostlarıma her zaman rastgele diyorum. 


LA kli 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tek yetkili Türkiye distribütörüdür. 
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GİDENGELMEZ TE 


YOL, KAR VE ÇAMUR İÇİNDE ZAR ZOR İLERLİYORUZ. ÖNÜMÜZE BİR ARABA İZİ ÇIKTI ÇKAMAMIŞ DÖNMÜŞ GERİYE. NEYSEKİ BİZ ZORLA ULAŞTIK GÖZETE. NAZIM, HEMEN İKİ KEÇİ, BİR KÜÇÜK TEKE GÖRDÜ, BANA DA GÖSTERDİ... 
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lanınca ava gitme heyecanı daha da artıyor. 

Acaba yürüyebilecek 

miyim, bulabilecek miyim, vurabilecek miyim? diye sorular benliğini 

kaplıyor insanın. Yine de adı bile 

ürküten Gidengelmez Dağları'nın yoluna düştük. 


Akseki, Cevizli'ye vardığımızda Celal Özalp'in tavsiye ettiği Nazım Özen'i aradım; “Hocam Değirmenlikteyim hemen geliyorum” dedi. 


Daha önceden telefonla defalarca konuştuk, hiç görüşemedik, merakla bekliyorum. Görünce kanım ısınıverdi. Yüzünde gülümseme eksik olmayan Toros Dağlarının adamı. 


Kalacağım pansiyona eşyalarımızı bıraktık, keşif yapacağız. Nazım'ın yardımcısı Yaşar Akalan'da ka- 


tıldı bize. O da gayet kibar, güler yüzlü bir delikanlı. Benim rahmetli Babam derdi ki “Kalbi temiz olan adamın yüzünde gülümseme eksik olmaz.” 


Bir şeyler atıştırdıktan sonra düştük Gidengelmez yollarına... 


Eskiden eşeklerle çıkarlarmış yaylaya, şimdi asfalt yol olunca kaçak avcılık artmış. 


Yaşar'ı yolun soluna gönderdik. Biz de yaylaya doğru devam ediyoruz. 
En yukarıda bir ev var, oradan gözet yapacağız. 


Yol, kar ve çamur içinde zar zor ilerliyoruz, önümüze bir araba izi çıktı. Çıkamamış dönmüş geriye. 
Neyseki biz zorla ulaştık gözete. 
Nazım, hemen iki keçi, bir küçük teke gördü, bana da gösterdik 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Bunlardan başka kayda değer birşey göremedik. 


Yaşar'dan da kötü haber var. Bir şey görememiş. Nazım, düşünüyor, taşınıyor. “Yarın Kalkanın Topuzuna gideceğiz” diyor. 


Saati sabah beşe kuruyoruz. Nazım kahvaltıyı bile ayarlamış. Çorbaları aceleyle içerken ormancımız 


Kerem Olgun katılıyor ekibe. 


Kalkanın Topuzuna, alacakaranlıkta başlıyoruz tırmanmaya. Şafak söküyor. Dağların heybeti kendisini göstermeye başlıyor. İlk gözet yerindeyiz. Kızıllığa doğru dikkatle bakıyor Nazım, hiç dürbünü kıpırdamıyor. Baktığı yerde iki tane ufak, bir tane dokuz yaşlı teke ve üç tane dişi var. Sekizyüz metre 


ölçüyorum, yanaşmamız lazım. Tekeler taşların başında, arkalarında, kızıllık, manzara görülmeye değer! 
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Rehberim Nazım planı yapıyor ve kayaların içinde yürümeye başlıyoruz. Kimi yerde alçak sürünme yapıyoruz. Üçyüz metreye kadar yaklaşıyoruz. Grupta ufak tekeler ve dişiler var. Büyük teke yok. 
Nazım, taşın arkasında tekenin boynuzlarını görüyor. Önce bir çanta koyuyoruz. Atış hazırlığı baş-Lıyor. Tekeyi dürbünün içinde görüyorum. Birkaç adım atıyor, göğsü bize dönük duruyor. Kırmızı nokta tekenin göğsünde hiç kıpırdamıyor. 
Tetiği eziyorum. Yaşar teleskopla atış anını seyrediyor. “Vuruldu!” 
diyor. Nazım “Kayaların arasına düştü, inşallah çok aşağıya inme- 


miştir” diye geçirmiş aklından. 


Tekeyi vurduğumuz yere benim yürümemle ancak bir saatte vardık. 
Yaşar görmüş, telefon etti. “Benim yanıma gelin” diye. Uçurumlardan ine çıka yanıbaşına gittik tekenin. 
Taşın yarığında yatıyor. Tekeyi, gençler ve Nazım zar zor taşın başına çıkarabildiler. 


Gelelim avı ölümsüzleştirmeye, resimler çekildi. Hemen yüzme işlemine başlandı. 


Nazım, sordu Kerem'e; “yolu bulabilir misin?” O da “bulurum” dedi.b 


TEKEYİ DÜRBÜNÜN İÇİNDE GÖRÜYORUM. BİRKAÇ ADIM ATIYOR, GÖĞSÜ BİZE DÖNÜK DURUYOR. KIRMIZI NOKTA TEKENİN GÖĞSÜNDE HİÇ KIPIRDAMIYOR. TETİĞİ EZİYORUM. YAŞAR TELESKOPLA ATIŞ ANINI SEYREDİYOR. “VURULDU" DİYOR... 


Sİ AV VE DOĞA TUTKUNLARININ DERGİSİ 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Kerem önde ben arkasında uçurumların kenarından yürüyoruz. 
Tepeye çıkabildik nihayet. Arabayı bıraktığımız yeri belirlemeye çalışıyoruz. Kerem ısrarla sağa doğru gitmeye çalışıyordu. Bana sol taraf daha yumuşak geldi, Kereme ısrar ettim illa buradan gidelim diye. 


Tekenin ciğeri de elimizde, önden gideceğiz, saçta ciğer kavurma yapacağız. Arabada her şey var. 
Benim daha yumuşak sandığım yol meğerse çıkmazmış. 


Nazım'ın sesini duyduk, yanımıza geldi, yukarıya doğru tırmanmaya başladık. Ben böyle bir şey yapmazdım ama Kerem'i de yanılttım. 
Neyse, Yaşar bizden önce arabanın yanına varmış. Ateşi de yakmış. 


Gelelim en keyif aldığımız yere. Ciğerleri doğradık, yıkadık. Tekenin yağını saçın altına ince ince doğradık. Ciğerleri üzerine koyduk. İki tane soğan doğradık. Kapağını kapattık. Ateşin üzerine koyduk. Az piştikten sonra domatesleri ilave ettik. Tuzunu, baha ratını da attık. Nefis kokular gelmeye başladı. Yeme de yanında yat. 


Avcılık dost kazanma sporudur. 
Rasgele. 
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ŞİMDİ AKŞEHİR GÖLÜNDE BIRAKIN KAZI, DOĞRU DÜRÜST SU BİLE KALMADI AMA YILLAR SONRA BELKİ GÖLE YİNE SU GELİRSE, KAZLAR EMİNİM Kİ BENİM YILLAR ÖNCE TESPİT ETTİĞİM DAVRANIŞLARINI SERGİLEYECEKLERDİR... 


on iki aydır dergimizde 

yayınlanan yazılarım 

1980'li yıllarda kendim 

için tuttuğum notlardan aktardıklarım, bu ay için de yine aynı şeyi yapacağım ve not defterimden geçmiş yıllarda Akşehir Gölünün kazlarının alışkanlık ve rotalarını yazdığım sayfaları sadece imla hatalarını ve cümle bozukluklarını düzelterek sizlerle paylaşacağım. Gerçi şimdi Akşehir Gölünde bırakın kazı, doğru dürüst su bile kalmadı ama yıllar sonra belki 


göle yine su gelirse, kazlar eminim ki benim yıllar önce tespit ettiğim 


davranışlarını sergileyeceklerdir... 


KAZLARIN HAVA ŞARTLARINA 
VE MEVSİMLERE GÖRE 


DAVRANIŞLARI 


Kaz avı bizim için genellikle Akşehir Gölünden çıkan kazlarla, ama iki ayrı avlakta yaptığımız bir av, bu avlaklarda; Akşehir Gölü kıyısndaki ova ve Altınova Devlet Üretme Çiftliği arazisi... 


Akşehir Gölüne kazlar kuzey bölgelerde havaların soğumaya başlaması ile, genellikle de ekim ayının son haftasında gelmeye başlarlar. 
O kış boyunca havanın soğuk geçip geçmeyeceği de kazların popülasyonunun çokluğu ve erken gelmesiyle orantılı oluyor. Kışın sert geçeceği yıllar kazlar 20-22 Ekimde çok anormal sayıda gelmiş oluyor ve havalar iyice soğuyup göl donup, yerler tamamen kar altında kalıncaya kadar da muhiti terk etmi- 


yorlar. 
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Mevsim başında, havanın da yumuşak olduğu günlerde kazlar Akşehir Gölü kıyılarında hemen hemen hiç eğlenmiyorlar, büyük sürüler halinde hava aydınlanırken başlayan çıkış, kaz miktarına göre 
15 dakika ile iki saat arasında değişebiliyor. Sayı olarak tahmin etmek elbette çok zor ama biz kendimize göre bir takım sayma usulleri ile bazı günler gölden 80 bin kaz çıktığını tahmin ediyoruz. Gölden kalkan kazlar Akşehir-Yunak asfaltını geçerek araziye dağılmaya başlıyorlar, genellikle geç kalan gerideki gruplar ise göle daha yakın olan tarlalarda yemlenmeyi tercih ediyorlar. 


Kuzören köyünün civarında küçük gruplar kalırken, Harunlar, Yavaşlı, Kıllar, Eğrikuyu köyleri arasındaki şahıs tarlalarında ve bilhassa geniş çökeklerde bol miktarda kaz kalyor. Sabah en erken çıkış yapan büyük alaylar ise Altınova'nın göle yakın tarlalarında yemlenmeyi tercih ediyorlar. Bizim kendi aramızda “Dikenlik” adını verdiğimiz köyler arasında kalan geniş arazinin en büyük avantajı, nadasa bırakılmış bazı tarlalardaki yoğun otluk ve dikenlikler; bu dikenliklerde güme kazmaya gerek kalmadan mükemmel saklanılabiliyor. 
Çukur olmayınca da avcı kazın geliş istikametine göre dikenlerin ara- 


sında rahatça yer değiştirebiliyor... 


Bu arazilerin bir avantajı da; bu güne kadar, Altınova'da çok gördügümüz şehir avcılarını burada hiç görmemiş olmamız, gerçi bir kaç defa yakın köylerden bir kaç avcı gördük ama onlarda, çok seyrek olarak geçen traktörler de avımızı hiç bir şekilde bozmadı... 


Altınova'ya geçen kazlar ise bilhassa 30 ve 38. parselleri yalayarak ve büyük kısmı da bu parsellerle öndeki şahıs tarlalarında kalarak 51 ve 39. parsellere inmeyi tercih ediyorlar. Tabii bu arada daha arkaya geçen kazlar da oluyor ve bilhassa 30 ile 38. parseller arasındaki yolun bulunduğu çökekten kaz çok alçak geçiyor. 


Kazlar bu mevsimde hemen hemen 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tamamı anız, bilhassa yanık anızlarda kalıyor ve tohum yemeği tercih ediyor. Herhangi bir sebepten ürken kazlar ise daima gölden uzaklaşarak daha ilerilere gidiyorlar, Henüz fazla avcı görmedikleri için yükseklikleri de fazla olmuyor ve mankeye de güzel dalıyorlar. 


Sabah gün doğarken tarlalara inen kazların mevsim başında yaptıkları göle dönüşleri saat 09.00 civarında başlıyor, göle en uzak kazlarla başlayan dönüş posta posta ve yüksekten yapılıyor ve saat 11.00e kadar sürüyor. Öğle saatlerini gölde su içerek ve dinlenerek geçiren kazlar akşam üzeri saat 16.00 gibi yemlenmek üzere tekrar gölden havalanıyor ve sabah çıkışının aksine bu defa kazların tamamı çok 


YAĞMURLU HAVALARDA İSE KAZ GENELDE ALTINOVA'YA GEÇER, BİZ ALTINOVA'DA ÇAMURDA DEFALARCA KALIP ÇOK EZİYET ÇEKTİĞİMİZ İÇİN RİSKLİ HAVALARDA KAZ AVINA HİÇ GİTMEMEYİ TERCİH EDİYORUZ... 


kısa bir zamanda çıkış yaptığında, gökyüzü onbinlerce kaz ile doluyor. 
Bu nedenle olacak; öğleden sonraları sabahtan daha çok kaz gölden çıkıyor diye düşündüğüm bile ol muştur... 


Gecelemek için göle dönüş ise alacakaranlık veya karanlık koyulaşırken başlıyor ve yine çok kalabalık alaylar halinde gerçekleşiyor. 


Günler ilerledikçe sabah tarlalara giden kazların göle dönüş saatleri 10.00-11.00 arasında başlarken, öğlenden sonraki göl çıkışları da saat 13.00-14.00 arasında, gerçekleşiyor, hatta Aralık ayı başlarında 


PA) VIL:21 SAYL240 OCAK-2018 


BURADA ŞUNU DA İLAVE ETMELİYİM Kİ, AKŞEHİR GÖLÜ YAKINLARINDAKİ KOÇ TEPESİ VE KAZ MEZARIDA KAZIN KARŞISINDAN ESEN KUVVETLİ RÜZGAR OLAN HAVALARDA ÇOK GÜZEL İŞ YAPAR. 


göle dönen son kaz alayları ile gölde 


dinlenip suyunu içmiş ilk kaz alaylarının gölden çıkışını aynı anda görmek de mümkün oluyor. 


Bu mevsim, bilhassa açık havalarda şahıs tarlaları kaz avı için uygun değil, kasım ayındaki yoğun avcı baskısı da Altınova'daki kazların daha kuzeydoğuya, Altınova hududunu hatta Polatlı-Kadınhanı asfaltını bile geçmesine sebep oluyor. Elbette gündüz Altınova'da yayılan kaz alayları da gerek gümelerde bekleyen avcılar, gerekse tarla yollarında gün boyu gezinen avcı araçları yüzünden iyice dağılıp parçalanıyorlar ve küçük gruplar 


oluşturuyorlar. Bu durum da bilhassa sapa yerlerde güme kazıp manke atmış avcılar için avantaj oluşturuyor. 


Bu tarihlerde kuvvetli bir lodos yakalanması halinde öğlene doğru göle dönen kazlardan avlayabilmek için, Kuzören-Turgut arasındaki Turgut yaylasının arkasındaki dağın zirvesine çıkıp geçit yapan kazlara bol fişek atmak mümkün oluyor. 


Yine mevsimsel şartlara uygun olarak yağış durumuna göre tarlalarda ekinlerin filizlenmesi ile kazların anız tercihleri de yavaş yavaş 


değişip yeşilde yemlenmeye başlıyorlar. 


Mevsim başında gölden yüksek çıkan ve kıyıdaki avcılara fişek attırmayan kazlar soğukların başlaması ve hele kar yağışı ile uzaklara gitmeyip göl kıyısında yemlenmeyi seviyorlar, ayrıca, kazın gölden çıkış saatlerinde şayet rüzgar günyeli, yıldız ve poyrazdan kuvvetli esiyorsa kazlar yine göl kıyısında kalıyorlar ki, bence bu günler kaz avı için en ideal günlerdir. 
Şunu unutmamak gerekir ki, “Kaz avı tamamen hava şartlarına bağlı bir avdır...” 


Rüzgar şiddeti arttıkça kaz avındap 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randıman artar, fırtınalarda kaz yeri yalayarak, 1-2 m. yükseklikten uçar ve güme ve manke bile gerekmeden, ufacık bir traktör izinde veya bir ot arkasında bile saklanarak harika av yapılabilir. 


Burada şunu da ilave etmeliyim ki, Akşehir Gölü yakınlarındaki Koç Tepesi ve Kaz Mezarıda kazın karşısından esen kuvvetli rüzgar olan havalarda çok güzel iş yapar. 


Yağmurlu havalarda ise kaz genelde Altınova'ya geçer, biz Altınova'da çamurda defalarca kalıp çok eziyet çektiğimiz için riskli havalarda kaz avına hiç gitmemeyi tercih ediyoruz. Tarla yollarında çamur olmasa bile yağmur altında, çamur içindeki gümede saatlerce oturmak da istemiyoruz. 
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Kışla beraber Akşehir Gölünün kazları Ayrıktepe üzerinden yakın tarlalar ile Altınova'ya ve Pazarkaya üzerinden Tuzlukçu ovalarına doğru iki kola ayrılarak yemlenmeye gider, ilk kol göl kıyısından başlayarak bilhassa yeşil ekinlere yayılır, Pazarkaya tarafına gidenler ise taşocağı ile park arasındaki çok geniş bir alandan geçer ve bütün araziyi kaplar, bir kısmı da Yunak -Akşehir asfaltını geçerek Tuzlukçu yakınlarındaki tarlalara geçerler. 


Sisli havalarda ise kaz alayları küçük gruplara bölünür ve yere çok yakın uçarlar, yönlerini ise sesle haberleşerek bulurlar, bunun için siste avlanırken en iyi yöntem mankesiz ve serbest olarak kaz sesinin en yoğun olduğu yere gitmek ve geçit yapan kazların altına 


girmektir. Sis az veya yüksek ise yine manke avı en iyi yöntem olup, düdük kullanmak büyük avantaj 


sağlar. 


Karlı havalar ise ulaşım ve üşüme haricinde kaz avı için en ideal havar lardan birisidir. Arazi karlı ise mankeler fevkalade iş yapar, alaca karda da bilhassa karsız olan açık, yeşil tarlalara manke atmak yeterlidir. 


Buna mukabil, çok rüzgarlı, sisli veya karlı havalarda bazen yerel avcıların çokluğunun insana fişek atma fırsatı bile vermediği de oluyor, bunun için araziyi çok iyi bilip avcı yoğunluğunun dezavantajını da avantaja çevirmek ve avcının olmadığı ancak kazların gittiği tenha ve sapa tarlaları bulmak gerekiyor...p3 


Swww.istanbulprohunt.com 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AVCI, ARAÇ BUZDOLAPLARI 


BİLİNDİĞİ ÜZERE BUZDOLABININ, İKİ 

TEMEL FONKSİYONU 
VARDIR. BUNLARDAN BİRİ; SOĞUTMA, DİĞERİ DE BU SOĞUKLUĞU İYİ MUHAFAZA 
ETME YETENEĞİDİR. AV 

İÇİN ÖZEL TASARLANAN SOĞUTUCULARDA, BU 
ÖZELLİKLER ARZU EDİLEN FONKSİYONA GÜRE 
OPTİMİZE EDİLMELİDİR. 
KESİNLİKLE 12 VOLT VEYA 
24 VOLT İLE ÇALIŞABİLEN 
KOMPRESÖRLÜ BUZDOLABİ OLMALIDIR. 


TN) YL:21 SAYL240 OCAK-2018 


Avcı Araç Buzdolabında hangi özellikler olmalıdır: 


Avcı Araç buzdolabına tasarım açısından baktığımızda, öncelikle fonksiyon olarak avcının gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu gereksinimlerin neler olduğunu hep birlikte değerlendirelim: 


Bilindiği üzere buzdolabının, iki temel fonksiyonu vardır. Bunlardan biri; soğutma, diğeri de bu soğukluğu iyi muhafaza etme yeteneğidir. Av için özel tasarlanan soğutucularda, bu özellikler arzu edilen fonksiyona göre optimize edilmelidir. Kesinlikle 12 Volt veya 
24 Volt ile çalışabilen kompresörlü 
buzdolabı olmalıdır. Üzerinde mutlaka Akü koruması olmalıdır. Av için genellikle eğimli veya yüksek eğimli arazileri aşmak gerektiginden söz konusu soğutucu bu 


eğimli arazi şartlarında çalışabilmeli, eğer limitleri çok aşılmışsa da kendini otomatik korumaya alabilmelidir. Aynı zamanda çok bozuk yol şartlarına da dayanıklı olmalıdır. Telsiz iletişimini bozmayacak şekilde EMC/EMI filtreli olmalıdır. 
Av için çoğunlukla hafta sonları tercih edildiğinden, bu iki gün boyunca her şart altında soğutma fonksiyonu sağlayabilmelidir. Gerektiğinde güneş paneli, rüzgar gülü veya hizmet aküsü ile çalışabilmelidir. İçine konulan malzemelerin başkaları tarafından kurcalanıp karıştırılmasını engelleyecek bir kilitli kapağı olmalıdır. Şimdi sırasıyla bu fonksiyonların nasıl sağlanması gerektiğine bakalım: 


Uygun Hacim ne olmalı? 


İstenen minimum hacim, iki gün konaklayan bir kişinin bütün ih- 


> 


tiyaçlarına cevap verecek şekilde 


tasarlanmalıdır. Özellikle su, temel bir gereksinim olduğundan, 1,5 litrelik su şişesini dik olarak alabilmelidir. Hatta 2,5 litrelik meşrubat şişesini de yan yatırmadan alabilirse daha da iyi olur. Bu nedenle ürün iç yüksekliği mümkünse 31,5 cm den daha yüksek olmalı (1,5 litrelik su şişesinin sığması için), hatta 34,5 cm veya daha yüksek olursa, rahatlıkla 2,5 litrelik meşrubat şişesi veya 5 litrelik su şişesi de sığabilir. 
Ürünün genişliği veya uzunluğu için bir kısıtlama yoktur. Ancak bu boyutların her birinin 31,5cm den büyük olması daha avantajlı olur. 


Bu da su şişesini içine dik, enine yatık veya boyuna yatık koyma imkanı verecektir. Toplam hacim minimum 45-50 litre aralığında olmalıdır. Bu ölçülerde bir buzdolabı 
16 adet 1,5 litrelik su şişesi almaktadır. 


Yalıtım ne olmalı? 


Yalıtım kesinlikle Poliüretan olmalıdır. Özellikle iki gün boyunca, sadece aracımın aküsü ile çalışsın, hem buz gibi suyumu içeyim hem de vurduğum Av hayvanlarını bozulmadan saklayayım diyorsanız, duvar kalınlığı en az 5cm veya 


AV VE DOĞA TUTKUNLARININ DERGİSİ 


daha kalın olmalı. Eğer dönüşte de vurduğunuz avların yolda giderken bozulmasını istemiyorsanız, dondurucu gibi çalışabilecek şekilde 8cm veya daha kalın duvarlı ürün de seçebilirsiniz. Bu şekilde kalın b 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AV TUTKUSU 


duvarlı bir ürün seçerseniz, çok kısa sürede soğutmayı sağlayıp termostat yapacaktır. Çok uzun süre tekrar devreye girmeyeceğinden, akünüzü de yormayacaktır. İklim koşullarına, dış ortam sıcaklığına, gideceğiniz yere ve kalacağınız süreye bağlı olarak, ek Akü, rüzgar gülü veya güneş paneli de almanız gerekebilir. 


Ma 


ÖNDEN KAPAKLI BUZDOLABI AÇILDIĞINDA, İÇİNDEKİ SOĞUK HAVA AŞAĞI DOĞRU AKTIĞINDAN, SOĞUK HAVA AKIP DIŞARI ÇIKAR VE İÇİNE YENİ TAZE VE SICAK HAVA GİRMİŞ OLUR. KAPAĞINI KAPATTIKTAN 2-3 DAKİKA SONRA DA KOMPRESÖR DEVREYE GİREREK TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLAR. OYSA ÜSTTEN KAPAKLI BİR SOĞUTUCUNUN KAPAĞINI AÇTIĞINIZDA, İÇİNDEKİ SOĞUK HAVA İÇİNDE KALIR, KAPAĞINI AÇIP KAPATMANIZ İÇİNDEKİ SOĞUK HAVANIN DIŞARI ÇIKMASINA NEDEN OLMAZ. 


Dönüş yolunda ise aracınız hep çalışacağından, buzdolabınızı dondurucu ayarına getirip, içine koyduğunuz av hayvanlarınızı çok soğukta (hatta sıfır derecenin altında) muhafaza edebilir ve bozulmasını engelleyebilirsiniz. Böylece buzdolabınız sayesinde avda vurduğunuz hayvanlarınızı daha sonra evinizde de pişirebilirsiniz. 


Hangi tip buzdolabı almalıyım? 


Buzdolabınız kesinlikle 12/24Volt Doğru Akım ile çalışan kompresörlü bir buzdolabı olmalıdır. Diğer Elektronik (Peltierli) tip hem ısıtmalı hem soğutmalı buzdolapları sürekli devrede kalıp sürekli akım çektiğinden akünüzü hemen bitirecektir. 


Bu tip ürünler sadece 20C ısı farkı ile çalıştığından, hava sıcaklığı 25C'nin üstüne çıktığında, içindeki malzemeleri düzgün soğutamaz. 
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Hangi voltaj ile çalışmalı? Akü ile mi yoksa 220 Volt mu? 


Kompresörlü araç buzdolapları normalde 12/24 Volt DC gerilim ile çalışmaktadır. Yani akü ile çalışmaktadır. Ürün üzerinde otomatik olarak gerilimi algılayan bir devre bulunmaktadır. Bu devre, siz hiçbir ayar yapmadan veya herhangi bir düğmeye basmadan, kendiliğinden var olan gerilime göre otomatik çalLışacaktır. Yani hem 12 Volt akü ile hem de 24 Volt Akü ile hiçbir ayar yapılmadan çalışabilmektedir. Eğer Av için gideceğiniz kamp alanında, ayrıca 220 Volt da bulunuyorsa, Buzdolabınızı hem 18/24Volt hem de 220 Volt ile çalışabilecek özellikte seçmenizde fayda var. 220 
Volt ile çalışabilme özelliği birçok araç buzdolabına opsiyon olarak eklenebilmektedir. Böylece yol boyunca aracınızın aküsünden beslenen buzdolabınızı, kampa vardıgınızda da kamp içinden 220 Volt 


alarak kullanabilirsiniz. Dönüş yolunda da yine aracınızdan beslenip çalışmaya devam edebilir. 


Akü Koruması nedir? Nasıl çalışır? 


Akü koruması, adı üstünde Aküyü korumak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Akünüzün durumuna bağlı olarak, araç buzdolabını devre dışı bırakır. Tekrar çalışma sını engeller. Böylece akünün tamamen boşalmasını engelleyip, en azından arabaya marş basılmasını sağlayacak seviyede aküde enerji bırakır. 


12/24 Volt Doğru akım ile çalışan araç buzdolapları elektronik bir kart üzerinden kontrol edilmektedir. Bu kart üzerinde, değeri daha önceden üreticisi tarafından ayarlanmış bir koruma sistemi bulunmaktadır. Bu koruma sistemi üzerinde yapılan ayar ile buzdo- 


KOMPRESÖRLÜ ARAÇ BUZDOLAPLARI NORMALDE 12/24 VOLT DC GERİLİM İLE ÇALIŞMAKTADIR. 
YANI AKÜ İLE ÇALIŞMAKTADIR. ÜRÜN ÜZERİNDE OTOMATİK OLARAK GERİLİMİ ALGILAYAN BİR DEVRE BULUNMAKTADIR. BU DEVRE, SİZ HİÇBİR AYAR YAPMADAN VEYA HERHANGİ BİR DÜĞMEYE BASMADAN, KENDİLİĞİNDEN VAR OLAN GERİLİME GÖRE OTOMATİK ÇALIŞACAKTIR. 


labı otomatik olarak durdurulur ve tekrar devreye girmemesi sağlanır. 
Burada temel amaç, Akünün tamamen boşalmasını engellemektir. 


Eğer araç buzdolabınızı, aracın aküsünden değil de ayrı bir hizmet aküsü üzerinden besliyorsanız, bu koruma sistemi devre dışı da bırakılabilir. Böylece, hizmet aküsünün tamamen boşalmasına izin verildiğinden, buzdolabı daha uzun süreler çalışabilir. Araç aküleri normal asitli kurşun akü oldugundan kapasitesinin maksimum 96 
30 'u kullanılabilir. Oysa Jel aküler, 
deep cycle akü olduğundan kapasitesinin 9b 80 “i kullanılabilir. Bu nedenle, hizmet aküsü olarak genellikle Jel aküler kullanılmaktadır. 


Yüksek eğimli araziye uygun koruma sistemi nedir? 


Bazı araç buzdolabı üreticileri, yüksek eğimli arazi şartlarında çalışacak şekilde tasarlanmış özel araç buzdolapları üretmektedirler. 
Bu ürünlerde ayrıca ek bir koruma sistemi de bulunmaktadır. 
Söz konusu araç buzdolabı, 30 derece eğime kadar rahatlıkla kullanılmaktadır. Eğer arazideki eğim dahada artar ise, otomatik koruma sistemi devreye girerek ürünü korumaya almaktadır. Çünkü bundan daha fazla eğim olması kompresörde sorun yaratacaktır. Kompresörün içinde bir mekanik piston 


çalıştığından, eğimin 30 dereceden daha fazla artması, pistonun yağsız çalışmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de koruma sistemi devreye girip, kompresörün enerjisini otomatik olarak kesmektedir. 
Arazi şartları tekrar düzeldiğinde ise, kompresör bekleme süresini gözeterek tekrar devreye almaktadır. Kompresör koruma süresini beklemeden kesinlikle devreye girmemektedir. Bu sayede, hem yüksek eğimli arazide koruma sağlanmakta hem de kompresörü tekrar çalıştırdığında yüksek karşı basınç altında çalıştırmamayı sağlamaktadır. Araç buzdolabının bu tip arazi şartlarında uzun ömürlü olarak çalışabilmesi için, bu koruma sistemi çok önemlidir. 


Çok bozuk yol şartlarına dayanıklılık: 


Normal araç buzdolapları, asfalt yol şartlarına göre yapılmıştır. Yani normal yol şartlarına dayanıklıdır. 
Ürünleri normal yol şartlarının dışına çıkardığınızda oluşan aşırı titreşim veya çukurlar nedeniyle oluşan ani darbelere veya savrulmalara karşı dayanıklı değildir. 
Bunun için de özel olarak gelişti- 


rilmiş, titreşim önleme ve darbe emme sistemleri bulunmaktadır. 
Özellikle askeri araçlarda bu özellikler talep edilmektedir. Bazı üreticilerin bu şartları sağlayan özel araç buzdolapları bulunmaktadır. 


EMC/EMI Filtreli (MIL-A61F) Araç buzdolabı. 


Bazı araç buzdolapları, askeri şartlarda belirtilen limitlere uygun şekilde imal edilmektedir. MIL-461F Standardında belirtilen şartları sağlamaktadır. Hiçbir telsiz haberleşmesini bozmayacak şekilde üzerinde ek donanımlar bulunmaktadır. Böylece, normal cep telefonunun çalışmadığı bölgelerde, telsiz ile sağlıklı haberleşme yapılmasını sağlamaktadır. Özellikle, bakir alanlara gidildiğinde, telsiz iletişiminin sağlıklı yapılması önem kazanmaktadır. Bu şekilde, telsiz iletişimi kullanan kişiler bu özelliklere de dikkat, etmelidir. 


Üstten kapaklı olup, Güneş paneli, rüzgar gülü veya hizmet aküsü ile çalışabilmeli. 


Araç buzdolabının çektiği akım çok yüksek seviyede olmamalı, çok kısa süreler çalışıp uzun süre kompresör devre dışı kalmalıdır. 
Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca, az olmalıdır. Bu nedenle de özellikle üstten kapaklı buzdolabı olmalıdır. Önden kapaklı buzdolabı b 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ÜSTTEN KAPAKLI BUZDOLABI İLE AÇIK ARAZİDE YOL ALDIĞINIZDA, YOL ŞARTLARINA BAĞLI OLARAK ÜST KAPAK AÇILIP KAPANABİLİR. BUNUN İÇİN GENELLİKLE MIKNATISLI TUTMA SİTEMİ VEYA KLEMP'Lİ TUTMA SİSTEMLERİ KULLANILMAKTADIR. BU KLEMP'Lİ TUTMA SİSTEMLERİNİN 


AYRICA ASMA KİLİT TAKILABİLEN VERSİYONLARI DA BULUNMAKTADIR. 


açıldığında, içindeki soğuk hava aşağı doğru aktığından, soğuk hava akıp dışarı çıkar ve içine yeni taze ve sıcak hava girmiş olur. Kapağını kapattıktan 2-3 dakika sonra da kompresör devreye girerek tekrar çalışmaya başlar. Oysa üstten kapaklı bir soğutucunun kapağını açtığınızda, içindeki soğuk hava içinde kalır. 


Kapağını açıp kapatmanız içindeki soğuk havanın dışarı çıkmasına neden olmaz. Kapağını kapattıktan sonra hemen devreye girmez. Bu nedenle üstten kapaklı buzdolabı, 
önden kapaklı buzdolabından 9650 
daha az enerji tüketir. Araçlarda mümkün olduğunca üstten kapaklı 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ürün kullanılmalıdır. Üstten kapaklı ürün çok az enerjiye ihtiyaç duydugundan rahatlıkla Güneş paneli ve Jel Akü sistemiyle çalışabilir. Aynı şekilde rüzgar gülü ile de çalışabilir. 
'Ya da daha önceden şarj edilmiş sadece Jel akü kullanılarak da uzun süre çalışabilir. 


Klemp ve kilit sistemi 


Üstten kapaklı buzdolabı ile açık arazide yol aldığınızda, yol şartlarına bağlı olarak üst kapak açılıp kapanabilir. Bunun için genellikle mıknatıslı tutma sitemi veya klemp'li tutma sistemleri kullanılmaktadır. 


Bu klemp'li tutma sistemlerinin 


ayrıca asma kilit takılabilen versiyonları da bulunmaktadır. Eğer açık arazide de bu ürünü kullanmayı düşünüyorsanız, sistemi ile kapağın açılması engellenmiş bir model seçilmelidir. Bu aynı za- 


klemp 


manda, başka kişilerin gelip sizin izniniz olmadan, buzdolabınız içindeki eşyaları karıştırmasını da en- 


gelleyecektir. EV 


12 Volt veya 24 volt akü ile çalışan kompresörlü soğutucular 
5 cm veya 8 cm yalıtım kalınlığı, 

Off-road arazi şartlarına uygunluk, 

30 derecelik eğim sensörü ve koruma sistemi, 

220 Volt ile çalışma opsiyonu eklenebilir. 

Standart Akü koruma sistemi, 

Güneş paneli veya rüzgar gülü ile çalışma imkanı, EMC/EMİ filitreli, 

Kilitlenebilir klempli kapak. 
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YARI OTOMATİK AV TÜFEKLERİNDE MEKANIZMA ÇALIŞTIRMA SİSTEMLERİ 


gam 


BİLİNDİĞİ GİBİ YARI OTOMATİK AV TÜFEKLERİNİN MEKANİZMA SİSTENİ İKİ AYRI SİSTEME GÖRE TASARLANMIŞTIR. A- (UZUN VE KISA) GERİ TEPME GÜCÜ İLE ÇALIŞAN MEKANİZMA B - GAZ OPERASYONU İLE ÇALIŞAN MEKANİZMA. HER İKİ MEKANİZMA DA YAY SİSTEMİNE SAHİPTİR, ATEŞLEME SONRASI OLUŞAN GERİ TEPME GÜCÜ YA DA BARUTUN YANMASI İLE OLUŞAN GAZ 


BASINCININ MEKANİZMAYI HAREKETE GEÇİRMESİ İLE ÇALIŞIR. 


Benelli Inertia Driven” System 


System olarak adlandırdığı mekanizmadır. Benelli bu mekanizmanın dünyanın en hızlı en basit ve en güvenilir yarı otomatik av tüfeği mekanizması oldı tuğunda iddialıdır. 


Newton'un “her etki bir tepki oluşturur” fizik kanunundan uyarlan- 


mıştır. 


TASARIMINI JOHN BROWNİNG'İN YAPTIĞI SİSTEMİ 1897 YILINA İLK UYGULAYAN WİNCHESTER BEŞLİ OTOMATİK AV TÜFEĞİ OLAN MOD.97 WİNCHESTER OLMUŞTUR. DAHA SONRA AYNI SİSTEMİ BROWNİNG VERİMLİ ÜRETİMLERİ İLE (LONG RECOİL-UZUN GERİ TEPMELİ NAMLU VE MEKANİZMA BİRLİKTE GERİ HAREKETİ İLE ÇALIŞAN) A-5 MODELDE UYGULAMIŞTIR. 


Bilindiği gibi yarı otomatik av tüfeklerinin mekanizma sistemi iki ayrı sisteme göre tasarlanmıştır. A- 
(uzun ve kısa) geri tepme gücü ile çalışan mekanizma, B - Gaz operasyonu ile çalışan mekanizma. Her iki mekanizma da yay sistemine sahiptir, ateşleme sonrası oluşan geri tepme gücü ya da barutun yanması ile oluşan gaz basıncının mekanizmayı harekete geçirmesi ile çalışır. 


Tasarımını John Browning'in yaptığı sistemi 1897 yılına ilk uygulayan Winchester beşli otomatik av tüfeği olan mod.97 Winchester olmuştur. Daha sonra aynı sistemi Browning verimli üretimleri ile (long recoil-uzun geri tepmeli namlu ve mekanizma birlikte geri hareketi ile çalışan) A-5 modelde uygulamıştır. 


1963 yılı gaz operasyonlu tüfeklerin ortaya çıktığı dönüm noktasıdır. Her iki mekanizmanın da avantaj ve dezavantajları vardır. 
Geri tepme ile çalışan mekanizmalı tüfeklerin hissedilen geri tepme gücü gaz operasyonlulara göre daha fazladır. Bunu telafi etmek için önde gelen tüfek üreticileri dipçik ve art yastıklarda önemli 


değişiklikler yaparak bunu telafi etmeye çalışmışlardır. Gaz operasyonlu tüfeklerdeki dezavantaj ise mekanizmanın gaz artıkları ile kirlenmesidir. 


1960 yılında Benelli için Bruno 
Civolani'nin tasarladığı mekanizmayı 1967 de Benelli motosikletleri firması bu tasarımı değiştirerek Inertia Driven System adını verdi. 


Bu tasarım geri tepme esasına göre çalışan önceki tasarımların tersine olan ani bir değişimdi. Bu uygulamada kurma mekanizması iki parçalıdır, kurma mekanizmasının ucu gaz tepmelilerde olduğu gibi kilitlemeli döner başlıklıdır. 


Ateşlemeden önce ateşleme ile oluşan geri tepme oluşuncaya kadar, kurma mekanizması gövdesi kilitli başlıktan bir yay ile ayrılmış durumdadır. Kilitleme başlığındaki pim, kavisli bir yuvada hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hareket sonucu namluya kilitlenir. 
Ateşleme ile oluşan geri tepme gücü ile kurma mekanizması geriye doğru hareket ederken kavisli yuva, kilitleme başlığında dönme hareketi oluşturur kilitleme pimi 


ve başlık dönerek namludan ayrılır. 
Geri tepme gücü, yay vasıtası ile kurma mekanizmasına aktarılır. 
Yayın esneme kapasitesi en hafif doludan en güçlü doluya uyacak şekilde tasarlanmıştır hareketin sonucu boş fişek atılır. Geri tepme gücü ile geriye doğru sıkışan yay öne doğru hareket oluşturur, bu hareketle yeni fişek namluya sürülür. 


Inertia Driven System 


Reliable ( güvenilir) : Inertia Driven System en hafif 3-1/2” dolularda bile ilave halkalara gerek duymaz, keza mağnumlarda bile yıllarca sabit bir tutarlılık arz eder. 


500.000 fişek atılarak mükemmel fonksiyonu görülmüştür. 


Simple (Sade): Inertia Driven System üç ana parçadan oluşmuştur. 


Mekanizma gövdesi, iç yay, döner başlık. 


Cleaner (temizdir): Gaz, duman ve yanmış barut namlunun içinde kalır. 


Mekanik aksam bu kirleticilerden uzaktır namlu içi temizliği yeterlidir. 

Strong (güçlüdür): Güçlü bir çe- 


likten yapılmış Locking lugs 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(Kapak takımı kilit setleri) ateşli silahlarda kapak (bolt) üzerinde bulunan madeni çıkıntılar. Bu çıkıntılar; ateş etmeden önce silahı emniyete almak için sandık veya mekanizma yatağının (receiver) iki tarafından açılmış olan girintilere geçer. 


Faster (daha hızlı): çalışan parçaların kütleleri yeterince hafifletilmiş olduğundan mekanizma, oldukça hızlı çalışır. 


aBeneti 


In-Line Inertia Driven” 


Ge) Benelli yeni modeli olan 


Vinci de Inertia sistemi bir adım ileri taşımış, bütün mekanizmayı tek bir eksende birleştirmiştir. Im-Line Inertia Driven Bu yeni tasarım sayesinde ateşleme anındaki geri tepme ve namlu ucu 


şahlanması azaltılmıştır. Vincideki bu sistem 2-3/4” üveyik dolularından 3” magnum yabani hindi fişeğine kadar mükemmel verim sağlamıştır. Bu sistem önceden tasarlanmamış tamamen yeni, en özel, en güçlü, en temiz ve en güvenilir bir sistemdir. Geçmiş yıllarda var olan sıcak ve çürütücü gazların 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mekanizmaya girişini önleyen bir sistemdir. Bu sayede tüfek bakımına kolaylık sağlamıştır. Sistem tüfeğe hafiflik ve mükemmel denge sağlamıştır. 


Gycles Light Loads: 


Inertia Driven” System çalışma sistemi daha dinamik hale getirilmiş, kullanılan doluların saçma ağırlığa göre (7/8 oz. - 8-inch Magnums) çalışmasını ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. 


1960 yılında Benelli için Bruno 
Civolani'nin tasarladığı mekanizmayı 1967 de Benelli motosikletleri firması bu tasarımı değiştirerek Inertia Driven System adını verdi. 


Bu tasarım geri tepme esasına göre çalışan önceki tasarımların tersine olan ani bir değişimdi. Bu uygulamada kurma mekanizması iki parçalıdır kurma mekanizmasının ucu gaz tepmelilerde olduğu gibi kilitle- 


meli döner başlıklıdır. 


Ateşlemeden önce ateşleme ile oluşan geri tepme oluşuncaya kadar, kurma mekanizması gövdesi kilitli başlıktan bir yay ile ayrılmış durumdadır. Kilitleme başlığındaki pim, kavisli bir yuvada hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu hareket sonucu namluya kilitlenir. 
Ateşleme ile oluşan geri tepme gücü ile kurma mekanizması geriye doğru hareket ederken kavisli yuva, kilitleme başlığında dönme hareketi oluşturur kilitleme pimi ve başlık dönerek namludan ayrılır. 
Geri tepme gücü, yay vasıtası ile kurma mekanizmasına aktarılır, Yayın esneme kapasitesi en hafif doludan en güçlü doluya uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hareketin sonucu boş fişek atılır. Geri tepme gücü ile geriye doğru sıkışan yay öne doğru hareket oluşturur, bu hareketle yeni fişek namluya sürülür. 


Faster (daha hızlı): çalışan parçaların kütleleri yeterince hadfifletilmiş olduğundan mekanizma oldukça hızlı çalışır. 


Bu sistem önceden tasarlanmamış; tamamen yeni, en özel, en güçlü, en temiz ve en güvenilir bir sistemdir. 
Geçmiş yıllarda var olan sıcak ve çürütücü gazların mekanizmaya girişini önleyen bir sistemdir. bu sayede tüfek bakımına kolaylık sağlamıştır. Sistem tüfeğe hafiflik ve mükemmel denge sağlamıştır. 


Hızlı ve Kolay Doldurma Sistemi: 


Eğimli hale getirilmiş doldurma bölümündeki taşıyıcı eleman yeniden tasarlandı ve iki parçalı mandallı olarak yapıldı, bu sayede fişeğin kayarak sürgü bölümüne girişi kolaylaştı. 


DBERETMA İğiler,.... 


Gaz sistemi: A400 Xplor Action 


LR 


A 


Yeni SCS (SPIN-CLEANER, SELF-CLEANING), kıvrımlı, kendini temizleyebilen supap pistonu ile 9040 
ile 9050 oranında yanmış gazların temizlenmesini sağlayan sistemdir. 
Üzerinde dört esnek çıkıntısı olan bu piston gaz silindiri duvarlarına değişik doluların basıncına uyacak şekilde yapışır. Üzerindeki çok sayıda kazıyıcı şerit bantlar sayesinde pistonun içini temizler. 
Kazıyıcı bantların önündeki dişler ise yanık artıklarını temizler. Alt tarafta yer alan yarıklardan dışarıya püskürtülür. Piston üzerindeki dörtlü yarık ise pistona dönüş sağlar. 


HIGH-SPEED MECHANICS 
(Yüksek hızda mekanizma) (E3LNK 


Güvenilir hız ve eşsiz performans: sisteme “göz kırpmak kadar seri” anlamında (BLİNK ) adı verilmiştir. 


x400 xplor unico mekanik aksamı Beretta'nın tasarımları olan yeni gaz sistemi, döner kilitlemeli başlık ve yeni fişek yükleme sistemlerinin birleştirilmesi ile oluşan bir ürünüdür. Yeni gaz sistemi şimdiye kadar görülmemiş bir yapıdadır. 
Sistem daha güçlü ve daha çok kendini temizleyebilen yapıdadır. 


Remington VersaPort gas piston System 


Yeni Remington VERSA MAX bu yeni tasarımı ile bütün daha önceki tasarımların güvenirliği ve hareket sistemlerini yerle bir etti. Her tür ve ebatta 12 kalibre dolularla yapılan binlerce test atışları sonucu daha yumuşak geri tepme ve daha az bakıma sahip olduğunu ispat etti. 


Tüfeğin kalbini Remington'un tasarımı olan ve patentini aldığı Versa-Port gas piston System oluşturur. 


Bu sistem yedi gaz deliği ve iki gaz pistonundan oluşur. Sistem kendiliğinden en hafif 2” hedef dolu- 


larından en ağır 3 1/2” magnum dolulara kadar gaz basıncını ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca sisteme ait birkaç parça kirlenmeyi koruduğu gibi temizlenmesi de çok basittir. 


Yarı otomatik av tüfeklerinde en büyük sorun, hafiften ağıra fişek atışlarında verimli bir çalışma sistemi elde edilememesidir. Hafif dolularda çalışma sisteminin aksaması ağır dolularda ise artan geri tepme gücü sorun olmuştur. 


24“ SHELL « 7 PORT 


3 SHELL » 5 PORTSİ 


Tüfek üreticileri doluların gücüne uygun ilave aparatlar geliştirmişler bununla sorunu çözmüşlerdir fakat bu değişik avlar için pratik bir çözüm olmamıştır. Versa port sistemi bu sorunu fişek boyuna uygun gaz delikleri sayesinde çözmüştür. 
Kısa fişeklerde mekanizmaya aktarılan gaz basıncı daha fazla delikten hareket sistemine aktarılırken uzun fişeklerde lüzumsuz delikler kapatılarak mekanizmaya güçlü olan gaz basıncı daha az delikten aktarılmış, mekanizmanın verimli çalışması ve dengeli bir geri tepme 


oluşması sağlanmıştır. 
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Bu gaz delikleri fişek yatağında, birbiri ile çakışmayacak şekilde üç sıra halinde ve 3x1x3 biçimde oluşturulmuştur. 254 inch boyunda fişek ateşlendiği zaman fişek yatağı altında yer alan iki itici pistona bütün yedi delikten gaz aktarılır. 8-inch boyda fişek ateşlendiği zaman fişeğe yakın üç delik, fişek tarafından kapatıldığı için kalan dört delikten pistonlara gaz aktarılır. 
5 W-inch boyundaki fişeklerde ise 
sadece öndeki üç delikten gaz aktarılır. Böylece fişeklerin plastik kabuğu gaz ayarlama işini üstlenmiş 


olur. Av esnasında tüfeğin çalışıp çalışmayacağını düşünmeden istediğiniz ebatta ve güçte fişek kullanabilir ve tüfeğinizin aynı verimde çalıştığını görürsünüz. 


Ayrıca Tüfeğin namlusu TriNyte kaplamalıdır. 


PA PPWERJRIYE 


iz 


Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu bulunan ve sadece Maxus yarı otomatikler için üretilen ilk örneği defalarca test edilerek her şartta ve çok geniş bir yelpaze fişekte denenen bir gaz sistemidir. 
En hafif ve sert dolularda bile ra- 


Fifa YL:21 SAYL240 OCAK-2018 


hatlıkla çalışan bir sistemdir. 


Speed Lock Forearm. El kundağı kilitleme sistemi 


Yeni maxus modelinde Browning mühendisleri fişek haznesi önündeki alışılmış hantal vidanın yerine kolayca açılıp kilitlenebilen bir sistem geliştirdiler. Tüfeğin temizlenmesi ve sökülmesinde büyük kolaylık sağlandı. 


TURNKEY 


Turnkey Magazine Plug:Fişek haznesi tapasını döndürme anahtarı 


SPEED LDAD 


Speed Load Plus: Hızlı fişek sü- 


Maxus yarı otomatiklerde tüfeğe ilk fişek sürümü de oldukça kolaylaşmıştır. Tüfek boşken mekanizma geri çekilmiş halde alt fişek haznesine fişek sürülür sürülmez mekanizma harekete geçerek fişeği namluya sürmektedir. 


i ZERDEVA KÖPEĞİ TRABZON İLİMİZDE GEÇMİŞİ RUM PONTUS'TAN © ESKİ OLAN, ÇEŞİTLİ MAKALELERDE İSMİNE YER VERİLEN TONYA İLÇEMİZDE ÜRETİLDİĞİ BİLİNMEKTEDİR. 0 ZAMANIN 
İ ŞARTLARINA UYGUN BİR BİÇİMDE ><) KORUMA VE BEKÇİ KÖPEĞİ “OLARAK BESLENMİŞLERDİR. 
TAKİBİNDE HAYVAN SÜRÜLERİNİ İÇERİSİNDE UYARICI KONUMDA 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Sevgili AV TUTKUSU okuyucuları, öncelikle yani yılınızı kutlar, sağlıklı ve ülkemiz açısından iyi olacak bir yıl dilerim. Bu yazımda konu çok bilinmeyen ama ülkemizin öz değeri olan ve oldukça nitelikli bir köpek ırkı olan Zerdeva. 


Zerdeva ırkı küçük yapısıyla kıyaslanamayacak bir cesarete ve özgüvene sahip bir ırk. Bu ırkı bir kaç yıldan beeri takip ediyor ve üzerinde çalışma yapmak istiyorduk KIF olarak ama Trabzon ve yöresinden ilgili kişiyi bulmakta zorlandık. Serdar Ergün'ü yani, Zerdeva Irk Derneği başkanı ile ta- 


nışınca bu sorunu da aşmış olduk. 


Aşağıda Başkan Serdar Ergün sizlere ırk ile ilgili ayrıntıları verecek ama ben de bildiğim kadarıyla bu köpeklerin hem iyi bir bekçi, hem de iyi bir büyük av (domuz vb) avcısı olduğunu söyleyebilirim. FCI'da da bu ırkın gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra FCI 5. grupta yer alacağından da eminim. 


Şimdi bizler KIF olarak 2018 Ocak ayı itibarıyla çalışmalara başlıyoruz; FCI'dan gelecek olan bir kinolog eşliğinde bu ırkın ölçümleri yapılacak ve ardından ırkın stan- 


dardını yazma işlemleri başlayacak ve hemen ardından da FCI Standart ve Bilim Komisyonuna başvuru yapılarak bu ırkın Türkiye adına kaydının yapılması sağlanacak. Bu işlemler burada yazıldığı kadar kolay değil elbette, en az 5 yıllık bir süreci gerektiriyor ama sonuçta ülkemiz adına bir artı olacağı açık. 


Herkese saygılarımla, 


Trabzon Zerdeva Derneği Başkanı A.Serdar ERGÜN bu ırkı şu şekilde tanıtıyor: 


Zerdeva köpeği Trabzon ilimizde geçmişi Rum Pontus'tan eski olan, çeşitli makalelerde ismine yer verilen Tonya İlçemizde üretildiği bilinmektedir. O zamanın şartlarına uygun bir biçimde koruma ve bekçi köpeği olarak beslenmişlerdir, takibinde hayvan sürülerinin içerisinde uyarıcı konumda görev almışlardır. Trabzon'da o dönemlerde kan davaları meşhur olduğu için ve Zerdeva köpeği agrasif ve hırçın yapısından ötürü hasım sahiplerinin vazgeçilmezi idi, kapısında Zerdeva besleyen insanlar en güvenlikli bahçelere sahip sayılırdı. Zaman içerisinde bu agresif ve esnek ya-p 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pısı Zerdeva köpeğini avcılıkta kullanılmaya teşvik etmiştir.Trabzon ve çevre illerde domuz avcılığında da tercih edilen bir köpek ırkıdır. 
Bu bölge coğrafi yapısından ötürü sık ve engebelidir, Zerdeva Köpekleri hırsları ve agrasif yapısından ötürü bu arazi şartlarını çok iyi bir biçimde kullanarak avı sonuçlandırır, sürek avcılığında göstermiş olduğu cesareti dillere destandır. 


Zerdeva köpeğini dedelerimizden bir miras olarak görüp, 2005 yılından beri koruma altında tutuyoruz. Bu vesile ile 2013 yılında Trabzon Zerdeva Köpeği Derneği ismiyle bir dernek kurduk ve ırkı geliştirmeye gayret ediyoruz. 
Irkın popilasyonuna bakarsak Trabzon ve çevre illerde bozulmadan kalan pek az Zerdeva Köpeği bulunmaktadır. 


Genel olarak Trabzon ve köylerinde yaygın olarak beslenmektedirler. 


Zerdeva köpekleri orta sınıf köpek ırkıdır, fiziki yapıları atletik, dik kulaklı, kuyruk ucu beyaz ve kalçasının üzerinde simit şeklinde taşınır. Göğüs, bacaklar ve karın boşluğu beyaz ve benekli, vücudunun geri kalan kısmı koyu kestane 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renktedir ve mevsimsel olarak kızıl tonlarda görülebilirler. Burnu ve gözleri açık veya koyu kahve tontadır. Ortalama 25-30 kg civarında, omuz yükseklikleri 45-50 cm civarındadır. Bu ölçüler dişiler -* 5 şeklinde gözlenmektedir. 


Her türlü Çakı, Bıçak, 
Fener Çeşitleri, Bilimum Kamp Malzemeleri 
Toptan Satış... 


Ba 


CRKT. 
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Örnek Barınak Planı 


Köpek barınakları 


ÇOK SAYIDA KÖPEĞİN BİR ARADA BARINDIRILMASI YANINDA BAZI SORUNLARI DA BERABER GETİRMEKDEDİR. BU YAZIDA BÜTÜN BUNLARI ANLATMAK MÜMKÜN OLMASA DA BU TÜR YERLER YAPMAK İSTEYEN VEYA KÖPEKLERİNİBURALARA BIRAKMAK İSTEYENLEREBİR FİKİR VEREBİLİR. 


evremizde sıklıkla açılan köpek konaklama yerleri gibi çok sayıda köpeğin ba- 


dığı fakat çoğununda yanlış düzenlendiğini görmekteyiz. Köpek sahipleri genellikle tatile gittiklerinde veya bir iş için bulundukları şehirden ayrıldıklarında köpeklerini bu gibi yerlere bırakmaktalar. 
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Şehirde köpek barındıramayan avcılar da bazen bu gibi yerleri tercih edebilmekteler. Ayrıca köpek eğitimi yapanların bazıları eğitim için aldıkları köpekleri bu yerlerde barındırmaktadırlar. 


Köpek konaklama yerlerinin yapımı, idaresi başlı başına uzmanlık 


isteyen bir işdir. Ne yazık ki bizde çoğu işde olduğu gibi “ben yaptım oldu” mantığıyla araştırılmadan yalapşap bilgilerle bu tür yerler yapılıp kullanıma açılmakdadır. 
Köpek sahiplerinin de bu konuda bilgileri olmadığından ve hangi sinin iyi hangisinin kötü olduğunu anlayamamasından, kötü olan yer- 


lere de köpeklerini bırakmaları s0- nucu iyi olan yer ile kötü olan yer arasında bir fark kalmamaktadır. 


Çok sayıda köpeğin bir arada barındırılması yanında bazı sorunları da beraber getirmekdedir. Bu yazıda bütün bunları anlatmak mümkün olmasa da bu tür yerler yapmak isteyen veya köpeklerini buralara bırakmak isteyenlere bir fikir verebilir, 


Köpek barınaklarında dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır: 


-Barınak inşası ve işlevsellik 


-Hijyen ve sağlık 


-Köpeklerin egzersizleri 


-Köpeklerin bakımı 


-Emniyet 


Köpeklerin çok sayıda bir arada bulundurulmalarının en başta gelen risklerinden birisi hastalıklardır. 
Köpeklerin bir arada bulunmaları hem hastalıkların birbirlerine kolayca bulaşmasına ve hem de yeni hastalıkların baş göstermesine olanak sağlar. 


-Barınak inşası ve işlevsellik 


Çok sayıda köpek barındırılacak tesislerin yapımına özen gösterilip yapılacak yerin işlevsel olmasına ve köpeklerin yaşamını o rahat olarak geçirmesini sağlamasına azami dikkat edilmelidir. 


Barınaklar inşaa edilirken kullanılacak malzemelerin boyalar, 2€- minler, duvarlar, kapılar vs herşey köpeklere zarar vermeyecek ş€- kilde seçilmelidir. Kullanılacak boyaların, kaplama malzemelerinin kimyasal olarak köpeklerin sağlığına herhangi bir zararı olmamalıdır. Barınaklarda yapılacak temizlik, köpeklerin beslenmesi, gezdirilmesinin kolay olarak yapılabilmesi için inşaatın düzenlenmesi ona göre yapılmalıdır. Köpeklerin kalacakları yerler ırkın boyuna göre belli ölçülerde olmalıdır. 
Bu ölçüler çeşitli ülkelerde kanunlarla belirlenmiştir. Barınak inşaasında uyulması gereken kurallar 


ve barınak inşaa plan ve projelerini internetten çeşitli firmalardan veya bazı ülkelerin resmi kaynaklarından bulmak ve kullanmak mümkündür. 


Onbeş yirmi veya daha fazla köpek barındırılan barınaklarda olması gereken kısımlar köpeklerin kalacakları yerler, mutfak, kiler, karantina, banyo, eğzersiz ve tuvalet alanı olarak ayrılmalıdır. 


Köpekler uygun kulübelerde de kalabilirler fakat köpek sayısı arttığında kulübe işlevsel değildir. 
Temizlemesi ve hijyen sağlanması oldukça zor olur. Beş on köpek barındırılacaksa belki uygun olabilir. 
En uygun barınak tipi iç ve dış alanı olan barınaklardır. Bu barınaklar köpeğin kendisinin açabileceği gerektiğinde kitlenerek köpeğin açamayacağı şekilde köpeğin açık havada bulunduğu bölmesi olan bir kısım ile onun arkasında insanlarında içinde bulunacağı bir bina 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olarak inşa edilirler. Köpeğin iç alanda olduğu yerde de tek başına kalacağı dış alanla bağlantılı bölüm olur. İnsanların dış bölüme ve iç bölüme girebilmeleri için her iki bölümde de kilitli kapı bulunur. 


Her iki bölümde de yerler ve duvarlar omikropları barındırma: yacak pürüzsüz malzemeden olmalıdır. Üzeri uygun malzemeyle kaplanmamış beton kullanmak doğru değildir. Beton aynı sünger gibi gözeneklidir ve mikrop ve mantarların üremesi ve barınması için ideal yerler olurlar. Şüphesiz bina inşa edilirken beton kullanılacakdır fakat üzeri uygun malzeme ile kaplanmalıdır. Duvarlar fayans türünden kolay yıkanabilen pürüzsüz malzemelerden kaplanabilirken yerlerde dikkat edilmesi gereken gene püzürsüz olması yanında kaygan olmamasıdır. Kaygan zemin köpekler için zararlıdır, özellikle genç gelişmekte olan köpeklerin iskelet yapsına zararları vardır. Zemin için kullanılan çok çeşitli malzemeler vardır. Bazıları 


kaplama şeklinde, bazıları epoxy gibi sürülerek kullanılanlardır. 
Diğer dikkat edilmesi gereken bu malzemelerin kimyasal olarak köpeklere zarar vermemeleridir. Bu alanlar çok sık yıkanacağından su 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meyili çok iyi ayarlanmalı, çabuk kurumalı ve kesinlikle ıslak, nemli kalmamalıdır. Eğer zemin beton olarak bırakılırsa bu zemini kurutmak zor olacaktır. Ayrıca beton zımpara gibi köpeği yer bitirir. 
Dirsekler gibi yattığında yere çok temas eden, sürünen yerlerinde tüyler dökülür, nasırlaşmalar olur. 
Köpeğin iç alanda yatması için minder gibi bir şeyin olması gerekir, Minderin temizlenmesi zor olacağından ve yerde durmasının da uygun olmamasından köpeğin yatacağı yerin yerden yaklaşık bir karış yüksek kampet şeklinde olması en uygunudur. Kampet şeklinde yapılacak bu yatak rahatca yıkanıp temizlenebilecek bir branda türünden olup köpeğin ırkına göre yattığında rahatlıkla kıvrılmadan 


uzandığı zaman sığacağı büyüklükde olmalıdır. 


İç ve dış barınak inşa edilirken kuzey-güney yönleri dikkate alınmalı köpeğin dış alanda istirahat edeceği bölüm kışın kuzey rüzgarlarından korunaklı olurken yazında fazla güneşe karşı korunaklı olmalıdır. İç bölümde iyi bir havalandırma ve ısıtma sisteminin ol ması gerekir. İçerisi iyi havalandırılamayan, nemli, karanlık, soğuk ve sıcak yerler her türlü mantar, bakteri üremesine uygun hale ge- 


lirler. Havalandırması iyi olmayan yerlerde köpeklerin herhangi birinde olacak hastalığın farkedilene kadar çok çabuk yayılmasına sebep olur. İç bölümde mümkün olduğunca diğer köpeklerden izole 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bir karantina bölümü olmalı, gene bu binaya ek bir kiler, depo, banyo ve mutfak bulunmalıdır. Depo ve kiler iki bölüm halinde birbirinden tamamen ayrılmış iki oda halinde olmalı birisi yiyecekler için kiler olarak kullanılırken diğeri temizlik malzemelerinin o bulundurulduğu depo gibi olmalıdır. Kimyasal temizlik malzemelerinin kesinlikle köpeklerin mama ve mama kaplarının bulunduğu yerlere konmaması gerekir. Mutfakta köpeklerin mama, kaplarının yıkanıp kurutulduğu bir bölüm ile mamaların hazırlandığı bir bölüm bulunmalıdır. 
Mutfak yer ve duvarlar kesinlikle kir tutmayan fayans türü malzemelerden olmalıdır. Hazır mama dışında mama hazırlanacaksa su gideri iyi olan en az iki bölümlü fayans türünden malzeme ile yapılmış sebzelerin yıkanması için havuzlar ve tezgah bulunmalıdır. 
Tabi mamaların ister kuru ister hazırlanacak olsun muhafazası için uygun soğutucuların da olması gerekir. Yerler her gün tazyikli suyla yıkanacağından su meyili ve gideri iyi yapılmalıdır. 


Köpeklerin bakımlarının, tımarlarının yapıldığı zaman yıkanmalarıda gerekebilir bu gibi durumlarda kullanılmak üzere bir banyoda bulunmalıdır. Banyo gene mutfak gibi aynı malzemelerden yapılmalı ve sıcak su sağlanmalıdır. Sıcak su aynı zamanda barınağın iç mekanlarının ve mutfağın temizliğinde de kullanılacaktır. 


Köpeklerin iç ve dış alan dışında egzersiz yapacakları ve tuvalet ihtiyaçlarını gidereceği alanlarında olması gerekir. Barınağın iç ve dış 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alanlarına köpeklerin tuvaletlerini yapmalarına müsade edilmemelidir. Bunun için günde üç defa köpekler egzersiz alanına çıkarılmalıdır. Egzersiz alanları çim olabilir veya köpeklerin ayaklarını kesmeyecek büyüklük ve keskinlikte olmayan çakıl gibi malzemelerden de olabilir. Fakat toprak, kum gibi alanlar uygun değildir. Temizlenmeleri uygun olmadığından ve mantarlar barındıracağından tercih edilmemelidir. 


- Hijyen ve sağlık 


Çok sayıda köpeğin bir arada barındırılması sonucu ortaya çıkacak en büyük risk hastalıklardır. 


Barınağa alınacak köpeklerin sağlıklı olması gerektiği gibi barınak hijyenine dikkat edilmemesi 80- nucu barınağa gelen sağlıklı köpeklerde hastalanırlar. Kennel cough veya dog cough yani barınak veya köpek öksürüğü denilen üst solunum yolu enfeksiyonaları en sık görülenidir. Fare gibi kemirgenlerden ve parazitlerden köpeklere geçen hastalıklarda vardır. Aşısı olan hastalıkların barınağa alınacak köpeklere mutlaka yapılmış olması gerekir. Barınağa hastalık 


taşıyacakların başında dikkat edil mezse yavru köpekler gelir. Yavru köpeklerin bağışıklık seviyelerinin düşük olması nedeniyle ölümcül köpek hastalıklarına yakalanma ve taşıma riskleri yüksek olur, Barınaklara yavru köpek alınırken çok 


dikkatli olunmalı aşıları tamamlanmamış ve bağışıklık kazanma süreleri dolmamış yavru ve genç köpekler barınaklara alınmamalıdır. Bunların dışında barınaklarda hastalıkların önlenmesi için de bazı tedbirlerin alınması gerekir. 


Köpeklerin mama ve su kapları iç ve dış barınaklarda devamlı iç kısımda durmalıdır. Dış kısımda bulunan mama ve su kaplarına fare, kuş gibi hayvanların ulaşımı barınağa hastalık taşıma riskini arttırır. İç kısımlara kesinlikle fare gibi hayvanların ulaşımı engellenmelidir. Özellikle mutfak ve kiler bölümü tamamen haşere ve fare- 


lerden arınmış olmalıdır. Mama 


kapları her mamadan sonra, su kapları da her gün yıkanmalıdır. 
Mama ve su kaplarının temizli-Sinde insanların kullandığı bulaşık deterjanları kullanılmalıdır. Barınağın iç ve dış kısmında kullanılabilen tazyikli su bulunmalıdır. Yıkamanın dışında köpeklere zarar vermeyecek dezenfektanlar ile belli aralıklarda iç ve dış mekanlar dezenfekte edilmelidir. Bunlar yapılırken köpekler diğer bölümlere alınıp dezenfekte edilen alanlardan uzak tutulmalıdır. 


Köpekler iç ve dış alanlara tuvalet- 


lerini yapmamaları için günde üç defa egzersiz alanlarına çıkarılmalı ve içeri alındıklarında buralardaki dışkılar hemen toplanmalıdır. Köpeklerin tuvalet alanları köpekler içeri alındıktan sonra her defasında yıkanmalıdır. 


- Köpeklerin eğzersizleri 


Barınaklarda kalan köpekler devamlı olarak kapalı yerlerinde tutulmamalıdırlar. Köpeklerin her gün egzersize ihtiyacı vardır. Düzenli egzersiz yapmayan köpeklerin sindirim ve dolaşım sistemleri tam olarak çalışamaz, dışkılama alışkanlıkları bozulur. Deri hastalıkları, psikolojik sorunlar ortaya çıkar. 


Köpekler sosyal hayvanlardır, ya insanların ya da hemcinslerinin 


yakın temasına ihtiyaçları vardır. 
Gün içinde hem yeterli eğzersizlerini yapmalı hem de diğer köpeklerle veya insanlarla iletişimde bulunmalıdırlar. Köpeklere egzersiz tasmayla çıkarılıp gezdirilerek yaptırılabilinir fakat yer müsaitse köpekler etrafı çevrili geniş alanlarda serbest olarak egzersizlerini yapmalıdırlar. Bu egzersizler köpekler gruplara ayrılarak verilir. Diğer köpeklere saldırganlık gösteren köpekler toplu halde diğer köpeklerle beraber çıkarılmamalıdırlar. Aksi halde diğer köpeklerin de saldırgan davranışlar göstermesine sebep olabilirler, aralarında çıkacak kavgalarda yaralanmalar, ölümler görülebilir. 


Köpekler egzersiz alanında düzenli olarak egzersiz yapmalarına rağmen kapalı bölümlerde sıkılırlar ve bu onlarda istenmeyen davranışlara, psikolojilerininin bozulmasına neden olur. Bunu önlemek için köpeklerin yanlarına onlarla oynayabileceği, kemirebileceği köpekler için yapılmış onlara zarar vermeyen oyuncaklar konulmalıdır. 


- Köpeklerin bakımı 


Barnaklarda kalan köpeklerin günlük bakımları düzenli yapılmalıdır. Yukarıda anlatıldığı gibi kaldıkları yerler nasıl her gün temizleniyorsa köpeklerin de vücüt bakımları aynı titizlikte yapılma 


lıdır. Köpekler ırkına uygun olarak hergün düzenli tımar edilmelidirler. Kısa postlu olan ırklar uzun postlu köpeklere göre daha kolay ve zahmetsizdir. Köpekler hergün 


fırçalanarak üzerlerindeki ölü kıllar atılmalıdır. Bu işler kaldıkları yerin dışında bir alanda yapılma: lıdır ve çıkan kıllar toplanıp atılmalıdır. Köpeklerin ırk özelliğine göre o köpeğin postunun yapısını göz önüne alarak değişik türde fırça ve taraklar kullanılır. Yanlış malzeme kullanmak köpeklere zarar verir. 
Örneğin uzun ve çift postlu bir köpekte kullanılacak tel fırça, pointer gibi kısa kıllı bir köpekte kullanı-Lursa köpeğin cildine zarar verir. 
Köpeklerin kulakları ve gözleri hergün kontrol edilmeli gereken köpekler temizlenmelidir. Patilerde her günkü bakıma dahildir, düzenli bakılıp fırçanamalı parmak araları tırnaklar kontrol edilmeli, gereken bakım yapılmalıdır. 


Köpeklerin gıdaları ırkına ve ça lışma yaşamına göre düzenlenmelidir. Örneğin barınakta kalan köpek sahibi tarafından alınıp düzenli ava götürülüyorsa onun gıdası ve miktarı ava gitmeyen daha pasif bir diğer köpeğe göre değişiklik gösterir. Yani barınakta köpeklere mamaları verilirken bir tip ve marka mama hepsine birden verilmez ve 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her köpeğin neyi ne kadar yiyeceği mutfakda kayıt altında tutulur ve ona göre dağıtımı yapılır. 


- Emniyet ve eğitimli personel 


Köpek barınaklarında emniyet önemli bir konudur. Köpekler devamlı kontrol altında tutulmalı ve barınak içinde hareketleri de belli bir kontrol altında yapılmalıdır. Köpekler kaldıkları bölümlerde ayıraçlar vasıtasıyla birbirlerini görmemelidirler. Sadece birbirleri ile anlaşabilecek saldırganlık göstermeyen köpekler egzersiz zamanlarında bir araya gelebilirler. Eğer köpekler iyi kontrol edilemezlerse ve saldırgan köpekler birbirlerinin alanlarına geçerlerse hem kendilerine, hem de bakıcılarına zarar verebilirler. Gerektiği zamanlar ağızlık kullanılmalı ve ağızlıklar sıcak havalarda köpeklere zarar vermeyecek iyi olanlarından seçilmelidirler. Son zamanlarda köpek hırsızlıklarının arttığı göz önünde bulundurulursa barınağın hırsızlığa karşıda donamımlı sistemlerle donatılarak korunmaya alınması gerekir. Emniyet denilince bunların dışında barınaklarda olabilecek zehirlenmeler de dikkate alınmalıdır. Köpeklerin yiyeceklerinin hazırlanmasında çeşitli sebeplerle yiyeceklere karışacak zehirli maddelerin önlenmesi (temizlik maddesi, haşere ilaçları gibi) emniyet 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konusu dahilindedir. Ayrıca barınaklarda kilitlerin, tasmaların vs. 
sağlamlığı, güvenirliği de emniyet konuları kapsamındadır. 


Yukarıda pek çok şeyden bahsedildi, bütün bunları uygulayacak olanlar insanlar yani barınak personelidir. Personelin bu konularda eğitimli olması gerekir. Personel barınağın kullanımı ve köpeklere karşı olan davranışları konusunda, eğitimli olmalı veya işe başlamadan önce barınak idaresi tarafından eğitilmelidir. Personel köpeklere karşı sabırlı olmalı ve şiddet, zor uygulamamalıdır. Köpeklerdeki davranış bozukluklarının en büyük sebeplerinden birisi insanların onlara karşı olan davranışlarıdır. Barnağa bırakılan pek çok köpeğin sahipleri tarafından geri alındıklarında davranışlarının değiştiğine çok fazla şahit olmaktayım. Bu köpek sa hipleri daha sonra bu sorunlarını düzeltmek için bana başvurmaktalar. Örneğin ev köpeklerinde eve tuvaletini yapmayan köpek, barınaktan geldiğinde bu alışkanlığını kaybedebiliyor. Yalnız kaldığında havlamayan köpek havlamaya başlayabiliyor. Köpekte bazı korkular ortaya çıkabiliyor. Diğer köpeklere veya insanlara karşı saldırganlık gösterebiliyor. 


Köpeğinizi bir barınağa bırakırken bütün bu anlatılanları kısa bir gözlemle göremezsiniz fakat hiç olmazsa bazı şeylere dikkat ederseniz orası hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. İlk önce dikkat etmeniz gereken etrafın temizliği ve düzenli olmasıdır. Köpeklerin gezdiği yerlerde dışkılar varmı, çalışanların üst başlarının temiz- 


liği nasıl, köpeklerin kafeslerinden koku geliyormu, kafeslerin yerlerinde idrar lekeleri varmı, etrafta sinekler uçuşuyormu, köpeklerin su kapları temizmi, varsa boş mama, kapları temiz ve yıkanmışmı dikkat edin. Köpeklerin kaldıkları bölümde oyuncakları varmı ve bunlar köpeklere uygun oyuncaklarmıdır? 


Barınakda kalan köpekleri izleyin hangi davranışları gösteriyorlar dikkat etmeye çalışın. Bulunduğu bölümlerde yerinde sayan asker gibi devamlı ön ayaklarının birini indirip diğerini kaldırarak sabırsızca hareket yapan, kısa bir mesafede duvar yanında veya kafes önünde devamlı hızlı şekilde sağa ve sola koşarcasına gidip gelen ve bunu devamlı peş peşe sürdüren, veya devamlı olarak ayaklarını, kollarını yalayan veya yalamış ve buralarda yaralar açmış olanlar, titreyenler, sizi görünce kafesin en uzak köşesine kaçanlar, sizle göz teması kurmayanlar, devamlı dudaklarını yalayanlar var mı? Bu gibi davranışlar stres altında kalmış, bunalmış, onlara karşı uygun davanılmamış köpeklerin verecekleri ilk bakışta görülebilecek davranışlardır. Yukarıda anlatmış olduğum izlenimleri almış olduğunuz yerlere köpeklerinizi bırakmayınız. Hatta bu gibi yerleri ilgili mercilere bildirerek uyarınız. 
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Barış TAŞDELEN 
ANKARA 


, yaşamak çok güzel sabahlarını bilirsiniz; hava tertemizdir, gökyüzü berraktır, doğada her şey kıpırtılı bir sabırsızlık içindedir ve bu canlılık sana da sirayet eder. Gelişigüzel yere atılmış bir sicim gibi kıvrılarak uzayıp giden yol bile davetkar görünür gözüne. 


İşte o sabahlardan birini (o yaşıyordum.Tabiatın tüm renklerinin bir arada sergilendiği ünlü Avusturya Ormanların'da bir sonbahar günü... 
Bir hafta boyunca bana hem arka daşlık hem de rehberlik edecek olan Walter'la birlikte bir arazi aracındayım ve yaklaşık 140.000 hektarlık bir alana yayılan avlağımıza doğru göğün gümüşi ışığı altında ilerliyoruz. 


Her iki yanı sık ağaçlıklarla kaplı 


yolda giderken ara sıra açıklığa çıktığımız da oluyor, o zaman Alp Dağları'nın karlı silüetlerini belli belirsiz görebiliyorum. Avusturya'ya gelme amacım buranın karakteristik Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi yani bildik adıyla Şamua ve yine bu ülkede çok rastlanan Kızıl Geyik avı. Dolayısıyla bu topraklara ayak bastığımdan beri aklımda bir tek onlar var. 


Aslına bakarsanız bana göre tatilin de seyahatin de anlamı budur. 
Gittiğin yerlerin coğrafyasını keşfetmek. Kimine göre doğa doğadır işte, ağaç her yerde aynı ağaç... 


İşin aslı bu değildir. Bir ülkeyi, bir medeniyeti gerçekten tanımak istiyorsan onu hazırlıksız yakalama-Lısın. Bilmem kaç yıldızlı otellerde, önceden hazırlanmış bir mizansen içinde sana sunulan ve sindirmesi zor paketleri hop diye yutarak değil. 
Mesela bir şehrin sokakları orayla ilgili pek çok ip ucu verebilir insana. 


Peki ya ormanları, dağları, köyleri? 
Ben bir avcıyım ve her avcı gibi hayatımın bana kalan kısımlarında aklımda hep bir karaca bakışı, domuz izi, kanat sesi; havada kuşa, suda balığa, yürüyen canlıya rasgele sesi... b 
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Hal böyle olunca seyahat tercihim 


bunlardan yana. Bu sefer detam anlatmak istediğim gibi oldu. Avusturya ormanlarını hazırlıksız yakaladım. Benim için önceden süslenip püslenmemiş, sevdiğine makyajsız yakalanmış bir kadın gibi tedirgin de değil üstelik. Buyur etti beni, hoş geldin dedi, daha ilk anda yolumu kesen karacalarıyla selam çaktı... 


Burada sistem ülkemizdekinden çok farklı. Her şey önceden devletin belirlediği şekilde oluyor. Kafana göre sabah evden çıkıp şurada, takılayım demek gibi bir şansın yok. Avlaklar özel mülk ve sahipli. 
Toprakların bir santimetre karesi bile kamuya ait değil.Çizgiler net, gerisi sana kalmış daha doğrusu şansına... 


Av yapacağımız arazinin sahibi 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Gerald adında bir Alman. Oldukça misafirperver ve cömert biri. Cömert diyorum çünkü gittiğim ilk gün bana arazide 7 Kızıl Geyik ve 
11 Şamua avı izni olduğunu ve dilediğimi avlayabileceğimi söyledi. 
140.000 hektarlık bir avlak emrime amade... İçimdeki sabırsızlandığını ve kalbime ılık bir dalganın vurduğunu hissettim. 


avcının 


Sabah erkenden girdik mevzuya, Walter'la birlikte aracımızı uygun bir yere park edip daldık ormanın içine. 


Geceden kalma rüzgarın taşıdığı nemle hava serin ama Allahtan puslu değil. Görüş alanımız açık. 
Zaten ormanın içinde bazı noktalarda rahatça gözlem yapabilecegimiz küçük avcı kulübeleri yapmışlar. Oraya girip bekliyorsun, uzaklar görünüyor. 


Beklerken düşünüyorum. Yürüdüğümüz süre boyunca gözlerim kendi o memleketimde alışık oolduğum 


görmeye piknikçilerden kalma ateş-mangal kalıntıları, bira şişeleri, çer çöp aradı boşuna. Cebinden yanlışlıkla da olsa bir kağıt parçası düşmez mi be kardeşim! 
Ama yok... Etrafta doğanın kendi atığı -oraya buraya dökülmüş meşe palamutları, kozalaklar kuru dallar- dışında hiç bir atık yok. Medeniyet kuralları bu bakir yerde de işliyor anlaşılan. 


Walter omzuma, vurup çekip alıyor beni düşüncelerimden. Hemen dürbünüme davranıyorum. O anda yer yer ağaç kümeleri ile dolu bir vadinin kıyısında olduğumuzu kavrıyorum. Diğer uçta, 700 metre uzakta göğe ağan boynuzlarıyla bir kızıl geyik görünüyor. Ancak vuruş 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HER ŞEV BEKLENDİĞİ GİBİ. ÖNCEDEN HAZIRLANILMIŞ BİR TİYATRO OYUNUNUN İÇİNDE GİBİ HİSSEDİYORUM KENDİMİ. SANKİ WALTER'LA O DEVASA KIZIL GEYİK ANLAŞIP PROVA YAPMIŞLAR. 
İKİSİDE ROLLERİNİ HAKKIYLA OYNUYORLAR, BU SAHNEDEKİ EZBER BOZAN OLMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN BEN DE PAYIMA DÜŞEN ROLÜ İCRA EDİYORUM. NİŞAN AL VE ATIŞ. 


mesafemizin dışında. Yarım ay çizerek dolanıp yaklaşmamız lazım. 
O bize gelmeyeceğine göre biz ona gitmeliyiz. 


Kuleden inip, cılız sonbahar güneşinin vurduğu patika boyunca sezdirmeden yürümemiz gerekiyor. 
Bastığımız yaprakların çıtırtıları, orman kuşlarının ötüşü ve Walter'ın fısıltıları dışında ses yok. Köpeğimiz de bizim gibi temkinli yürüyor. Vadinin diğer ucuna vardığımızda 150- 
200 metre aşağımızda, sıkın içinde 
tekrar görüyorum onu. Kendi habitatında olmanın verdiği miskinlikle geviş getiriyor. Mesafeyi ölçüyoruz 
200 metre... 


Elimdeki 30,06'lık tek kırma tüfekle pozisyonumu alıyorum. Bu arada tüfeğin ana vatanındayım ve bende ki neredeyse 20 yıllık bir parça. Bakın işte buranın insanının 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yaşam tarzı ile ilgili bir ipucu daha. 
Yenisini almak imkanına bizden çok daha yakınlarken bunu tercih etmiyorlar. Gözlemlediğim kadarıyla bu davranış şekli günlük hayatlarında da geçerli. Belki de alışkanlıklarına fazla bağlılar bilemiyorum. Bakış açısı ile ilgili bir şey olmalı. 


Her neyse, biz yine bulunduğumuz vadinin nemli topraklarına geri dönelim. Hem trofeye hem de ete zarar vermemek için atış noktamı hayvanın boynuna doğru tutmaya özen gösteriyorum. Geyiğin etinden yaptıkları salamın leziz tadını bildiğim için özellikle dikkat ederek atışımı gerçekleştiriyor avımı heba etmeden elde ediyorum. Hayvan dev cüssesi ile vadiden aşağı yuvarlanıyor. 


Avımızı keskin vadinin dibinden çıkarabilmeleri için ertesi günü bek- 


lememiz gerekiyor. Benzinli motor monte edilmiş bir vinç marifeti ile yukarı çekilirken hayvanın geriye düşmüş başından sarkan boynuzların ıslak toprağı kazıyarak uzun bir hat çizdiğini görüyorum. Öl dükten sonra bile ben varım diyor sanki. Yaşama bırakılan son iz bu... 


Aynı gün, ilerleyen saatlerde bu kez bir Şamua görmek umuduyla yine bir gözlem kulesindeyiz. Bütün gün isteksizce ortalarda gezinen güneş iyice mızmızlaşmış, bir an önce çekip gitmek istiyor. 


Walter karşıdaki açıklığı işaret ediyor parmağıyla hatta özellikle bir tarafı. Önceden sözleştiniz mi be adam! Hayvanın gelip gelmeyecegini bile bilmezken yönünden nasıl bu kadar emin oluyorsun? 


Gökyüzü pembe mor bir dumanla 


iyi 


feni ink 


kaplanmışken bekliyoruz. Beklemenin tedirginliği içimi kemiriyor yine. Bilmem bilir misiniz? Zaman geçmek bilmez, gözlerini baktığın yerden ayıramazsın... 


Karanlığın çöktüğü umudumun bittiği anda belli belirsiz bir gölge tam da rehberimin işaret ettiği yönden yaklaşıyor. Büyüyor, büyüyor... 


Her şey beklendiği gibi. Önceden hazırlanılmış bir tiyatro oyununun içinde gibi hissediyorum kendimi. 
Sanki oWalter'la o devasa Kızıl Geyik anlaşıp prova yapmışlar. 
İkisi de rollerini hakkıyla oynuyorlar. Bu sahnedeki ezber bozan olmak istemediğim için ben de pa- 


yıma düşen rolü icra ediyorum. 


Nişan al ve atış... 


“Bekle abi bekle şimdi değil !” 


Tam arkamda durmuş fısıltıyla konuşan rehberimin adı değişiyor, Bilal oluyor. Niğde Demirkazık Dağı'nın eteklerindeyiz şimdi . Tahmini 500 metre mesafede yayılmış bir teke sürüsüne bakıyorum. Bu- 


AV VE DOĞA TUTKUNLARININ DERGİSİ 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rTanın göğü kurşuni renk, etrafımda yeşillik yok. Kel arazi de sarp kayar lıklar arasındayım. Değişmeyen tek şey kalbimin güm güm atışı. 


Aladağlar'ı bilmeyen yoktur, yaklaşık 5700 metre yüksekliğiyle Demirkazık Dağı bunların en heybetlisi. Sade avcıların değil dağcıların da meskeni. Gidip de sağ dönemeyen dağcı hikayeleri çok var. 


Ama bu toprakların gerçek sahipleri ne avcılar ne de dağcılar. Buranın yerlileri vaşaklar, dağ keçileri, şahinler, benekli akbabalar... 
Biz sadece misafiriz bu başı göğe yakın kadim dağlarda. 


Parmağımın tetiğin soğuk çeliğine temas ettiği şu ana gelmek kolay olmadı. Zahmetsiz ele geçirdiğim, avın kendini bana sunduğu avlarım da oldu ama bu sefer ki onlardan değil. Rehberim Bilal'in itiraz ettiği sabırsızlığımın sebebi de bu zaten. 


Sabahın kör saatinde orman görevlisi arkadaşımızla birlikte kıvrıla kıvrıla uzayan virajlı yollardan ayazın iliklere işlediği 3000 metre 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yükseğe çıktıktan sonra aracımızı park ettik. Rehberim Bilal Delal'in daha önce burada gördüğü teke sürüsüyle tekrar karşılaşmayı umut ediyorduk. 


Gerçekten de kısa süre sonra iki bin metreye yakın mesafede sürü göründü. Bir kişiyi aracın yanında bıraktık ve uygun yönden yaklaşmak için arazi koşullarını da göz önüne alarak belirlediğimiz istikamette, ayağımızın altındaki taş yığınlarını eze eze yürümeye başladık. Yolumuzu yarılamışken bizi zınk diye durduran hiç beklemedigimiz bir şey oldu. Çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir teke otluyordu. Sürüden uzakta tek başına... 


Hayvanın çenesinin altından saplanmış çiviye benzer bir metal parıldıyordu. Daha sonra bu tekenin hasta olduğunu ve bir süredir orman görevlileri tarafından da mercek altına alındığını öğrenecektim. Bu hayalet tekenin bizi görmemesi için hemen bir kayalığın arkasına saklandık. Görmedi ama huylanmıştı bir kere. Birkaç dakika ne olduğunu anlamak ister gibi bek- 


NİYETİMİZ SÜRÜYE ATIŞ POZİSYONU (MESAFESİNE 
KADAR YAKLAŞMAKTI VE 
BUNUN İÇİN SADECE BİR TEPE KALMIŞTI. GEL GÖR Kİ YİNE AYNI HASTA TEKE KESTİ YO-LUMUZU, BU KEZ KESİNLİKLE GÖRDÜ BİZİ HATTA BANA 
ÖYLE GELİYORDU Kİ YAKA-LADIM SİZİ DİYE DÜŞÜNDÜ 


ledi sonrada boynuzlarını boşluğa vurarak uzaklaştı. Önümüzdeki tepeyi aşarken gözden kayboluncaya kadar izledik onu. Daha fazla oyalanmadan bizi sürüye götürecek rotamıza döndük sonra. 


Niyetimiz sürüye atış pozisyonu mesafesine kadar yaklaşmaktı ve bunun için sadece bir tepe kalmıştı. 
Gel gör ki yine aynı hasta teke kesti yolumuzu. Bu kez kesinlikle gördü bizi hatta bana öyle geliyordu ki yakaladım sizi diye düşündü o an. 
Bana saatler gibi gelen birkaç dakika hareketsiz kaldı sonra aniden dönüp haberine müjdelik almaya çalışan kocakarılar gibi hızla koşmaya başladı. Hem de bizim sü- 


rünün bulunduğu tepeye doğru. 
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Başımıza gelecekleri bildiğimizden biz de kah dizlerimiz üstünde kah koşarak yol aldık. 


“Vay seni ispiyoncu! ” diye tısladım “Sen misin bu sürünün erketesi!” 


Baktık ki haberi alan sürü hareketlenmiş gidiyor, olacak gibi değil. 
Daha fazla yaklaşmaya vakit yok. 
Mesafeyi ölçtüm 400 metreden fazla ama yapacak bir şey yok, yaklaşıp içlerinden en iyisini seçme lüksümü elimden aldı hergele... 


Siper alabileceğimiz yere yöneldik. 
Bir çift kaya güvercini havalandı. 
Biz de onlarla aynı yeri gözümüze kestirdiğimizden kayalığın arkasına uzandık. 


Tüfeğimin dipçiğini omzuma dayayıp nişanımı aldım. İşte bizim Bilal'in şimdi değil diye uyardığı ana böyle gelmiştim. Zor bir av oldu derken haksız değildim yani. 
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DOKUZ ON YAŞLARINDA BOYNUZU KIVRIM YAPMIŞ YAŞLI 


HAYVANA ATIŞIMI YAPTIM. AYNI ANDA SÜRÜ DÖRT YANA DAĞILDI. BİR TEK BENİM Kİ HAREKETSİZ KALMIŞ, KIPIRDAMIYOR. 
TEKRAR MESAFEYİ ÖLÇÜP UZAKLIĞIN 490 METREYİ GEÇTİĞİNİ 


GÖRÜNCE SEBEBİNİ ANLADIM. 


Rehberim de haklıydı çünkü hasta tekenin uyarısıyla huzursuzlaşan sürü durmadan uzaklaşıyordu. 
Gözüme kestirdiğim yaşlı tekenin önüne çebic diye tabir edilen yavru keçiler geçiyordu. Dursam olmaz beklesem olmaz, sürü hareketlenmiş gidiyor. Neyse ki gözüme kestirebilecreğim başka bir tekeyi fark ettim aralarında. 


Dokuz on yaşlarında boynuzu kıvrım yapmış yaşlı hayvana atışımı yaptım. Aynı anda sürü dört yana dağıldı. Bir tek benim ki hareketsiz kalmış, kıpırdamıyor. 


Tekrar mesafeyi ölçüp uzaklığın 490 
metreyi geçtiğini görünce sebebini anladım. Mesafe açılmış hayvanlar uzaklaşmış haliyle bu uzaklıktan vu- 


runca hayvan yaralanmıştı. 


Eski bir kovboy öğüdü vardır, “Yaralama öldür!” yaralı mutlaka seni öldürür çünkü diye devam eder. 
Tam da avcıya söylenecek öğüt bu... 
Ben de bir atış daha yaparak avımı bu kez gerçekten ele geçirdim. 


Geriye dönüp bakınca o hayalet tekenin avımızı nasıl bozmaya ramak kaldığını düşünüyorum da kızamıyorum nedense... Onun da yolu 


buydu çünkü. Belki de şair onun için yazmıştı şiiri; 


Başım dağ saçlarım kardır... 
Deli rüzgarların vardır... 
Ovalar bana çok dardır... 


Benim meskenim dağardır. 
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Değerli dostlar, bu duyuruyu daha önce de yaptık ve önemli olduğu için her sayımızda tekrar sizlerle paylaşıyoruz. 


Av Tutkusu Dergisi 21. yılına girdi, bu süre içerisinde amacımız hep kalitemizi yükseltip, camiamıza kalıcı bir eser bırakmaktı. Bu süre içerisinde yazarlarımız tarafından yazılan ve yayımlanan yüzlerce çok değerli bilgi, dergi sayfalarında yerini aldı. Av Tutkusu Dergisi vasıtasıyla bir çok dostluk kuruldu, hatta bu dostluklar sayesinde kocaman bir Av Tutkusu Ailesi oluştu. 
Bu da bizi son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. 


Geçtiğimiz günlerde Av Tutkusu adımızın yeni çıkan başka bir dergi tarafından tescil edilmeye çalışıldığını ve bizim adımızla internet sitesi kurup, kendi reklamlarını yaptıklarını dostlarımızın bildirmesi sonucu fark ettik. 
Hatta bazı firmalara Av Tutkusu'nu aldıklarını dahi söylüyorlarmış. Başka bir dergiyle bağlantımız olmadığını, “avtutkusu.net” uzantısı dışındaki mail adreslerinin bize ait olmadığını bilmenizi istiyoruz. Bu konuda adımızı kullanarak sizden abone olmanızı, reklam vermenizi isteyen veya bir şekilde para almaya çalışanlara karşı dikkatli olmanızı, dostlarınızı da uyarmanızı istiyoruz. Av Tutkusu Dergisi ile ilgili Hüseyin PİR veya Bora PİR ile irtibata geçebilirsiniz. 


Kurulduklarında “hayırlı olsun” demekten başka bir diyaloğumuz olmadı, birkaç kez asılsız haberlerle kavga ortamı yaratmak istemelerine de cevap vermedik. Bir zamanlar tv'lerde ünlü olmak isteyenler, magazin dünyasında, birbirlerine sataşıp, oradan pirim yapmaya çalışırdı, bunlar artık ucuz numaralar ve bizim de bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Adımıza yaptıkları saldırılarına da kılıf olarak, “onlar bizimle uğraştı, bizde bu yüzden yaptık” şeklinde yalan beyanlarda bulunmaktalar, dediğimiz gibi yazdığımız tek söz “hayırlı olsun.” 


Değerli dostlar, camiamız son yıllarda oldukça büyüdü, silah üreticilerimiz dünyada söz sahibi olmaya başladı, tabi bu durum bazı kesimlerin iştahını kabartıyor, bu camiadan ve avcılıktan bi haber olan kişiler iki kağıt parçasıyla dergi çıkardıklarını sanıyorlar. O kadar uzaklar ki camiadan ilk gazeteyi bile kendileri çıkardı sanıyor, dijital ortamda sadece kendileri yayın yapıyor sanıyorlar. Oysa geçmiş yıllarda bir çok gazete de yayımlandı, Av Tutkusu Dergisi 2014 yılından beri dijital ortamda da yayımlarını dağıtıyor. 


Bir parağraf yazıyı 15 punto büyülügünde yazıp, şişirme fotoğraflarla 4 
sayfa yaparak, içi boş haberlerle bu camiada kalıcı işler yapılamayacağını biliyoruz, biz biliyoruz da hala bil- 


vcılık Camiasına Onemli Duyuru 


meyip bu camiadaki insanları kandı- | rabileceklerini düşünenler var. İçleri | boş sahte sitelerde boy boy haberler | yapıp, insanların gözlerini boyamaya | çalışıyorlar, bunlarda ucuz numaralar. 
Sahte hesaplarla sosyal ortamda, sanki başka biri yazıyormuş gibi yo- | rumlar yazmakta başka bir numara, | Tabi bu numaraların ardı arkası ke- | silmez, aynı merdiven altı silah üre- | tenler gibi, bu merdiven altı yayıncı- i ları da zaman zaman ortaya çıkıyor | ve camiamıza zarar verip, firmaların | marka değerlerini düşürmekten başka | birşey yapmıyorlar. li 


Bu durum sonucunda Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtık, | hakkımızı yasal yollarla arayacağız. | Değerli dostlarımız adımıza yapılan bu | çirkin saldırının ne kadar ahlaki oldu- | gunu sizler değerlendirirsiniz. Yalnız | unuttukları birşey var; Av Tutkusu sa- : dece bir tabela adı değil, içerisinde yüz- : lerce yazarı, reklam vereni ve binlerce | okuyucusuyla kocaman bir aileyi barın- İl dırıyor ve bu koca aile birbirine gönül : bağıyla bağlı. 


Bu olayı öğrendikten sonra arayan ve | desteklerini esirgemeyen bir çok dos- İ tumuz oldu, buradan hepsine çok teşekkür ediyoruz. | 


Not: Bu konuda gelişmeler oldukça SiZlere duyuracağız. 


Av Tutkusu Dergisi, Doğamedya markasıyla 
20 yıllık tecrübesi ile artık reklam sektöründe; 


Av, balıkçılık, silah ve outdoor alanlarında, dijital ve baskılı mecralarda reklam, tanıtım, marka ve konsept oluşturma faaliyetlerinizi sürdürmeye talibiz. 


Ürün tanıtım filmi 

Fabrika tanıtım filmi 

Katalog tasarımı 

Hareketli grafik/2d animasyon Grafik tasarım, 

Fotoğraf çekimi 


Tel: 490 232 278 97 50 
infooodogamedya.com a youtube.com/dogamedya www.dogamedya.com 
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S. Alper ERDEM 
İSTANBUL 


başlıklı Kilit 


BU KİLİT DÜZENİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ, NAMLU ARKASINDA TESİS EDİLEN KAPANMA YUVALARINA MÜMKÜN OLAN EN AZ YÜKÜ BİNDİRMESİDİR. DİĞERLERİ FİŞEK YATAĞINDAN HAYLİ GERİLERDE VE ZORUNLU OLARAK, BU ARALIĞIN TAŞIYICI YÜZEYLERE YÜKLEDİĞİ MANİVELA GÜCÜYLE DESTEKLENDİKLERİ CİHETİNDEN HER ZAMAN SİLAH GÖVDESİ ÜZERİNDEKİ YUVALARINDA DAHA FAZLA STRESE NEDEN OLMAKTADIRLAR. 
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“Amerikan Piyade Tüfeği M16 


Mondragon 


“MAUSER”İN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ POPULER KOLLU ASKERİ TÜFEKLERDEN İLK OTOMATİKPİYADEOMUZSİLAHI“MONDRAGON'A, DAHA SONRA MEŞHUR M1 GARAND'DAN RUS AK47'YE, BİRAZ DAHA SONRA M16'DAN AGA, ORADAN GÜNÜMÜZE, NEREDEYSE BÜTÜN KULLANIŞLI PİYADE TÜFEKLERİNDE BU SİSTEMİ HAVİ KİLİT DÜZENLERİNE YER VERİLMİŞTİR. 


Merhabalar, 


Namluda, fişek yatağının hemen bitiminde tesis edilen yataklara kilitlenen bir kapak düzeninin güvenlik yönünden büyük avantajını inkar edebilecek kişi herhalde mevcut değildir. 


Böyle bir yapılanmanın basit ve yekpare bünyede başarılma şekli, sistemin, söylenen kilit yuvalarından bir dönü hareketiyle açılıp uzaklaşması şeklinde olsa gerektir ve nitekim, “Döner Başlıklı kilit” olarak adlandırılan bu düzen, özellikle kollu piyade tüfeklerinde geçen asrın başlarına on, onbeş yıl kala geniş oranda uygulama görüp başarıyla sahra ve savaş testlerinden geçmiş, hız kaybetmeden otomatik besleme sistemlerinde yer almış, aynı süratle gelişerek günümüzün tasarım ve yapılanmalarına ulaşmıştır. 


Bu kilit düzeninin en belirgin özelliği, namlu arkasında tesis edilen kapanma yuvalarına mümkün olan en az yükü bindirmesidir. Diğerleri 


fişek yatağından hayli gerilerde ve zorunlu olarak, bu aralığın taşıyıcı yüzeylere yüklediği manivela gücüyle desteklendikleri cihetinden her zaman silah gövdesi üzerindeki yuvalarında daha fazla strese neden olmaktadırlar. 


“Mauser”in öncülük ettiği populer kollu askeri tüfeklerden, ilk otomatik piyade omuz silahı “Mondragon”a, daha sonra meşhur MI Garand'dan Rus AK4”'ye, biraz daha sonra M16'dan AUG'a, oradan günümüze, neredeyse bütün kullanışlı piyade tüfeklerinde bu sistemi havi kilit düzenlerine yer veril miştir. 


Yapılanma, tek başına bir dolum sistemi değildir. Tüm görevi, kovan gerisinde yer alan kapağı kilitli duruma ve oradan açılmaya muhatap kılan, neredeyse bir santim aralıkta cereyan eden bir bağlama işlevidir. Kollu, levyeli, pompalı misali el marifeti ile çalışan sistemlerde yer alabildiği gibi, Uzun veya kısa geri tepmeli, yahut gazlı veyahut ataletli otomatik doldurma düzen-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AV TUTKUSU 


lerinde de uygulama bulmuş ve halen bulma ahvalindedir. Geçen asrın öncesinden bu yana, tabancalarda, tüfeklerde tatbik edilegelmiş en yaygın kilitleme yapılandırmalarından biridir ve Batı alemi, buna gayet aşina olup, yenilikçi taiesi de her fırsatta onu kullanmaktadır. 
Elle veya otomatik doldurma mekanizmaları, döner kafalı, düşey yahut yatay salınımlı veya mafsal bağlamada, ne tür kilit düzenini haiz olursa olsun, onların namlu arkasındaki işlevinin bittiğinden arkaya doğru bir fişek boyundan uzun aralıkta cereyan eden boşaltma doldurma ameliyelerinde iş görmektedirler. Bu iki görev uygulama ve tanımını yek diğerinden ayırmada hata yapmamak gerekir. 
Kilit fonksiyonları ve onu takibeden doldurma işlevleri değişik iki yapılanmada yer alan, ilki kapak takımını namlu arkasına kilitleyen, ikincisi ilkinin göre- 


bulmasından sonra devreye girerek boşaltma, kurma ve yeniden doldurma işlevlerini gerçekleyen düzenlerdir. 


Yivli tüfek taifesinde bol bereket uygulama yeri bulmasına rağmen, yivsiz grubunda döner başlıklı kilit 
sisteminin tatbikatı, ancak 1960 
yılı ortalarından itibaren, populer olarak önce “Winchester 1200” pompalı tüfeklerinde ve çok az adedle sınırlı olarak aynı zaman 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dilimi içinde zuhur eden, “Armalite AR17” aluminyum ağırlıklı yapılanmadaki otomatik tüfeklerde görülmeye başlanmıştır. 


Her iki tüfekte de, döner başlık, çok az rotasyon açısı gerektiren, çabuk açılan, ancak yeterince muhkem alanda kapanma sağlayan, ikiden çok ışınsal konumlu kilit çıkıntılarına sahiptir. Av ve müsabaka şartlarında iş görecekleri cihetinden, dönüş açısı, askeri tüfeklerdeki gibi, sahra ve çatışma şartlarında sağa sola çarpma, takılma misali dış etkenlerle hemencecik açılıp kullanıcısını müşkül mevkie muhatap 

kılmaktan koruyan hatarlı büyüklükte değil, 


özellikle küçük, kilit diş adedleri de buna uyacak güvenlikte çok tüfeklerde çok derin mazie sahip olmasına 


tutulmuştur. o Yivli 


rağmen yivsizlerde uygulamanın yarım asırdan da fazla gecikmesinin muhtemel nedenlerinden biri, asrın başlarında karton bünyeli ve mükerrer kullanım göreceği umudedilen av fişeklerinde tabla yapılanmasının, dönerek yerine oturan ve mahallini terkeden tırmak ucundan mütevellit zedelenmelerden fazla etkileneceği düşüncesi olabilir. Her ne sebeple olursa olsun, yivsizlerde döner başlıklı kilit sistemi, aynen gazlı yivsizler benzeri, plastik hammeddesinin av fişeklerinde yaygın olarak kullanıldığı geçen asrın yarılarından sonra görülmeye başlamıştır. Bilindiği 


DÖNER BAŞLIKLI 
KİLİT DÜZENİNİ HAVİ YİVSİZLERDE, NAMLU 
GERİSİNDE ÇOK AZ BİR ARALIKTA YER ALAN 
YAPILANMA NEDENİYLE 
GÖVDE İÇLERİNE 
UZANAN ÇELİK YUVA TAŞIYICILARINA GEREK KALMAMAKTADIR. 


Winchester 1200 


gibi, yeni tür plastik kovanlarda, metal dip tabla, yalnızca sağlamlık duygusunu psikolojik olarak desteklemekte, gerçek basınca muhatap bünye, kovanın polimer hammaddesi olmaktadır. 


Ülkemizde ne Winchester 1200'ler ne de Armalite 17 tüfekleri hemen zuhur ettikleri zaman kullanıcısına ulaşmış silahlar değildirler. Bu nedenle, yivsiz tüfeklerde döner kafalı kilit kavramı bizlere, yabancı tüfek satışlarının yasal olarak başlayıp bollaştığı geçen asrın son on yılı içinde, tamamen ayrı bir kuruluş, İtalyan “Benelli” tarafından ulaştırılmıştır. Bu kuruluşun ilk sürüm tüfekleri düşey salınımlı kilit sisteminde yapılmış olmasına rağmen, kurmayları, son derece akılcı bir seçim ve uygulamayla, Winchester patentlerinin imalat tekelinin sona onun tanıttığı döner başlıklı sistemi neredeyse kopya edip silahlarında kullanmaya 


ermesi akabinde, 


başlamışlar, yurdumuza ithal edilen modelleri tamamen bu düzen üzre olduğundan, halkımız, yivsizlerde ilk defa gördüğü zikredilen kilit türünü silahların dolum mekanizmalarıyla özdeşleştirerek, döner 


başlıklı 

bağlama, 

türünü, 

ataletli veya 

yaygın tanımla “Kinetik” 

çalıştırma şekliyle yekvucut ve tek tanımda birleştirmiştir. 
Yurdumuzdaki bu yapılanma 


tefriki karmaşası halen dahi çözülmüş değildir. Ortalama kullanıcı nezdinde, her döner başlıklı kilit sistemini havi yivsiz, kinetik doldurma düzeninde ve Benelli taklididir. Hatta, şu ara ülkemizde üretilen Winchester pompalıları görüp, “Şuna bak... Benelli'yi aynen klonlamışlar” diyenler dahi mevcuttur. 
Sistemin büyük güvenliğine binaen giderek döner başlıklı kilit düzenine uyarlanan, gazlı bünyedeki, “Beretta, Franchi, Remington ve benzeri” kuruluşlar, ister elde, isterse görüntüde olsun, “Hele bak be bilader... Lahzında kinetik sisteme geçivermişler”. Suçlamasından kurtulamamışlardır. 


Döner başlıklı kilit düzenini havi yivsizlerde, namlu gerisinde çok az bir aralıkta yer alan yapılanma nedeniyle gövde içlerine uzanan çelik yuva taşıyıcılarına gerek kalmamaktadır. Winchester 1200 modelinin ilk yapıldığında sistemin seçiliş sebebi, gövdeyi, stresten uzak, yalnızca içteki aksamı taşıyıp dış etkenlerden koruyan hafif bir kabuk ihdası olup zikredilen sistemle bu amaç güvenlikle 


gerçekleştirilebilmiştir.. Filvaki, daha sonra gelen ve en azından ülkemizde döner başlıklı kilit oluşumunu markasına maleden Benelli'de bu kolaylık ve avantaja uyulmamış, namlu fişek yatağı arkasından gövde içine uzanan çelik bir kapak üst kılavuzuna yer verilmiştir. Kullanıcı yönünden sanal bir güvenlik temin eden bu uygulama, trendi takip eden başka üreticiler nezdinde de yer bulmuştur. 


Döner başlıklı kilit sisteminin, digerlerine, yani, bizde “Düz” tabir edilen arkadan dönü eksenli, namluya yakın kilit yuvalı ve kapanmadaki sürgü altı takoz desteği olmadan geri tepme zorlamasıyla açılmaya mütemail ve “Ters” tanımlı, rotasyon aksı namluya, kilit, yuvası arkaya yakın, aynı kapanma şartlarında daha da yerine oturan iki genel uygulama türündeki düzenlere göre yapılanma basitlik ve güvenliği aşikardır. Bu nedenle, neredeyse tüm yivsiz üreticileri imalatı bu minval üzerine uyarlama yolundadırlar. 


Gazlı tüfeklerde, yeterli yoğunluktaki bakiye gaz hacmi cihetinden, dönerek kilitlenme işlevinin neticelenmesinde güçlü bünyedeki geri ge- 


tirme yaylarının desteği yönünden sistem, zayıf irca yayı kullanma 20- runluğunu havi kinetik türlere göre daha yerinde bir konumdadır. 


Döner başlıklı kilitlerde genelde, namlu arkasına bağlanan esas kapak bağlanma çıkıntıları, onu taşıyan ve bizde “Sürgü veya mekanizma” olarak tanımlanan, grubun ikinci üyesi tarafından, eğik düzlem ve manivela prensipleriyle çevrilerek açılmaktadır. 
Yivsiz tüfeklerde estetik görünüm ve klasik hacme uygunluk yönlerinden, kuvvet, ışınsal kilit çıkıntılarının nihai çapına göre daha küçük bir çenber üzerinden tatbik edildiginden, sürgünün arkaya hızı azalmakta, buna mukabil döner başlığın rotasyon sürati artmaktadır. 


Gazlı tüfeklerde umumiyetle namlu içinde kalan basınç ve kapak gru- bunun ağırlıkla kazandığı hıza bagımlı olarak çıkartılan boşaltma işleminde bu değişimin etkisi çok az olsada, kinetik türlerde genelde, kurulup boşalan enerji toplama görevli yay görünümlü birimin verebileceği mekanik sürate bağımlı olan söylenen vukuat, özellikle hafif dolularda olumsuz etki gösterme temayülündedir. 


Ateşli silahlarda, mekanik özellikli yapılanmaların devamı süresince, döner başlıklı kilit sistemleri, başlangıçtan beri ellerinde tuttukları avantajlı konumu her zaman muhafaza edeceklerdir. 


Saygılar. 
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Cevat ELGİN 
ANTALYA 


KUTAHYA EMET TEKİ USTA 
HALIT AKKUŞ 


HALİT, USTA KUŞ KORUMACI BİR AKTİVİSTTİR. KURDUĞU VE YAŞATTI-Öl KUŞLARI KORUMA DERNEĞİ İLE ETKİNLİKLER SÜRDÜRMÜŞTÜ. BU YIL BULUŞMAMIZDA BILDIRCIN HOROZLARININ ÇAĞRILARIN DİNLEMEYE GİTTİĞİN ANLATTI, GEL ÜÇ HÖYÜKLERE GİDELİM SU BAŞINDA BU SESLE-Rİ DİNLEYELİM ÖNERİSİNDE BULUNDU. YOLA ÇIKACAKTIM YAPAMADIM. 
OYSA AVA ÇIKAMAYAN BİR İHTİYAR İÇİN SULAKLARDA SABAHIN İLK SESLERİNİ, KIRSALIN BILDIRCIN, KEKLİK NAĞMELERİNİ DİNLEMEK VE GEÇMİŞİN HAYALLERİNİ ANIMSAMAK NE DE HOŞTUR... 


. 
Soldan sağa Halit Akkuş ve Mustafa Gökçe, Yalnızsaray 1975 
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ıraya yazılıp sırası gelince edindiğim poliester karoserli aracım ile Emetteydim. Eğrigöz 


köyü yolunda bir bağ evine konuk olacağım. Yolda ellerinde söğüt çubuklarına dizilmiş balıklarıyla ilçeye doğru yürüyen bir gurup gençle karşılaştım. Durdum ta nıştık. Derede pullu balık ve imri varmış. Solucan yemle tutuluyor. 


Halit Akkuş, köpeği bulut ile çulluk avında 2016... 


Avcıymışlar, buluşalım avlanalım dedik. Tabii bu sıcak yaklaşımı kaçıramazdım. Buluştuk ve birlikte yıllar süren av arkadaşlığımız başladı. 


İşte bugün anılarını bu sayfalara yansıtacağım Emetli Halit Akkuş 


ile öykümüz böyle başladı. 


Halit kardeşimle birlikte her 


zaman beraberinde av yapan, tek ayağı olmayan Gökçe Mustafa'da anılarımıza katıldı. 


Eğrigöz köyü bir yükseltinin tepesinde yer alır, vadiye bakan ucunda efsaneleri olan bir ören kalıntısı bulunur. 


Vadinin karşı yamacında keklik avlardık. Belki artık o keklikler kalmamıştır ama şükürler olsun ki 


EÖRİGÖZ KÖYÜ BİR 
YÜKSELTİNİN TEPESİNDE 
YER ALIR, VADİYE BAKAN UCUNDA EFSANELERİ 
OLAN BİR ÖREN KALINTISI BULUNUR. VADİNİN 

KARŞI YAMACINDA 
KEKLİK AVLARDIK. BELKİ 
ARTIK 0 KEKLİKLER KALMAMIŞTIR AMA 
ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ 
BETON UYGARLIĞI HENÜZ ORALARA ULAŞAMAMIŞ. 


beton uygarlığı henüz oralara ulaşamamış. 


Mamafih vadiden geçerek Uluabat (apolyont) gölüne dökülen o akarsu sonraki yıllarda boraks madenciliğinden kaynaklanan kirlenmeye maruz kaldı. Göle ulaşması çok ciddi bir tehditti. Halit kardeşimden aldığım son bilgilere göre sızıntı önlenmiş ve derede yaşam varlığı görülmeye başlanmış. Darısı kirletilen tüm derelerimizin, akarsularımızın, sulak alanlarımızın başına... 


Halit, usta kuş korumacı bir aktivisttir. Kurduğu ve yaşattığı Kuşları Koruma derneği ile etkinlikler sürdürmüştü. Bu yıl buluşmamızda bıldırcın horozlarının çağrılarını dinlemeye gittiğini anlattı. 


“Gel üç höyüklere gidelim, su ba- 


şında bu sesleri dinleyelim” önerisinde bulundu. Yola çıkacaktım 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yapamadım. Oysa ava çıkamayan bir ihtiyar için sulaklarda sabahın ilk seslerini, kırsalın bıldırcın, keklik nağmelerini dinlemek ve geçmişin hayallerini anımsamak ne de hoştur... 


Üçhöyüklerde hafızalarımızdan silinmeyen bir isim Recep, oralarda keçilerini yayardı. Şimdi oralarda iyice konuşlanmış. Su başlarında verdiğimiz mola ve kayıntı oturmalarında yanımıza ikramları ile gelir, dostluk kurardı. 


Halit ustanın önemle anılacak bir yanı da köpek eğitimciliğidir. Köpek alır büyütür, yetiştirir. Yetiştirdiği köpekler yurdun bir çok yöresinde anılmaktadır. Bana da benim avlanma tempoma tam olarak uyan bir puanter vermişti; uyumla avlanmıştık. 


Halit kardeşimle Altıntaş, Aslanapa, Yalnızsaray, Çavdarhisar, Örencik avlaklarında ter döktük. 
1980 yılında bir motosiklet kazası 
geçirdi, dizine metal çubuk taktılar. 
Bu haliyle avlaklardan ayrılmadı, tek ayakla seke seke arkadaşlarından ayrılmadı. 


Tavşanlı dolaylarında yaptığımız bir çil avı sonrası eşinin hazırladığı çilli pilav hafızamdan hiç silinmedi. 
İyi avcının eşi de iyi av yemekleri yaparmış. 


Emetli usta avcı Halit Akkuş sadece evı iyi bilen bir avcı değil, kuralları, kararnameleri çevresine öğreten bir avcı olduğu için bu yazıyı kaleme alma gereği duydum. 


Selam olsun kardeşim Halite... 
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Kütahya Emet'li Koca Usta Halit, Akkuş, köpekleriyle tavşan avında... 


HALİT USTANIN ÖNEMLE ANILACAK BİR YANI DA KÖPEK EĞİTİMCİLİĞİDİR. 
KÖPEK ALIR BÜYÜTÜR YETİŞTİRİR. YETİŞTİRDİĞİ KÖPEKLER YURDUN BİR ÇOK YÖRESİNDE ANILMAKTADIR. 
BANA DA BENİM AVLANMA TEMPOMA TAM OLARAK UYAN 
BİR PUANTER VERMİŞTİ; UYUMLA AVLANMIŞTIK. 


WWww.mescoav.com.tr 
TÜRKİYE YETKİLİ SATICISI 


sayilirav.com.tr '$ 


FOTOĞRAFLARLA AVCILIK 


Enver Atik'in Domuz Avı - İstanbul Mi mı, 
Hüseyin Bilgiç ve Mesut Bakırtaş - Çanakkale çulluk team 


Mehmet Doğan Kıvrak'ın Çulluk Avı - Edremit, Mehmet Şanlı'nın Tavşan Avı - Antalya 


o —— 
Özgür Avunç ve Seyfettin Tekin'in Çulluk Avı - Çanakkale 


Bülent Erdem ve Serkan Çakar'ın Keklik Avı 


Yahya Çalışkan'ın Bir Av Günü - Sinop 


Alper Uçar ve Cihan Uçar'ın Çulluk Avı - Balıkesir 


Fotoğraflarınızın doğada çekilmiş olması ve avların kurallar dahilinde yapılmış olması gerekmektedir. 


Fotoğraflarınızı PK 99 Konak-İzmir adresine veya avtutkusu©gmail.com mail adresine gönderebilirsiniz. 


DERLAZLI 
/EYBEK ALİ 


HER KÖYLÜ ÇOCUĞU GİBİ SİLAHLA DOĞMUŞ VE KÖY HAYATININ ŞARTLARIN DA BÜYÜKLERİNİN TEŞVİKİYLE AVCILIĞA BAŞLAMIŞTIR. ALMANYA YA ÇALIŞMAYA GİTMİŞ, DÖNÜŞTE İSTANBULA YERLEŞMİŞ,ARKADAŞIBOLAYIR'UMUZAFFERTUNAİLEMERCANYOKUŞUNDAKİ ANLAROĞLU'NDAN VURSAN MARKA BİR OTOMATİK TÜFEK ALARAK, AVCILIĞIN DEVAM ETTİRMİŞTİR... 


git lakabı ile anılır. Ali ağabey de oturup, kalkması, hali, tavrı, ciddiye- 


tiyle, tok sesiyle tam bir efedir, zey- 


bektir. Aslen Ezine ilçemizin Gökçe Bayır (Bergaz) köyündendir. Her 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köylü çocuğu gibi silahla doğmuş ve köy hayatının şartlarında büyüklerinin teşvikiyle avcılığa başlamıştır. Almanya'ya çalışmaya gitmiş, dönüşte İstanbula yerleşmiş, arkadaşı Bolayır'lı Muzaffer Tuna ile mercan yokuşundaki Anlaroğlu'ndan Vursan marka bir otomatik tüfek alarak, avcılığını devam ettirmiştir. 


Vursan fabrika müdürü Gültekin Bey'in 55 cm özel bir kaval namlu yaptırması ile de bıldırcın avına başlamış. 


“Bizim çocukluğumuzda köyde Bıldırcın'a, Üveyik'e fişek atıl- 


mazdı. Herkesin tavşancı Kopay köpekleri vardı, tavşan avına &idilir, rast gelirse kekliğe atılırdı. 
Kışın ise ördek, kaz, domuz avına gidilirdi. Ama İstanbul'da en kolay ve bol bulunan, bıldırcın avına garipsiyerek başladım. Şimdi ise en çok sevdiğim avdır, insanı fazla yormuyor ve bol olunca da çok fişek atabiliyor, avlanma zevkini tadıyorsun. İstanbul, Bahçeli Evler Haznedar Avcılar Kulübünün 35. 
nolu üyesiyim. Başkan Metin Pala, Erzincanlı Şaban, Malkaralı Hacı Faik Seyhan ile uzun yıllar çok muhabbetli, çulluk ve bıldırcın avlarımız oldu. 


BİR KIŞ AVI 


Avcıların gözü kara olur. Kar yağdığında, içi içine sığmaz, o kış kıyamette av için geceden yollara düşer. Avcılık, bu yönü ile tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak, bu en olumsuz hava şartlarında dahi doğaya çıkarak, avlanarak, kendi kendini tedavi ederek sıhhat bulur, huzur bulur, mutlu olur. Bir kış mevsimi kar lapa lapa yağarken, kimselerin sokağa çıkmaya cesaret edemediği bir günde Çatalca'ya ördek avına gittik. Dağlar, yollar bembeyaz karla kaplı ve kar da habire lapa lapa yağmaya devam ediyordu... Biz Çatalca'ya av merasına vardık. Araba içinde muhabbet yaparak sabahladık. Ama o kışta kıyamette geldiğimize deydi. Unutulmaz bir av yaptık. Çok kaz ve 


ONUN DENİZ TARAFINDAKİ ŞEFTALİ BAHÇESİNDE, AÇIK HAVADA YATARAK, ÇOK ÜVEYİK VE BILDIRCIN AVLARI YAPTIK. DOSTUM HASAN ARAS BELİNE UZUN BİR İPLE BAĞLADIĞI İNCE SAZ ÇUBUK İLE, OTLARA VURARAK BILDIRCINI KALDIRIR, SOPASINI BIRAKIR VE ATIŞ YAPARAK AVINI VURURDU. BU İŞE ÇOK GÜZEL ALIŞMIŞTI. 
AKŞAMLARI BILDIRCIN IZGARASI VE YANINDA ASLAN SUTÜ İLE ÇOK 


e GÜZEL SOHBET VE MUHABBETLERİMİZ OLDU. 
DERİCİ HASAN ARAS 
VE ANILAR şeftali bahçesinde, açık havada cını kaldırır, sopasını bırakır ve atış 


Gelibolu'nun Kavak köyünden olan dostum, kardeşim, derici Hasan Aras ile, onun deniz tarafındaki 


yatarak, çok üveyik ve bıldırcın avları yaptık. Dostum Hasan Aras beline uzun bir iple bağladığı ince saz çubuk ile, otlara vurarak bıldır- 


il Li a 


yaparak avını vururdu. Bu işe çok güzel alışmıştı. Akşamları bıldırcın ızgarası ve yanında aslan sütü ile çok güzel sohbet ve muhabbetlerimiz oldu. Hasan Aras'ın kardeşi bakkal Deli Hüseyin'de bize iştirak eder, avladığımız bıldırcınları bahçeye getirdiği buzdolabına doldururdu. 


Yaz geceleri çok sivrisinek olurdu. 
Sivrisinek gelmesin diye araziden çok tezek topladım ve akşamları yaktım. 


Can dostum ve kardeşim Hasan Aras Beyazıt'ta derici idi. Ben İstanbul'dan ayrılıp Çanakkale'ye geleceğim zaman çok üzülmüştü. O üzüntüsüyle bana; “Sen gidiyorsun, 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bir daha buralara dönmesin, kızımın düğününü de göremiyeceksin...” demişti. 


Aslında gitmemi istemiyordu. Ama, değerli kardeşim düğün öncesi vefat etti, kızının düğününü göremedi... 


Ben baba dostu, amcası olarak, onun sözlerini hatırlayarak, sanki vasiyeti imiş gibi kabul edip, kızının düğününde bulundum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun... 


YENİ ARKADAŞLAR VE DOSTLAR EDİNDİM. BURASI DA ESKİ YILLARA GÖRE ÇOK KALABALIK VE TRAFİĞİ HİÇ İSTANBUL'U ARATMIYOR. KEPEZ KÖYÜNDEN EV ALARAK YERLEŞTİM. ŞİMDİ RAHATIM YERİNDE. ESKİ DOSTLARIM, EZİNELİ GALERİCİ HÜSEYİN GÜNDOĞDU VE BERGAZLI, ÇOK GÜZEL MAYALI KÖY EKMEĞİ YAPAN FIRINCI HALİL ÜSTÜN VE OĞLU MAHMUT İLE FIRSAT BULDUKÇA BILDIRCIN, ÇULLUK,TAVŞAN AVLARINA GİDİYORUM. 


ÇANAKKALE'YE DÖNÜŞ 


İstanbul'un gürültü ve kalabalığından bıktım. 2002 de Çanakkale'ye geldim. 
İlk işim Merkez Avcılar Kulübüne üye oldum. Yeni arkadaşlar ve dostlar edindim. Burası da eski yıllara göre çok kalabalık ve trafiği hiç İstanbul'u aratmıyor Kepez Köyünden ev alarak yerleştim. Şimdi rahatım yerinde. Eski dostlarım, Ezineli galerici Hüseyin Gündoğdu ve Bergazlı, çok güzel mayalı köy ekmeği yapan fırıncı Halil Üstün ve oğlu Mahmut ile fırsat, buldukça bıldırcın, çulluk, tavşan avlarına gidiyorum. 


İMTİHAN ATIŞI 


Dostum fırıncı Halil Üstün ve 13-14 yaşlarındaki oğlu Mahmut ile köyümüz Bergaz civarında üveyik aradık, bulamadık. 


Ana yola çıkıp yayan olarak köye dönerken bir jandarma arabası Tanıdığımız komutan bizim av evraklarımızı kontrol etti, sıra genç Mahmut'a 


yanımızda durdu. 


geldi. Onun yaşı tutmadığı için evrakları yok. Komutan da ciddiyetini bozmuyor, Mahmut güller gibi kızarmış ve çaresizlik, içinde korkuyor. Tüfeği alınacak, tutuklanıp, sonunda belki de hapis olan bir sürü mahkeme safahatı düşünceleri ile üzüntü içerisinde... 


Ben komutana dönerek “Komutanım, bu köyde yaşayan bir Türk çocuğu, silahla asker doğdu, silahla asker olarak can verecek. Biz 


büyükleriyle ava giderek avcılığı, silah kullanmayı bizim yanımızda öğrenecek...” dediğimde... 


Komutan: “Tamam,ama birimtihan edelim, başarırsa hoş görürüz... 
diyerek, 70-80 adım ilerdeki bir taşı göstererek, vurabilirsen ceza yok...” dedi. 


Mahmut rahatlayarak, diz çöktü, dikkatle nişan aldı ve tetiği çekmesiyle taş birkaç parçaya ayrıldı. Komutandan ve hepimizden, Aferimler, bravolar, tebrikler alarak moral buldu. 
ve cezadan kurtulmuş oldu. 


Hayat insana DOSTLUKTAN daha büyük bir hediye vermez. Avcı dostlara av sezonunda özlemler, sevgiler, sevgilerle rastgele.... 


anlcrestive.com 


Saniyelerle yarışıyor! 


WINCHESTER SX3'ün gözle görülemeyen çarpıcı hızındaki gizli gücü keşfet. 


© sin 
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Winci er patentli teknolojilerdir. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
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Me aĞ MUJDE) FAŞMLANIMKLA CAFFAR OKKAN CD. NO:71 KARESİBALIKESİR 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ADANA HİLAL AV - METİN ERÇOBAN (322) 3520811 / ÖZALTUN AV (322) 3524353 AĞRI ALADAĞ AV (533) 5250412 / ATMACA AV (544) 8072804 ANKARA ALTINTAŞ AV (312) 3100454 / ATAKAV (312) 2715554/ SAYILIR AV (312) 2222268 BALIKESİR KOMANDO AV (265) 2416559 BURSAİSMAİL BOZKUNU (224) 2245974 / TEMİN DOĞA SPORLARI (224) 2223838 ÇANAKKALEARE SAV (54) 43880 18 ÇORUM FATİH AV (364) 535196 1 GAZİANTEP AVSAN AV (342) 2312504 İSTANBUL KOMANDO AV (212) 2498331 /ÖZKURTAY (212) (6594817 / YABANAV (0212) 559 22 70 İZMİR İŞGÖREN SILAHÇILIK (232) 4450833 KAHRAMANMARAŞ ATEF OUTDOOR (344) 2146756 KOCAELİ TURANLAR AV (262) 3216314 MALATYA İSHAKOĞLU AV (422) 32 12030 MANİSA SEHER AV (236) 5832207 MUĞLA AKDENİZ AV (252) 28233811 / EFELER AV (252) 2128996 NEVŞEHİR SEHER AV (384) 2133149 SAKARYA TOPÇUOĞLU AV (26) 2783045 SAMSUN YABAN AV (362) 4326382 TRABZON BİLGİNLER (62) 3211633 / YAZICILAR AV (462) 2305616 VAN CELAL AV (452) 2141310 


BALKANLAR 


AVRUPA'DA 


KUR! OLMAK 


ll 


1 Nisan 2009 Çarşamba günü akşamı, Veria şehir merkezinden sadece 3 km. uzaklıkta, çok ağır yaralı, yetişkin bir erkek kurt bulundu. Öncelikle polise haber verildi ve bunun devamında da polis, belediye hayvan barınağına götürülmesi için (yaralı hayvanın kurt olduğunu anlamamışlardı) Veria Hayvan Hakları Derneği'ni olaydan haberdar etti; Fakat bu zaman zarfında kurt öldü. Veria Ekoloji Grubu, kurdun ölümünün bir silah ile vurulma sonucu olduğunu tespit etti. Atılan tek kurşun, sağ ön ayagına isabet etmiş ve kırılmaya neden olmuştu. 


5 Şubat tarihinde, isimsiz olarak 
yapılan bir elektronik başvuruda ise, Orta Yunanistan'da yer alan Karpenisi'de düzenlenen bir kurt avından kaygıyla şöyle bahsediliyordu: “Hafta sonu Karpenisi'deydim ve bu fotoğraf (vurulmuş kurt) elime geçti. Ayrıca geçen yıldan beri 12 kurt öldürdüğünü gurur ve keyifle söyleyen biri ile 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tanıştım. Kurt avına çıkan bu kişi maalesef tek de değil. Bu tam bir soykırım!... Kersohori, Krenti ve Limeri Köyleri mutlaka takibe alınmalı... Bilemiyorum, Hayvan Hakları Dernekleri bu durumda neler yapabilir? Ben yine de size yazayım dedim. Not: Ekteki fotoğrafta, söz 
konusu 12 kurt dışında öldürülen 4 
kurt daha görebilirsiniz. Utanç!...” 


Diğer Balkan ülkelerinde olduğu gibi Yunanistanda da kurtlara yönelik yasa dışı öldürme eylemleri son hızıyla devam ediyor. Öte yandan, yetkili birimlerin bırakın bunun önüne geçme olasılığını, 


bir yaptırım uygulaması bile pek mümkün görünmüyor. 


Yunanistan'da yakın Florina'dan, 
Grevena'dan, kurtlardan kurtulmak için atılan zehirli yemler ile ilgili birçok şikayet alınmasına rağmen, hiçbir seferinde suçlunun kimliği belirlenemedi ve hiç kimse hiçbir zaman bir ceza almadı. Bu 


zamanda 
Evya'dan ve 


zehirli yemler nedeniyle çok sayıda kurt ve aynı ortamda yaşayan diğer hayvanlar telef oldu. 


Kurt, tüm Avrupa'da ulusal yasalar, Bern Sözleşmesi ve Avrupa 


Yasa boşluğundan Faydalanılarak Yapılmış Bir Kurt An gp “7” 


Yunanistan'da Yasa Dışı Vurulmuş Bir Kurt 


Komisyonu'nun 92/43 sayılı yönetmeliği çerçevesinde koruma altına alınmasına rağmen, Yunanistan'da yaşanan bu olumsuz gelişmeler, doğal mirası koruma konusundaki cahilliği ve duyarsızlığı gösteriyor. 


Popülasyon Durumu ve Yayılış: Kurt, Mora Yarımadası dışında, Yunanistan'ın genelinde bulunur ve Dinar Balkan kurt popülasyonu içinde büyük ve sürekli bir popülasyon oluşturur. Yunanistan bu kurt popülasyonunu ayrıca, Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk ile paylaşır. 


Çiftlik hayvanlarına olan hasar istatistikleri ve yerel halkla yapılan görüşmeler, Yunanistan'ın kuzeyinde oldukça istikrarlı bir kurt popülasyonu olduğunu ve kurt dağılımının giderek güney bölgelerine doğru arttığını gösteriyor. 
Kurt dağılımı esas olarak, son 20 
yılda güney ve batı kenarında (Orta, Yunanistan ve Epir bölgesi) genişliyor. Kurt dağılımı genişlemesine rağmen, popülasyon artış standardı ise belli değildir. 


Kurt son zamanlarda (2005-2012) en az 60 yıldır yok olmuş alanları 


(Boeotia idari bölgesi) tekrar işgal etmeye başladı. Ayrıca, eskiden beri zaman zaman kurt varlığı olan Sterea Hellas bölgesinde de son 
15 yılda kurt yayılımı genişledi. 
Kurt varlığına dair son kayıtlar ve raporlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya, bile oldukça yakın oldugunu gösteriyor. 


Yunanistan'da, kurtların yasadışı ortadan kaldırması yüksek oranda olmasına rağmen, Yunan kurt popülasyonu, büyük Dinar-Balkan popülasyonunun bir parçası olmanın sonucu olarak muhtemelen genişlemektedir. 


Yunanistan kurt popülasyonu, yaklaşık olarak 500 ila 700 arası birey tahmin ediliyor. 


Yunanistan'da Kurt Avı 


Yunanistan'ın Veria Şehir Merkezi Yakınlarında Çok Ağır Yaralı Bir Şekilde Bulunan Kurt 


Yasal (Mevzuat, 


İzleme ve 
Koruma: (Yunanistan (oUlusal Kanunu'nda kurtlar, başlangıçta bir ödül sistemi içinde, ölümcül kontrole tabi zararlı türler olarak sınıflandırılıyordu. 1991 yılından itibaren av türleri listesinde yer aldı, fakat 1995 yılına kadar avcılık düzenlemelerinde bile kurtlar hala zararlı türlere dahildi. Daha sonra Yunan Tarım Bakanlığı'nın bir kararına göre “zararlı tür” kapsamından çıkarıldı. 


Şimdilerde, Yunanistan'da kurdun korunması ve yönetimine ilişkin yasal çerçeve, ağırlıklı olarak Yunan makamları tarafından onaylanan en son Avrupa mevzuatında belirlenen şekliyle yürütülür, Kurt, Avrupa Komisyonu Direktifi uyarınca, sadece 39 * güney paralelde tamamen korunan tür olarak kabul edilir. Ancak, kamu güvenliği gibi istisnai sebepler ortaya çıkarsa burada da avlanabilir. 


Günümüzde artık kurt, Yunan kırmızı veri kitabına göre savunmasız bir tür olarak kabul edilir. 


Kurdun yönetiminden sorumlu yetkili makamlar şimdi, Yunan Çevre Bakanlığı yetkisi altında Bölgesel yönetimler ve yerel ormancılık hizmetleridir. Yunanistan'da, özellikle kurt koruma ve yönetimi için hedeflenmiş organize bir ulusal politika olmadığından dolayı mevzuat yetersiz ve zayıftır. Herhangi bir eylem planı da yoktur ve serbestçe yayılan hayvancılık ile çatışmalar artmış durumdadır. Ulusal Tarım Sigortası Organizasyonu (ELGA), kurt saldırıları nedeniyle oluşan zararlarda, sadece ağır kayıplar için öldürülen hayvanların tahmini piyasa değerinin 9o 80'ni hayvan yetiştiricilerine tazminat olarak karşılanmaktadır. 


1999 yılından bu yana 
Yunanistan'da kurt popülasyon tahminleri ve kurt izleme, farklı koruma veya araştırma projeleri çerçevesinde gerçekleşti. Yakın gelecekte kurt popülasyonunun izlenmesi her 6 yılda bir sadece milli parklarda yapılması planlanıyor. 


1998 ve 2000 yılları arasında, 
50'si Avrupa 
Birliği'nden, geri kalanı Arcturos ve Tarım Bakanlığı'ndan gelen bir WOLF projesi Arcturos tarafından yürütüldü. 


finansmanın 


Yunanistan'ın resmi olarak hiçbir kurt popülasyon hedefi yoktur. 
Sadece Çevre Bakanlığı'nca 2013- 
2014 yılında uygulanmak üzere bir 
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Yunanistan'da Yasa boşluğundan Faydalanılarak Yapılmış Bir Kurt Avı 


Yunanistan Kurt Dağılım Yelpazesi 


kurt yönetim planı gündeme alınmıştır. 


Kurt-İnsan Çatışması ve Çözüm: Yunanistan'da kurtlar ile çatışmalar, tüm kurt dağılımı olan bölgelerde yaygındır. Yunanistan'da kurdun beslenmesi, hala binlerce koyun, keçi ve sığırlardan oluşan yoğun çiftlik hayvanlarına dayanır ve buna bağlı olarak her yıl kurtlar tarafından binlercesi öldürülür. 
Esasen insan faktörü (aşırı avlanma) nedeniyle, kurtların besini olan doğal yaban hayvanları (örneğin geyik ve yaban domuzu gibi) sayılarındaki azalma, onları bu çiftlik hayvanlarına yönelmek 20- runda bırakmıştır. Bu da insan ile kurt çatışmasının şiddetlenmesine neden olmuştur. 


Ulusal tazminat sistemi, saldırı başına 200 Euro'dan daha büyük hasarları kapsar ve Yunanistan genelinde tüm kurt bölgelerinde aynıdır. Sistem, evcil köpekler 


Popülasyon. 500-700 Birey. 
Popülasyon Trendi (Gidişat) Hafifbir artış Yasal Mevzuat | Avtürüdür. Kismen korunur. 
En önemli 3 tehdit | Habitat kayb, Yasadışı öldürme, doğal gıda kaynaklarının yetersizliği. 


nı veriler: 2011 


cut en & 


hariç tüm çiftlik hayvanlarının türlerini kapsar. Bu gerçek zararların sadece 9b 25 ulusal tazminat sistemi tarafından karşılanmakta olduğu tahmin edilmektedir. Bununle birlikte, çoğunlukla bürokratik işlemler olarak bildirilmeyen geri kalan hasarlar ve tazminat taleplerine yönelik yetkili birimlerin çoğunlukla red kararı uygulaması, insanlar ve kurtlar arasındaki çatışmayı derinleştirmektedir. Bazı çiftlik hayvanı yetiştiricileri, sürülerini korumak için hemen en etkili yol olarak kurtların yasadışı öldürülmesine başvurmak zorunda kaldıklarını düşünmektedirler. 


Kurt İçin Potansiyel Tehditler: Kurtların yayılış gösterdiği alanlar boyunca devam eden büyük otoyol inşaatları ve diğer altyapı çalışmaları nedeniyle Yunanistan'da kurt habitatları süratle parçalanmaktadır. 


İnsan kaynaklı kurt ölümleri hala 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yüksek olmaya devam etmektedir ve bu oran, yerel bir tahminle var olan kurt sayının Yo 25'ine ulaşmış olduğu düşünülmektedir. Zehirli yemlerin yasadışı kullanımı kontrolsüz ve aşırı yaygındır. 


Orta ve uzun vadede ise, gıda kaynaklarının yetersizliği (serbest aralıklarla yayılan çiftlik hayvanlarının azalması, kurtlar için önemli bir besin kaynağı sayılan çöp ve leş sahalarının kapatılması, karaca ve yaban domuzu gibi toynaklı yaban hayvanlarının kaçak avcılık nedeniyle sayılarının azalması), kaçak avcılık, uygun av habitatı ve av yönetiminin olmaması gibi nedenlerle diğer Avrupa kurt popülasyonlarına oranla yine de bir tehdittir. 


Çok yakın zamanda yerel olarak kuduz tilki popülasyonları bildirilmiştir ve salgın etkin olarak kontrol edilmezse bu kurt popülasyonunu etkileyebilir. 


Ayrıca köpeklerle kurtlar arasında melez türlerin ortaya çıktığı görülmüş, önlem alınmazsa bu durumun da uzun vadede kurtların genetik safkanlığını bozmasına yönelik bir tehdit içerecektir. 


Bulgaristan 


Kurt, Bulgaristan'ın orman ve dağlarında oldukça yaygındı. Bu nedenle Bulgaristan'da kurtlar, sırasıyla 1300-1650 yılları ile 1895- 
1896 yılları arasında yoğun bir 
şekilde imha edildi. Özellikle, 19. 
yüzyılın sonunda çok fazla sayıda ve 20. yüzyılın ortasına tekabül eden 1950-1955 yılları arasında 
600 ile 800 arası kurt öldürüldü. 
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1980 yılına kadar gelinen süreçte, 
her yıl 80 ila 150 arasında kurt öldürülmeye devam edildi. 2000- 
2010 yılları arasında kurt hasatı, 
geçen yüzyılın 70'li ve 80'li yıllarına göre 8-3 kat daha yüksek oldu. 2006 ve 2009 yılları arasında 
Bulgaristan'da ortalama yılda 380 
kurt vuruldu. Buna rağmen, 2000- 
2009 döneminde Bulgaristan'da 
kurt popülasyon büyüklüğü yaklaşık 1000-1400 oldu. 


Günümüzde kurtları avlayan birçok avcı, onları artık resmi olarak (o bildirmiyor O Böylece 


Bulgaristan'da öldürülen kurtların 
sayısı için hiçbir resmi veri 2009 
sonrasında artık mevcut değil. Son 
40 yıl süresince toplamda 9554 
kurt (Bu, yıllık ortalama 259 kurda tekabül eder) Bulgaristan'da avlandı. Kurt, 120 yıldan fazla bir zaman içinde kamu yararına farklı yollar, yöntemler ve araçlar içinde kovalanarak öldürüldüğü mevcut kurt verilerinden görülebilir. Fakat güncel bilgi ve istatistik verilerine göre bu tür, koruma olamamasına rağmen asla ülke topraklarından kaybolmadı ve belli dönemlerde takibi yapıldı. 


Bulgaristan'da kurt, 130 yılı aşkın bir zamandır ülke kanunlarına göre korumadan uzak ve hatta sayıları avcılık ile kontrol altına alınmaya çalışılan bir zararlı olarak görüldü. 
Bunun neticesinde Bulgaristan'da 
1954 yılında 1050 kurt kalmışken, 
bu sayı 1960'ların sonlarında önemli ölçüde azaldı ve sadece yaklaşık 100 bireye kadar düştü. 
1970'lerde biraz arttı ve 1980'lerin başında yaklaşık 200 birey oldu. Bu dönemlerde zehirler, farklı tuzaklar 


ve inlerdeki yavru kurtların öldürülmesi vb. eylemler, kurt popülasyonunun düzenlenmesinde ana av 
yöntemleri olarak kullanıldı. 1980 
yılından itibaren kurt popülasyonunu düzenleyen kesin ve tek araç, ayakta bekleyerek ve sadece av tüfeği kullanarak yapılan avcılık oldu. 
Zehir ve tuzak kullanımı yasaklandı. Bulgaristan'da kurt avına yıl boyunca izin verilmesine rağmen, canlı yakalama, inlerindeki veya çevrelerindeki kurt yavrularını Öldürme uygulamasına son verildi. 
1985 yılında kurt, soyu tükenmekte 
olan bir tür olarak “Bulgaristan Kırmızı Kitabı”nda yer aldı. 


Bulgaristan'da kurtların sayısı 
1980 yılından itibaren artmaya 
başladı ve 1978-1988 yılları arasında neredeyse dört katına çıktı. 
Muhtemelen bu durum; zehirli yemlerin o kaldırılması, oülkede yaban hayatındaki artış ve kapsamlı çiftlik hayvancılığı (örneğin, Doğu Rodoplar), barınaklar ve durumu düzgün olanların daha iyi koşullara sahip yerlere yerleşmesi gibi sebeplerden dolayı oluştu. 


Hayvan Uzmanı Elena Tsingarska, son yıllarda kurtlarla ilgili bazı olumsuz gelişen ilginç gerçekleri gözler önüne seriyor: Bulgaristan 
Ormancılık Komitesi'ne göre 1996 
yılında yaklaşık 2000 kurt yaşadığı belirtilirken; Elena Tsingarska'ya göre, bu yırtıcının sayısı, önceki yıla göre bir azalma gösterdiğini 
ve 1997 yılında bu sayının 1300 
birey olduğunu ortaya koyuyor. 
Elena Tsingarska'nın tezine göre Bulgaristan'da kurt, son zamanlarda azaltılmıştır. Kurtların azalmasının nedenlerinin başında, 


yoğun kaçak avcılıkla birlikte, kurdun başlıca besin kaynağı olan vahşi toynaklı hayvanların kontrTolsüz avlanması neticesinde sayılarının azalması ve dolayısıyla buna bağlı olarak kurt popülasyonunun da azalmasına yol açmıştır. Son zamanlarda artan sayıları nedeniyle kurtlar, Bulgaristan'da av turizmi kapsamında büyük ekonomik etkisi olan bir tür haline geldi. Fakat yine de kurtların genişlemesine yol açan temel faktörleri anlamak, türlerin yönetimi ve korunması için çok önemlidir. 


Popülasyon Durumu ve Yayılış: Bulgaristan'da kurtlar, büyük Dinar Balkan popülasyonunun bir parçasıdır. Bugün kurtlar Bulgaristan'da en çok, Balkanların dağlık alanları ile bağlantılı olarak kuzeyde Ludogorie (Deliorman)'den başlayarak, ülkenin orta kesimine ve buradan güneybatı sınırındaki dağlardan, Yunanistan ile sınırı olan Rila-Rodop Dağları arası boyunca varlığını sürdürür. Bulgaristan'ın Romanya ve Türkiye ile sınır bölgelerinde de, genel dağılım alanından ayrılmış küçük sayıda kalıntı popülasyonlar vardır. 


Bulgaristan' da kurt popülasyonu, resmi olarak yürütülen saha çalışmaları (2011) neticesinde yaklaşık 


Bulgaristan'da Yapılan Sınırsız Kurt Avları 


1000-1200 arası birey olduğu belirtiliyor. Standart olmayan trendi (eğilim) nedeniyle izleme değerlendirilemiyor olsa da, son 10 yılda genişlemesine yönelik bir kanıt yoktur. 


Yasal Mevzuat, İzleme ve Koruma: Kurt, Bulgaristan'da Ulusal Avcılık ve Koruma Kanunu'na göre bir av türüdür. Bugün hala Bulgaristan'da oyeterince Okurt olduğuna inanılır ve bu yüzden avına yıl boyunca izin verilir. Av sezonunda yerel bir avcı herhangi bir limit olmadan kurt avlayabilir. 
Devlet, yabancı avcılar içinde av rezervlerinde ücret karşılığı kurdu avlandırır. Yine de çağdaş avcılık kuralları gereği tuzak kurmak ve zehirlerle avlamak yasaktır. Ayrıca insanlar, genellikle evcil hayvanlara karşı abartılı hasarlar 


nedeniyle, av mevsimi dışında kurtları çok sık öldürür. Bu yüzden Bulgaristan'da kurtlar hala tehdit altındadır. Fakat kurt, Bulgaristan Biyoçeşitlilik Koruma Yasası'na göre, regüle edilmiş yararlanma koşulları altında bir türdür. Yani, bir süreliğine kurt, ülkenin herhangi bir bölgesinde elverişsiz bir koruma durumu olduğu kanıtlanmışsa, farklı bir yönetim rejimi ile o bölgeye bir süre için koruma uygulanabilir. 


2003 yılında öldürülen kurtlara 
karşılık Bulgar devleti tarafından verilen 25 Leva ödül pirimi artırıldı ve 100 Leva'ya çıkarıldı. Bu durum, kurt sayılarının devlet tarafından kontrol altında tutulması amacıyla yapılan bir uygulamaymış gibi görünse de, gerçekte devlet eli ile doğaya yapılan en büyük tahrip ol- 


Bulgaristan'da Yapılan Sınırsız Kurt Av 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duğunu anlamak zor olmasa gerek. 
Bulgaristan, öldürülen kurtlar için ödül ödemeleri uygulamasını ancak 
2010 yılında durdurdu. 


Bulgaristan'da kurt yönetiminden sorumlu kurum, Tarım ve Gıda Bakanlığı (MOAF) bünyesinde bir birim olan Ulusal Orman İdaresidir (MOAF). 


Orman Yetkilileri çalışmalarında, gerçekte olduğundan çok daha büyük bir kurt popülasyonunun 


Bulgaristan'da Yapılan Sınırsız Kurt Av 


olduğunu gösterir ve sonuç olarak sorumsuz bir kotayla kurt avına izin verir. 
Kurtlar (o Bulgaristan'da (o hiçbir tükenmiş rağmen, kurt-insan arasında bir 


zaman olmamasına çatışma, içermeden, bir arada yaşamalarını öngörecek herhangi bir resmi yönetim planı hâlâ mevcut değildir. 


Avcılık ve Av Koruma Kanunu'na göre, avcılar tarafından yönetilen topraklarda, bir av türü olan kurtların, çiftlik hayvanlarının ölümüne neden olan her hasar için, av federasyonu tarafından hayvan sahiplerine tazminat ödemesi gerekmektedir. Ancak, bu telafi etme sistemi uygulamada çalışmıyor ve dolayısıyla kurtlardan kaynaklanan zararlar fiilen telafi edilmiyor. 


Bulgaristan'da kurt popülasyonunun büyüklüğü ve dağılımı için resmi bir hedef yoktur. Ama kurt için bir eylem planı (Yönetim planı düzeyinde) tamamlanma sürecindedir (2008-2012). Hazırlanan Dinar-Balkan Eylem Planı (Bu kabul edildikten sonra)'na göre kurt, üç ay (Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle tüm ülkede korunacaktır. 


Bulgaristan'da kurt eylem planının ana hedefi şudur: “Kurt türünün yok olmasına izin vermemek için bir önkoşul oluşturarak, kurda karşı anlayış ve bağlılığı artırmak ve aynı anda kurt ve insanlar arasındaki çatışmayı azaltmak için çalışırken, ülkede her zaman var olması için ona yardım etmek...” 


Bulgaristan'da kurt izleme, ormancılık ve avcılık birimleri içinde kendi ormancılık personeli tarafından ve milli parklarda ise park personeli tarafından yapılır ancak Ulusal Ormancılık İdaresi (Tarım ve Gıda Bakanlığı) tarafından koordine edilir. Ayrıca kurtlar için diğer ek araştırmalar, bir sivil toplum kuruluşu olan Balkan Yaban Hayatı Derneği tarafından, karda izleme, radyo telemetri ve genetik çalışma ile uzun vadeli bir araştırma progğramı aracılığıyla yapılır. 


Bulgaristan'da Kurt Özet Tablosu 


Euro Natur, Bulgar ortakları ile işbirliği içinde, kurtların durumunun iyileştirilmesi üzerinde çalışıyor. Bulgaristan'ın tamamında, kurtların korunması için pratik önlemler geliştirmek amacıyla ortaklardan Bulgaristan, bir kurt yönetim planı ile işe başladı. Bütün taraflar (Çevre Bakanlığı, orman yetkililer, avcılar, üniversiteler ve doğa koruma örgütleri) bu girişimin içerisine dahil edildi ve böylece plan, mümkün olan en geniş destekleyicilerle fark edilebilir hale getirildi. 


Kurt-İnsan Çatışması ve Çözüm: Bulgaristan'da, kurtların çiftlik hayvanlarına verdiği zararlar nedeniyle çiftçilerle ve toynaklı av hayvanları rekabetinden dolayı da avcılarla oluşan iki tür çatışma görülür. 


Kurt İçin Potansiyel Tehditler: Mevzuatın yetersiz olması nedeniyle sınırsız ve yasa dışı avlanma, kurtların Bulgaristan'da ki yaşamını tehdit eden en önemli faktördür. 


Bazı bölgelerde kurt-köpek karışımı melezler bildirilmiştir. 


Bulgaristan Kurt Dağılım Yelpazesi 


Popülasyon 1000-1200 Birey. 
Popülasyon Trendi (Gidişat) Sabit 

Yasal Mevzuat Avtürüdür. 
Enönemli3 tehdit 


Mevzuat yetersizliği ve kotasız avlanma, Yasadışı öldürme, doğal gıda kaynaklarının yetersizliği. 


/cut en son veriler: 2011 
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KONUDA GÜMÜŞ İSTAVRİT, İZMARİT, ZARGANA, USKUMRU, KOLYOZ HATTA TORİK VE PALAMUT BİLE AYNI KONU İÇİNE GİRMEKTEDİR. 
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Orfoz (Foto: Nasuhi Albulak) 


okalı takımların yemleri 

çok çeşitlidir. Olta yemciliği 

konusunda (o kullanılabilen ne kadar yem türü varsa bunların her biri mera özelliklerinin göstereceği balık türlerine göre kullanılma olanağı vardır. Ne var ki, mera özelliklerine göre kullanılması gereken yemleri, her istenildiği zamanda tedarik etme imkanı da olmayabilir. 


Bu bakımdan tedariki kolay olan zoka yemlerine yönelmek alışkanlık haline getirilmiştir. Bu suretle pek harcıâlem olarak bilinen ve oldukça da geçerli sayılan zoka yemleri oAkyemler, Karidesler, Midye içi, Yavru Mürekkep balıkları veya bunların irilerine âit etlerin kesilmiş şekilleri olarak bilinmektedir. 


Ege bölgesinde ise sülünes, mamun ve yengeç zokalar için önerilen ve özellikle yaz aylarında devamlı satın alınabilen yemlerdir. 


1. Akyemler 


Oltacılıkta akyem denildiği zaman, ne kadar parlak görüntü verebilen balık türü varsa, onlar akla gelir. Şu şartla ki, etleri sert, derileri sağlam olmalıdır. Bu konuda gümüş istavrit, İzmarit, Zargana, Uskumru, Kolyoz hatta Torik ve Palamut bile aynı konu içine girmektedir. Ne var ki, akyemlerin hepsini göründükleri biçimde zokalarda kullanma imkanı yoktur. Bazılarının büyüklükleri, bazılarının da yemlerden beklenen gereksinmeleri karşılamak amacı ile kesilerek kullanılmaları gerekmektedir. Böylece akyemlerin zokalarda kullanılma şekillerinin üçe ayrıldığı söylenebilir. Bunlar; 


a-Canlı olarak kullanılması gerekenler, 


b-Ölü fakat bütün olarak kullanıl ması gerekenler, 


c-Kesilmek ve parçalara ayırmak suretiyle kullanılması gerekenler. 


a. Canlı olarak kullanılması gerekenler: 


Zokalarda canlı yem kullanıl masına duyulan gereksinmenin yaygın bir şekli yoktur. Ama kul lanılması halinde de bereketi sınırlama imkanı bulunamaz. Ne var ki uzun süren avcılıklarda yemleri canlı olarak tutmak bir sorun olur. 
Çünkü canlı yemler livarda bile olsa, uzun süre canlı kalmaz ve öl mektedirler, Bu konudaki canlı yem gereksinmesinin karşılanabilmesi için bazı usta oltacılar ortaklaşa bir çalışma içine girerler. Durum iki ayrı sandalın amaç için ayrı çalışma çabası içine girmesi ile başlar. 
Böylece sandallardan biri avlanma çalışmalarını diğeri de canlı yem tedariki yüklenir. İri ve battal balıkların avını yüklenen sandal, yemsiz kalması halinde, tedariki ile meşgul olan sandalın yaklaşması ile canlı yemleri livarına aktarır. 


Bu konuda geçerli sayılan canlı yemler uskumru, kolyoz ve bunların vonozları ile istavrit ve yavru zarganadır. Zokalarda canlı olarak kullanılabilen ve dayanıklılıkları bilinen iskorpit, gelincik, kaya balıkları, yılan balığı yavrusu ve yavru kefal olan ilarya vardır ama, bunlar akyemler gurubuna dahil edilmemekte ve kullanma gereksinmeleri belirdiği zaman kendi isimleri ile adlandırılabilmektedirler. Sebebi de bu tip balıkların kesilerek ve parçalara ayrılarak kullanılmaları düşünülmez. 


Canlı olarak zokalarda kullanılması p 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gereken yemlerin, zoka iğnelerine yöntemleri sinarit dip sürtünmesinin yemlenmesindeki yöntem gibidir. 
Aradaki fark birinin çıplak iğneli ve diğerinin zokalı olmasındadır. 


Bu şekil yemleme çabaları açıklarda bulunan ve herkes tarafından tedirgin edilme cesareti gösterilemeyen çok derinlerdeki sakat etekleri ile batık gemiler etrafında uygulanır. Bu suretle avlanmadan hem çok bol, hem de çok iri, mercan, sinarit, trança, çipura orfoz ve lahos gibi balıkları yakalama olanağı bulunur. Bu girişimde kullanılacak zoka fındık zokanın en ağırıdır. 


b. Ölü ve fakat bütün olarak kullanılması gereken akyemler: 


Bu yemleri uskumru kolyoz ile bunların vonozları, istavrit, hamsi, gümüş, sardalye, tirsi, ilarya ile bunlara benzer irilik ve türde olan balıklar olarak sıralamak mümkündür. Yavru zarganayı da aynı amaçla kullanma olanağı vardır. 
Ancak, balığın aşırı uzunlukta olması sebebiyle takıma bazı eklemeler yapma gereği duyulur. Zoka sarımsak dişi görünümündedir. 
İriliği avlanmak istenilen yerdeki su derinliğine akıntı derecesine ve avlanmak istenilen balığın iriliğine göre ayarlanır. Zokanın yemlenme 


şekli de zoka iğnesinin balığın ağzından sokulup galsamasından Ççıkarılması ve sonra iğnenin balığın sırtına yakın kaba ete batırılıp bir tarafından diğer tarafa geçirilmesi şeklindedir. Ancak zokanın yem balığının ağız boşluğunu iyice doldurmuş olmasına çok dikkat edilmelidir. Eğer, kullanılan zokanın sülük görünümlü olmasında bir zorunluluk varsa bu takdirde yemleme yöntemi değiştirilir. Ozaman yem balığının kuyruğu kuyruk bileğinden kesilir. Zokanın iğnesi kesilen yerden yem balığının etine batırılır ve yarım cm. kadar eti içerisinden yürütüldükten sonra, yan tarafından olmak üzere çıkarılır, 


yem balığı, zoka ucuna oturuncaya. 


kadar iğne sapı üzerinde kaydırılır ve sonra da iğne balığın yan tarafına doğru çevrilerek kaba ete, bir taraftan diğer tarafa geçecek biçimde batırılır. Sülük zokalara bütün olmak şartıyla ölü yem takılmasının yöntemi budur. 


Sarımsak zokalara ölü yem takma uygulamasında, avlanmaların istenilen hızı bulmadığı veya yavaş yürüdüğü görülecek olursa zokaya takılan akyeme şak şak oluşturma çabasına girişmelidir. Şak şak uygulaması lüfer yeldirmesinde kullanılan zargana yemi üzerinde tüm ayrıntıları ile tarif edildiği için burada ayrıca üzerinde durma gereği duyulmamıştır. p 


ZOKANIN YEMLENME ŞEKLİ DE ZOKA İĞNESİNİN BALIĞIN AĞZINDAN SOKULUP GALSAMASINDAN ÇIKARILMASI VE SONRA İĞNENİN BALIĞIN SIRTINA YAKIN KABA ETE BATIRILIP BİR TARAFINDAN DİĞER TARAFA GEÇİRİLMESİ ŞEKLİNDEDİR. ANCAK ZOKANIN YEM BALIĞININ AĞIZ BOŞLUĞUNU İYİCE DOLDURMUŞ OLMASINA ÇOK DİKKAT EDİLMELİDİR. 
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Bu uygulamanın beş ayrı türü vardır. 


1. Akyemin kuyruk bileği ile yan yüzgeci arasında kalan bölgenin fileto şeklinde kesilip çıkarılması, 


2. Kuyruk bileğinden başlatılan kesme işinin başı da iki parçaya bölecek biçimde yürütülmesidir. 
Bu uygulama ile alınan akyem filetosuna “tekgöz” adı verilir. 


5. Fileto şeklinde alınan parçanın boylamasına olmak üzere tekrar dar ve uzun parçalara bölünmesi şeklidir. Bu yöntem ile alınan yeme de “Sülük yem” adı verilir (Pişkova veya ovalaya takılmak üzere hazırlanan akyemler bu niteliktedir). 


4. Yem balığının orta kılçığa dikey biçimde ve orta kılçığı ile beraber kesilerek küçük yuvarlak parçalara şeklidir. 
Ekseri zamanlarda, karagöz ve kırma mercan avlamak amacı ile donatılan takımlara takılacak akyemler için uygulanır Bu yöntemin en uygun baş yemi gümüş balığıdır. Adına da lokma denilmektedir. Hamsi ve zargana yavrularında da uygulama olanağı vardır. 


bölünmesi 


S5. Yem balığının karın yönünde kalan ve göğüs yüzgeci ile kuyruk yüzgeci arasında kalan beyaz ve çok parlak görünümlü parçanın alınmasıdır. Adına “kuyruk altı” denir. Pirçol ile pişkova ve ovala 


İl YIL:21 SAY:240 OCAK-2018 


takımlarının yemlenmesinde tüm ayrıntıları ile anlatılmıştır. Zokalar için bu parçanın karagöz istavrit, uskumru, kolyoz ve palamut balıklarından alınması gerekir. 


Bu şekilde alınan ve hazırlanan yemlerin, zokalara takılması işine gelince: Sarımsak ve fındık zokalara ölü ve canlı yem takılması yöntemlerine daha önce değinmiştik. Yaprak ve sülük yemlerin zoka iğnelerine takılış yöntemi ise şöyledir. 


Zokalarda tekgöz, yaprak ve sülük yem kullanılması gereksinmelerinde iğnenin dirsek büküntüsü ile zoka kurşunu arasında kalan sap kısmının, tek göz yaprak sülük yem ile sıkı sıkıya doldurulması gerekir. Sonunda da yeme bir hareketlilik kazandırabilmek için, bir miktar uzantı verilmesi gerekir. 
Tek göz, yaprak ve sülük yem ile zokaya ait iğne sapının doldurulması denilince, iğne ucunun da yem ile kapatılacağı gereği akla gelmemelidir. Çünkü iğne sapının sıkı sıkıya doldurulması sırasında iğne ucunun boşta ve açıkta kalmaması hiç bir sakınca yaratamaz. 
Sadece iğne üzerine takılan yemin iğne sapını doldurmasından sonra sülük gibi bir uzantı göstermesi ve bu uzantının su hareketleri sebebiyle sallanarak balıkları tahrik etmesi düşünülür. Yeme bu yeteneğin kazandırabilmesi için iğneye takma yöntemine bir başka şekil veya biçim uygulaması düşünülmüştür. O uygulama ise tek göz sülük ve yaprak yemlerde iğne sapının sıkı sıkıya doldurulmasına karşı kuyruk altı yemlerde, iğnenin yeme, sadece bir veya iki defa batı-Tılması ile yetinilir. 


Zokaya takılması gereken akyemin, tek göz, yaprak (fileto) sülük biçiminde kullanılma isteğinde bulunulsun, yemin iğneye takılması yöntemi aynıdır. İğne sapının dol durulabilmesi için, iğne ucunun yeme batırılması sayısının arttırılması gereği vardır. Örneğin kuyruk altı yemlerde, iğne yeme bir veya iki defa batırılıyorsa diğerlerinde bu sayı iğne sapının iyice doldurulacağı adede kadar çıkarılması gerekir. Ama görünüş yani sonuçta yemin alması gereken şekil gene aynı olmalıdır. Yemin iğneden artan veya artırılan kısım sülük gibi serbest bir uzantı göstermelidir. Yeme bu görüntü verilebilirse kendisinden beklenen yelpazelenme yani sallanma veya savrulma hareketi sağlanabilir. Bazı durumlarda kesilen yem balığın küçüklüğü veya zokadaki iğnenin iriliği, tek parça yem ile doldurulamaz. O zaman ikinci parça yem alınarak aynı uygulamanın aynı biçimde yürütül- 


mesi ile yeme aynı özelliğin kazandırılmasına çalışılır. 


Kuyruk altı uygulamalarında iğnenin yeme batırılma sayısı az olacağı için ikinci bir yem paçasına ihtiyaç duyulmaz. 


Akyem ister yaprak, ister tek göz, isterse sülük veya kuyruk altı durumunda olsun iğneye takılış biçimi daima aynıdır. Yani yem iğneye takılmak üzere ele alındığı zaman daima aynı biçimde tutulur. Tutuş şekli yemin sol elin işaret parmağı 


ile orta parmağının üzerine enliliğine değil boylamasına olmak üzere iki parmağın üzerine yatırılmasından ibarettir. Yalnız yem, iki parmak üzerine boylamasına yatırıldığı zaman yemin kuyruk bölümünü oluşturan ince kısmı iki parmağın arasında kalan çizginin üzerine gelecek biçimde yerleştirilmesi ve yemin deri ile kaplı kısmı da parmaklar üzerine gelecek biçimde yatırılmalıdır. Durum iğnenin yeme derili değil etli kısmından batırılarak başlanacağının hazırlığıdır. 
Yemin kuyruk bölümünü oluşturan 


ince kısmının parmaklar arasında kalan çizgi üzerine alınmasının s€- bebi de şudur. 


Bütün balıkların kuyruk bilekleri gövdedeki diğer yerlere oranla daha sert, sağlam ve daha dayanıklıdır. İğne ucunu bu sertlikten bir yandan diğer yana geçirebilmek için, sol elin başparmağı ile iğnenin dirsek büldintüsüne biraz kuvvetlice basma gereği duyulur. İşte bu baskı altında kalan yemin bozulup dağılmaması için altında kalan işaret parmağı ile yeme destek sağ-p 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lanır. Dirsek bölgesi üzerine kuvvetle basılan iğne yemdeki direnme sebebiyle, bir tarafından diğer tarafa geçerken kontrolü mümkün olmayan bir hızla ileri doğru kayar. 
İşte bu kayma sebebiyle iğne ucu parmaklara hem batmasın hem de baskı altında kalacak yem parçalanıp dağılmasın diye yemin ince ucu iki parmağın tam arası olan çizgi üstüne yatırılır. 


İğne yeme kuyruk bölgesinden ve etli yönünden bir defa batırıldıktan sonra, yem askıya alınır. Yani havaya. kaldırılarak boşlukta sallandırılır. Sonra yem kendi ekseni etrafında bir defa çevrilerek, gene etli tarafı iğne ucu yönüne getirilir. 
Burada dikkat edilmesi gereken durum şudur. İğne tek göz yaprak ve sülük yeme ilk defa batırılırken iğne ucu yemin bitim noktasına ne kadar yakın batırılırsa o kadar iyi olur. Çünkü bu oluşturmaya dikkat edilmez deiğne yeme gelişi güzel batırılacak olursa yemin bir ucu zoka dibinde sivri bir taşkınlık yapar. 
Bu taşkınlık su tutma yeteneğinde olacağı için zokanın dönmesine dolayısıyla takımın gamlanmasına neden olur. Bu bakımdan iğne yeme ilk defa batırılırken iğne ucunun yem ucuna mümkün olduğu kadar yakın düşürmeye gayret etmelidir. 


Bazen bu işlem yürütülürken, yemin iğne batırılan yerinin çatlayıp yarıldığı görülür. Bu durum o yemin atılmasını gerektirmez. 
Çatlayan yer kesilip atıldıktan sonra aynı yemi yeniden kullanma, olanağı vardır. Yemin kendi ekseni etrafında bir kere çevrilmesinden ve etli tarafı gene iğne ucu yönüne getirilmesinden sonra iğne ucu 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gene yeme etli tarafından olmak üzere, bir defa daha batırılır. Her seferinde yemi böyle çevirmek ve iğne ucunu yemin etli tarafından batırarak, yemi iğne sapına doğru yürütmek olanağı bulunur Ama dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. O da, iğne ucunun her seferinde yemin tam orta noktasına rastlatılmasma dikkat etmektir. 
Eğer iğne ucu gelişi güzel batırılacak olursa yem iğne sapına sıkıştırıldığı zaman dengesiz tarafta kalan fazlalık iğne sapındaki sıkışma sırasında taşkınlık yapar. Bu taşkınlık da su tutma yeteneğinde olacağı için gene zokayı döndürür ve takımı gamlandırır. Onun için iğne ucunu yeme dengeli biçimde batırmaya gayret etmelidir. Bu da iğne ucunun her batırılışında, yemin orta yerinde görülen çizginin izlenmesiyle mümkün olur, Yemin orta yerindeki çizgi ise balık etinin orta kılçık ile birleştiği yerin işareti olduğu için, yemi iki eşit parçaya böler. 


Bu şekilde yürütülen çalışma ile 


iğne sapı iyice doldurulur ve yemin 


bir bölümü de sarkık bir durumda bırakılır. Bu durumda, iğnenin sapı zoka dibine kadar sıkıştırılıp doldurulduktan sonra, yem, iğne ucunu kapatacak duruma girmemiş olsa bile sakıncası yoktur. Üzerinde durmaya değmez. 


Lokma veya baklava yemlerin iğneye takılış biçimleri ise daha başkadır. Lokma yemlerin iğneye takılmak üzere ele alındıkları zaman kesiti bakımından bir daire boy bakımından da bir silindir görünümü verirler. 


İşte iğne ucu bu dairenin bir tarafından batırılıp, silindirin diğer tarafından çıkarıldıktan sonra iğne ucu yemin karşı kenarına doğru çevrilir ve iğnenin dirsek büküntüsü yemin daire görü çapı durumuna getirilecek biçimde karşı kenarda rastladığı yere bir taraftan diğer tarafa geçecek biçimde batırılır. 


tüsünün 


Lokma yemlerin iğneye takılış yöntemleri de bundan ibarettir. 
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Kinetik Sistem, 68 cm namlu, çap 12 KIF Şecereli ği 
0502 241 67 90 -İzmir |  YiviTüfekler , | Te: 0644 341 57 58 — Tekinağ 


- Browning Bolt action, 150 mermi n 7mm mağnum, sıfır English Setter Yavruları -Bmo öx6öS yeni English eter Yavrular 


550 mermi, çif dürbün 16 Mayıs 2017 doğumlu 
ME eme, “EL Aman Erma KUF Saykükük Belgi Sıfır ürün 1041 22 Cal. Bar, sıfır Tel: 0541 571 88 25 - Akhisar Tel: 4( 49)01614 720 68 32 - Almanya Tel: 0530 885 10 14 -Adana Barak Yavruları 
BEGMOİDREE i ; | oo0oBarakYavruları, | mİ TR Remington 742 model Yivli OL Nisan 2017 ğun Stonecoat, el Anne-baba usta domuz köp: Tek: 0552 414 62 25-İstanbul b e Tek: 0530 984 11 56 İzmir Rus Baikal S.poze 246 Robust Çifte İngiliz Pointer 
18 Cal. Hiç kullanılmamış Pointer 
Tek: 0537 785 12 00 - İstanbul Eyer 2,6 yaşında, Erkek 


0553 587 16 69 


Superyozes üteğ izalyan abarn Milagi 


Kullanılmamış, ruhsatlı 
Yarı otomatik 
Tel 505 330 17 60 -Muğla KYA LR Tel: 0543 831 32 24- Çanakkale Tel: 0557 809 1774 - Bandırma 


AE 
RK gl ene | inğilizeinier, 


(Sıfır ürün) Tel: 0543 851 32 24 - Çanakkale Av kanı yüksek Dişi - 8.57 Mag, Smith Wesson 0536 322 69 16 - Bandırma, Model: 15-4, Namlu 3 inch 


0532 644 34 90 — İzmit < 
ARIYORUM yada Di 


K luk ve bıldırcın da. 
12 cal. 76 namlu Temiz, az İn pie imla 
Temiz Henkler Koch P2D00 3K mode ib nenaryorum. Hiçbir kötü huyu yoktur 
055 946 85 44 -Konya Tek: 0532 21320 40- İstanbul Tel: 0505 758 02 35 - Manisa 
-Colt Piton 4 ineh 308 Cal. Bold action yivli arıyorum. 
un EMELİ 1 yaşında, Erkek Tel: 0531 889 43 66 
ye ÇEŞİTLİ A 
- Ruger 22 Cal, 10*1 3 yaşında, usta 0535 234 06 07 -İzmir 


Hayal ür |, Mermi e bi mem |, kumar İ 
5 0530 885 10 14- Adana 
Altın-gümüş gravür Yetişkin, Dişi Tel: 0541 652 77 24 - Ankara, ön öd 

sm Sıfır, 16 kanallı Drahthaar 


-Hareketli Belçika Nagant ela 2.5 yaşında, erkek 
1898 mod. Orjinal boyasında. GALA İtaat, ferma, aport 


Tel: 0530 885 10 14- Adana Tel: 0545 238 58 65 - - Afyon 


Avcılık ve doğa ile ilgili her türlü malzeme ve canlının ilanını ücretsiz olarak verebilirsiniz. 
NPAR VL:21 SAv240 OCAK-2018 Küçük ilanlar köşemizde amatör satıcıların ilanlarına yer verilmektedir. 
İlanlarınız için: Faks: 0.850 304 77 50- E-mail: avtutkusu&gmail.com 


Bora PİR 05052743780 borapir&gmail.com www.kurzhaarturkiye.com 


AKKAR 
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* 20ga 3" Fişek yatağı 
* Çelik kubuz | 
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Av ve Spor Tüfek 


Fİ İL MRI | 


www sarsilmaz.com 


